21 TIỂU PHẨM VỀ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

Tiểu phẩm 1. Việc chỉ có thế!

Nhân vật:

Bà Lan

Bà Toan: Người có thửa đất nông nghiệp liền kề với thửa đất của bà Lan

Bà Hoàn: Hòa giải viên

Hộ gia đình bà Lan và bà Toan có thửa đất nông nghiệp tiếp giáp nhau bởi bờ đất rất nhỏ. Để chuẩn bị xuống đồng gieo cấy lúa hè thu, hai bà đều có thuê anh Cảnh bừa đất. Để tiện việc cày bừa, anh Cảnh đã cho máy bừa chạy từ thửa nọ sang thửa kia, đã khiến cho bờ đất không còn nguyên vẹn, nhiều chỗ bị san phẳng. Để giữ nước, bà Lan đã tự đắp lại bờ ruộng. Hôm sau, khi ra thăm ruộng, bà Toan thấy thửa ruộng nhà mình hẹp hơn so với trước, đo được 21 bước chân. Cho rằng bà Lan lấn chiếm đất ruộng nhà mình, bà Toan lớn tiếng hỏi bà Lan lúc này đang san bằng đất một số chỗ để chuẩn bị cấy.
Bà Toan: Bà Lan, hàng xóm láng giềng với nhau, bà làm vậy mà coi được à?

Bà Lan: Tôi, tôi làm gì mà bà lại nói vậy? (vẻ ngơ ngác, bà Lan ngẩng đầu lên hỏi)

Bà Toan: Thì cái bờ đất đấy. Bà mới đắp lại đúng không?
Bà Lan: À, thì chú Cảnh trong lúc bừa đất làm mất bờ nên tôi mới đắp lại chiều qua. Trước khi đắp, tôi cũng đã căn đo. Chiều ngang đất nhà tôi là hơn 10 m, bằng 9 sải tay tôi.
Bà Toan: Tôi không biết, chiều ngang đất nhà tôi là 12 m, tôi đã ướm là 24 bước chân. Sao bây giờ chỉ còn 21 bước. Rõ ràng là bà đã đắp bờ lấn sang đất nhà tôi.

Bà Lan: Bà nói thế nào đấy chứ, giàu nghèo gì mấy phân đất. Tôi đã cẩn thận đo đi đo lại 3 lần liền mới tiến hành đắp bờ, lấn sang đất nhà bà sao được.
Bà Toan: Tôi không cần biết, đất nhà tôi 24 bước chân, thì bờ phải ở vị trí này. Bà không đắp lại thì tôi đắp. (vừa nói, bà Toan vừa sắn quần lội xuống ruộng và múc đất đắp bờ theo vị trí mình xác định).

Bà Lan: Bà dừng lại ngay, lấn đất nhà tôi rồi đó.

Bà Toan: Tôi không dừng, đất nhà tôi, tôi làm.

Tức giận, bà Lan vốc luôn nắm bùn ném vào người bà Toan.

Bà Toan: Bà, bà... bớ làng nước ơi, ra đây mà xem này, đã lấn chiếm đất lại còn đánh người này.
Đang coi thợ bừa ruộng gần đó, bỗng nghe thấy có tiếng ầm ĩ, bà Hoàn, hòa giải viên của tổ hòa giải thôn, ngoái lại thấy bà Toan miệng nói lớn, tay chống nạnh, liền chạy tới xem có sự tình gì.

Bà Hoàn: Có chuyện gì đấy?

Bà Toan: Bà Lan tự ý be bờ lấn ruộng nhà tôi. Tôi nói lại còn ném bùn bẩn vào người tôi. Đây bà xem này.

Bà Lan: Tại bà lấn ruộng nhà tôi. Tôi nói bà dừng lại mà bà cố tình không nghe đấy chứ.

Với gần 9 năm kinh nghiệm tham gia công tác hòa giải ở cơ sở, để giúp các bên xoa dịu căng thẳng, có thái độ cởi mở, tích cực hơn trong việc giải quyết tranh chấp, bà Hoàn yêu cầu:

Bà Hoàn: Hai bà bình tĩnh lại, chúng ta đều là hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, việc gì chúng ta cũng đều có cách giải quyết mà. Tôi đề nghị hai bà cùng lên trên bờ lớn ngồi trao đổi.

Sau khi bà Lan, bà Toan cùng lên bờ. Bà Hoàn ngồi giữa bắt đầu hòa giải.

Bà Hoàn: Nào, hai bà đã bình tĩnh lại chưa?
Bà Lan: Bình tĩnh rồi, bà ở giữa nói xem ai đúng ai sai.

Bà Hoàn: Vậy, tôi đề nghị bà Lan trình bày toàn bộ sự việc.

Bà Lan: Chuyện là thế này ....

Bà Hoàn: Bà Lan đã trình bày đúng sự việc vừa xảy ra chưa bà Toan. Bà có muốn bổ sung ý kiến gì không?

Bà Toan: Sự việc diễn ra đúng như vậy đấy.
Suy nghĩ một lát, bà Hoàn lên tiếng: 

Bà Hoàn: Vậy là rõ. Đáng lẽ ra, trước khi đắp bờ mới, bà Lan cần có sự thông báo, bàn bạc, thống nhất với bà Toan. Đây là lỗi của bà Lan và từ lỗi này dẫn đến tranh chấp không đáng có giữa hai bà. Bước có dài có ngắn, sải có rộng có thu. Sao chính xác được. Tôi xin hỏi, diện tích đất của hai hộ gia đình đều đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng không ạ?
Bà Lan: Nhà tôi được cấp rồi.

Bà Toan: Nhà tôi cũng có. Nhưng để làm gì bà?

Bà Hoàn: Trên mỗi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đều có sơ đồ thửa đất thể hiện các thông tin như hình thể thửa đất, chiều dài các cạnh thửa, chỉ dẫn hướng Bắc – Nam... Chính vì vậy, bây giờ hai bà về mang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình mình ra đây. Tôi sẽ ngồi đợi. Tiện thể, nhà bà nào có thước đo thì mang luôn, không có thì qua xưởng gỗ nhà ông Thành mượn. Từ đây về nhà không quá xa, 30 phút sau hai bà quay lại đây được chứ?
Bà Lan: Ừ nhỉ, thế mà tôi không nghĩ ra. Tôi sẽ về lấy ra ngay.

Bà Toan: Được, nhà tôi có thước dây 5 mét, tôi sẽ mang.

Trong lúc bà Lan, bà Toan về lấy giấy tờ, bà Hoàn tranh thủ ra coi thợ bừa. Đúng 30 phút sau, cả ba bà quay lại điểm hẹn.
Bà Hoàn: Nào, chúng ta tiếp tục. Hai bà đưa tôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của mình.

Bà Toan, bà Lan: Đây bà.

Bà Hoàn: Rồi, trước tiên chúng ta cùng đo thực địa chiều này. Theo Giấy chứng nhận nhà bà Lan, chiều này dài 10m15. Thước dài 5m nên hai bà giữ dây, tôi đánh dấu. Hai bà thấy thế nào?

Bà Lan, bà Toan: Dạ, được ạ.

Sau một hồi hì hụi đo, đánh dấu, đo lại đánh dấu, bà Hoàn đã xác định được chính xác mốc giới bờ thửa của từng hộ gia đình theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp cho hai hộ gia đình. Vị trí xác định là khoảng giữa bờ thửa theo cách xác định của bà Lan và bà Toan.

Bà Hoàn: Vậy là đã rõ nhé hai bà. Cách tính theo bước chân của bà Toan, hay sải tay của bà Lan đều không chính xác. Phải có thước đo cụ thể theo đúng giấy tờ được cấp.
Bà Lan: Việc chỉ có thể. Đúng là cả giận mất khôn. Từ nay chúng tôi xin rút kinh nghiệm. Bà Toan, lúc nãy nóng giận tôi có ném bùn vào người bà, bà bỏ quá cho tôi nhé.

Bà Toan: Không có gì, lỗi cũng một phần tại tôi mà. May hôm nay có bà Hoàn đứng ra phân giải kịp thời giúp, chứ không thì... 

Bà Hoàn: Có gì đâu, giúp cho thôn, xóm bình yên, đoàn kết là trách nhiệm chung của những người làm công tác hòa giải ở cơ sở chúng tôi. Thấy hai bà đoàn kết, bỏ qua lỗi cho nhau là chúng tôi vui rồi. Hai bà có còn thắc mắc gì không?
Bà Lan, bà Toan: Không. Cảm ơn bà đã hòa giải giúp.

Bà Hoàn: Thế còn cái bờ thửa (vừa nói bà vừa chỉ tay xuống ruộng)

Tỏ vẻ hiểu ý, bà Lan vội đáp:

Bà Lan: À, chúng tôi sẽ cùng nhau đắp phải không bà Toan?

Bà Toan: Chúng tôi sẽ căng dây, cùng nhau đắp bờ.

Bà Hoàn: Vậy thì đắp ngay thôi, không có để đến chiều nó lại mất dấu thì làm sao. Trời có mưa đá, mình có mưa bùn nhỉ?
Bà Lan: Ui, bà chỉ khéo đùa...

Thế rồi, giữa không gian mênh mông đầy nắng, đầy gió của cánh đồng quê, hòa chung với tiếng máy bừa là tiếng cười vui, phấn khởi của 3 người phụ nữ: bà Lan, bà Toan và bà Hoàn hòa giải viên.

Tiểu phẩm 2. Phải chặt cây có nguy cơ đổ ngã

Nhân vật:

Ông Lê Văn Trọng

Bà Lan - vợ ông Trọng

Ông Nguyễn Trọng Bá - người có đất giáp ranh với đất nhà ông Trọng 

Ông Long - hòa giải viên của tổ hòa giải thôn.

Ông Lê Văn Trọng và ông Nguyễn Trọng Bá có đất ở giáp ranh với nhau. Trước đây, khoảng năm 1970, để phân ranh giữa hai thửa đất, bố của ông Trọng và bố của ông Bá thống nhất trồng hai cây nhãn ở hai đầu làm mốc giới, mỗi bên chịu trách nhiệm chăm sóc và thu hoạch trái một cây. Theo thời gian, hai cây nhãn phát triển, tỏa tán rộng sang thửa đất của cả hai gia đình. Tuy nhiên, sau trận giông lốc vừa qua, cây nhãn do gia đình ông Trọng quản lý bị gió giật mạnh, nghiêng ngả qua hướng nhà ông Bá. Ông Bá sợ cây nhãn ngã đổ vào nhà mình gây nguy hiểm nên định bụng sang gặp ông Trọng đề nghị đốn cây. Sáng hôm sau, thấy vợ chồng ông Trọng đang dọn dẹp trong vườn, ông Bá đứng bên bờ tường giọng với sang.
Ông Bá: Ông bà Trọng dọn vườn à. 

Bà Lan - vợ ông Trọng: Vâng, trận giông lốc hôm trước khiếp thật đấy, từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi chưa thấy có trận mưa lốc nào lớn đến vậy. Nãy ra chợ, gặp ai tôi cũng thấy nói về trận giống lốc này.
Ông Bá: Tôi nhớ hình như năm 97-98 gì đó cũng có trận giông lốc lớn xảy ra nhưng chắc cũng không to bằng trận hôm qua ông bà nhỉ.

Ông Trọng: Vâng, sợ nhất là lốc xoáy ông ạ. Trong nhà ngồi nghe gió rít mà thấy hãi. Đường lên huyện, mấy cây to bị bật gốc vẫn đang nằm giữa đường đấy, may mà không ai đi qua lúc cây đổ chứ không thì đi toi ông ạ.

Ông Bá: Đúng đấy. À, mà nói đến cây đổ, tôi mới nhớ ra. Cây nhãn này, bình thường nó đã nghiêng sang nhà tôi rồi, nhưng sau trận mưa lốc hôm qua thì tôi thấy nghiêng hẳn sang phía nhà tôi. Ông bà thấy không, cái cành to kia đã gần chạm vào mái nhà tôi rồi. Nguy hiểm lắm, nên ông bà chặt cây nhãn này đi.
Bà Lan: Từ trước đến giờ, nó vẫn nghiêng vậy, có làm sao đâu mà phải chặt.
Ông Bá: Nó có nghiêng vào nhà bà đâu mà bà sợ. Mà nó đổ,ông bà có bán cả mảnh vườn này cũng chả đủ tiền để đền bù cho tôi đâu. Ông bà tự mà chặt sớm đi.

Ông Trọng: Thế tôi chặt cây này, ông chặt cây kia được không?

Ông Bá: Ô hay, cây nhãn kia làm sao mà phải chặt. Ông vô lý bỏ mẹ đi được.

Ông Trọng: Ông bảo ai vô lý, có mà ông vô lý thì có đấy. 

Ông Bá: Thế chốt lại là ông bà có chặt không? Ông bà không tự chặt tôi thưa đến ông Long trưởng thôn (đồng thời cũng là tổ trưởng tổ hòa giải thôn) đấy. 

Bà Lan: Thích thì ông cứ thưa. Tôi chẳng sợ.

Ông Bá: Được, ông bà không phải thách. (Vừa nói, ông Bá vừa rút điện thoại gọi cho ông Long. Sau 3 hồi chuông thì ông Long nghe máy)
Ông Long: Alo

Ông Bá: Ông Long ạ, tôi Bá “kiến” đây. Tôi gọi điện trình báo với thôn, với tổ hòa giải việc sau ạ. Chả là, cây nhãn... Tôi đề nghị chính quyền thôn, tổ hòa giải giải quyết giúp ngay.

Ông Long: Được. 15 phút nữa tôi sẽ đến.

Cúp máy điện thoại, ông Long vào nhà mặc thêm chiếc áo sơ mi. Đứng suy nghĩ một chút về vụ việc, ông đến tủ sách cầm quyển Bộ luật dân sự mới mượn đọc ở tủ sách pháp luật xã rồi đến nhà ông Bá.
Tại nhà ông Bá, ông Long bước vào sân:

Ông Bá: Ông đã đến ạ. Mời ông vào ạ.
Ông Long đi ra bờ tường, nhìn sang vườn chỗ ông Trọng, bà Lan đang làm nói:

Ông Long: Mời ông bà Trọng sang bên nhà ông Bá, chúng ta cùng trao đổi về vụ việc được không ạ?

Ông Trọng: Được, vợ chồng tôi sang ngay.

Tại bàn uống nước nhà ông Bá, vợ chồng ông Trọng, bà Lan ngồi một bên. Ông Long, ông Bá ngồi một bên.

Ông Long: Khi nãy, ông Bá có điện thoại nói sơ qua về vụ việc cho tôi nghe. Giờ có cả vợ chồng ông bà Trọng Lan, trước tiên, tôi đề nghị ông Bá trình bày lại một cách trung thực vụ việc.

Ông Bá: Việc là thế này ....

Ông Long: Ông Trọng, bà Lan có ý kiến gì không ạ?
Ông Trọng: Đúng là cây nhãn do nhà tôi quản lý sau cơn mưa giông chiều qua có nghiêng hơn sang phía nhà ông Bá và khá nguy hiểm. Tuy nhiên, cây nhãn này rất ngon, hàng năm đều cho trái nhiều, tiền bán nhãn mấy năm gần đây toàn trên 5 triệu. Hơn nữa, cây to, vợ chồng tôi lại cao tuổi không thể trèo lên chặt được mà phải thuê thợ chặt. Gia đình tôi khó khăn, lại tiếc cây nhãn quý nên không muốn chặt. 
Ông Long: Qua nghe ý kiến trình bày của ông Bá, ông Trọng, tôi có ý kiến thế này. Về phía ông Trọng, ông không thể vì lợi ích kinh tế của bản thân mà có thể gây nguy hiểm cho người nhà ông Bá. Thời tiết đang vào mùa mưa bão, nếu chẳng may có gió lớn, cây nhãn đổ làm sập nhà ông Bá, gây thương tích cho người trong nhà thì thiệt hại còn lớn hơn rất nhiều so với thu nhập từ cây nhãn. Pháp luật cũng đã quy định rất rõ về vấn đề này. Đây, Điều 177 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định như sau: 

“1. Trường hợp cây cối,... có nguy cơ sập đổ xuống bất động sản liền kề và xung quanh thì chủ sở hữu tài sản thực hiện ngay các biện pháp khắc phục, chặt cây,... theo yêu cầu của chủ sở hữu bất động sản liền kề và xung quanh...; nếu không tự nguyện thực hiện thì chủ sở hữu bất động sản liền kề và xung quanh có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho chặt cây,... Chi phí chặt cây,... do chủ sở hữu cây cối,... chịu.

2. ...

3. Trường hợp gây thiệt hại cho chủ sở hữu bất động sản liền kề và xung quanh... thì chủ sở hữu cây cối, công trình phải bồi thường.”

Do đó, tôi gợi ý thế này, các ông bà xem thế nào: Ông Trọng nên chặt cây để bảo đảm an toàn cho gia đình ông Bá. Tuy nhiên, do kinh tế gia đình ông Trọng còn nhiều khó khăn, nên ông Bá cùng chịu một nửa chi phí thuê người chặt cây. Cây nhãn còn lại, hai gia đình cùng khai thác, hưởng dụng, tiền bán nhãn hàng năm sẽ chia đôi, mỗi nhà một nửa. Hai gia đình thấy phương án tôi đưa ra thế nào ạ? 

Ông Bá: Từ trước đến giờ tôi sống với làng với xóm thế nào ai đều biết cả. Bản thân tôi không muốn có điều tiếng xấu xảy ra, luôn coi trọng tình cảm hàng xóm láng giềng “tối lửa tắt đèn có nhau”. Song vì sau trận mưa giông hôm qua, cây nhãn nghiêng quá, như ông cũng đã nhìn thấy đấy, nguy cơ đổ gẫy xuống nhà tôi gây nguy hiểm là rất lớn, nên tôi đề nghị ông Trọng đốn cây để bảo đảm an toàn. Nếu ông Trọng đồng ý cho chặt cây, tôi sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí thuê người chặt. Còn cây nhãn kia, tôi đồng ý phương án hai gia đình sẽ cùng khai thác, hưởng dụng.

Ông Long: Đó là ý kiến của ông Bá. Ông Trọng, bà Lan có nhất trí không?
Bà Lan quay sang ông Trọng gật đầu đồng ý.

Ông Trọng: Vợ chồng tôi cũng nhất trí đồng ý đốn cây nhãn nghiêng sang phía nhà ông Bá.

Ông Long: Rất cám ơn hai gia đình đã hiểu, chia sẻ với nhau để cùng đi đến một thỏa thuận, theo tôi, như vậy là rất hợp tình, hợp lý. Vợ chồng ông Trọng, bà Lan cũng đã đồng ý cho đốn cây để đảm bảo an toàn, thế nên ông Bá chủ động thuê người chặt cây nhé, mùa mưa cũng bắt đầu đến rồi.
Ông Bá: Vâng, cám ơn ông. Ngay chiều nay, tôi sẽ sang nhà anh Thái thuê đốn cây.

Ông Long: Ông Trọng, bà Lan còn ý kiến gì khác không ạ?
Ông Trọng, bà Lan: Không.

Ông Long: Tôi lập biên bản hòa giải thành để làm bằng nhé, chúng ta cùng ký vào đây để thực hiện cho tiện.
Tiểu phẩm 3. “Lạc đường nắm đuôi chó, lạc ngõ nắm đuôi trâu”
Nhân vật:

Bà Loan “tươi”: Người dân thôn Kim
Bà Mai: Người dân thôn Đoài và có tranh chấp trâu với bà Loan “tươi”

Ông Khá: Tổ trưởng tổ hòa giải thôn Kim

Bà Thái, ông Hoàng: hòa viên viên thôn Kim

Ông Long: Tổ trưởng tổ hòa giải thôn Đoài

Bà Mi: Hòa giải viên thôn Đoài

Gần trưa ngày 12/11/2019, ông Khá - tổ trưởng tổ hòa giải thôn Kim, đang lụi hụi sửa chiếc xe đạp thì thấy ông Long - Tổ trưởng tổ hòa giải và bà Mi - hòa giải viên tổ hòa giải thôn Đoài đứng ngoài cổng gọi vào:

Bà Thái: Ông Khá có nhà không đấy?

Dừng tay đứng dậy nhìn ra cổng trả lời:
Ông Khá: Có tôi đây. Cửa không khóa, các ông bà cứ đẩy vào đi ạ.

Ông Long: Như hôm trước trao đổi qua điện thoại với ông, nay tổ hòa giải thôn Đoài chúng tôi sang để cùng trao đổi, thảo luận cụ thể về vụ việc tranh chấp.
Ông Khá: Vâng, mời ông bà vào nhà. 
Bà Mi: Thôi, ngồi ngoài này cho mát các ông nhỉ (Nói rồi, bà lấy nón quạt mát rồi ngồi ngay trước hiên nhà, gần chỗ ông Khá ngồi sửa xe)

Ông Khá: Vậy, ông bà đợi tôi lấy ấm trà tươi bà nhà tôi mới ủ. Đợi một lát, một số ông bà trong tổ hòa giải thôn Kim chúng tôi đến rồi ta cùng trao đổi (vừa nói, ông Khá vừa vào nhà lấy ấm trà ra mời khách).

Chưa đầy 5 phút sau, bà Thái, ông Hoàng - hòa giải viên thôn Kim đến. Sau khi, tất cả mọi người đã ngồi yên chỗ, ông Khá bắt đầu giới thiệu thành phần tham dự họp.

Ông Khá: Thưa các ông bà, chuyện là thế này, hôm trước bà Loan “tươi” có đến nhà tôi trình bày về tranh chấp con trâu với hộ gia đình bà Mai, người thôn Đoài. Do đây là tranh chấp giữa hai hộ dân ở hai thôn khác nhau nên tôi có gọi điện trao đổi thống nhất hôm nay tổ hòa giải 2 thôn sẽ cùng phối hợp hòa giải. Xin giới thiệu với ông Long, bà Mi,... Tôi xin phép được chủ trì cuộc họp, bà Mi giúp ghi biên bản họp. Các ông bà nhất trí không ạ.
Bà Thái, ông Hoàng, ông Long, bà Mi đồng thanh: Nhất trí.

Ông Khá: Vâng, xin cám ơn các ông bà. Theo như bà Loan trình bày (đây tôi cũng đã ghi chép vào sổ cả rồi đây), thì nghe cô Hà nói thấy có con trâu ở nhà bà Mai rất giống với con trâu nhà bà Loan bị mất nên bà Loan có sang nhà bà Mai để xin lại trâu. Nhưng khi miêu tả đặc điểm trâu nhà mình bị lạc, thì thật trùng hợp lại giống với con trâu nhà bà Mai cũng bị thất lạc mới tìm thấy. Hơn nữa, lúc đấy lại có chú Khuynh nhà bên cạnh cũng bảo đấy là trâu nhà bà Mai nên vì vậy bà Mai không đồng ý cho bà Loan xin lại trâu. Bà Loan nói có linh cảm rằng con trâu này là trâu của nhà mình chứ không phải của nhà bà Mai nên có đề nghị tổ hòa giải giải quyết giúp. 
Bà Mi: Chỉ là linh tính thôi thì không được mà phải có bằng chứng rõ ràng mới có thể kết luận được trâu là của ai chứ. 
Ông Khá: Đúng là vậy, nhưng cái khó ở đây là trâu của hai nhà qua mô tả lại giống nhau quá ông bà ạ, nào là cùng là trâu cái màu trắng bạc, chân thấp và mảnh, đuôi ngắn... Mà tối qua, tôi cũng đã tranh thủ sang hỏi anh Khuynh thì được biết con trâu đó giống con trâu nhà bà Mai bị lạc, nhưng khi hỏi cô Sáu Hải thì được biết thêm là con trâu này cũng giống với con trâu nhà bà Loan. Bà Sáu Hải cũng có hai con trâu cùng thả ngoài đồng với đàn trâu nhà bà Loan nên biết.
Ông Thái: Vậy thì khó thật. Để phân biệt con này với con kia thì phải có đặc điểm nhận dạng, mà lại giống nhau thế này thì biết làm sao?

Các thành viên dự họp đang im lặng cùng suy nghĩ tìm cách giải quyết thì bỗng con chó nhà ông Khá sủa inh ỏi.

Bà Mi: Ủa, con chó sao vậy ông?

Ông Khá: Thói quen ấy mà, cụ cậu muốn đi vệ sinh nặng đây. Nói rồi, ông Khá đứng dậy mở chuồng cho chó ra vườn sau.

Ông Long: Rồi, tôi đã có cách. (nhìn theo ông Khá, ánh mắt ông Hoàng sáng lên).

Bà Mi, ông Hoàng: Cách gì vậy ông?

Ông Long: Dân gian các cụ ta có câu “lạc đường nắm đuôi chó, lạc ngõ nắm đuôi trâu”. Trâu, chó là những con vật rất nhớ đường về. Thế nên, phương án tôi đưa ra là sẽ thả con trâu ra ngoài đồng, tối đến trâu đi về nhà nào thì khắc sẽ thuộc về nhà đó.
Bà Thái: Đúng đấy, tôi nhất trí với phương án này của ông Hoàng.

Ông Khá: Vậy, để tôi gọi mời hộ bà Loan, bà Mai đến để cxem họ có nhất trí với gợi ý của tổ ta không. 

Nói rồi, ông Khá bật máy điện thoại nói chuyện với bà Loan, bà Mai. Đúng 15 phút sau, hai bà đã có mặt tại nhà ông Khá. Sau khi hai bà đã ổn định chỗ ngồi, ông Khá bắt đầu hòa giải:

Ông Khá: Thế này bà Loan, bà Mai ạ. Sau khi tiếp nhận yêu cầu đề nghị hòa giải tranh chấp trâu giữa hai hộ gia đình, tổ hòa giải chúng tôi đã bàn bạc, trao đổi và thống nhất phương án giải quyết thế này... Số lần thả trâu ra đồng sẽ là 03 lần trong 03 ngày. Nếu hai bà đồng ý, ta bắt đầu từ sáng mai. Bà Thái, bà Mi sẽ giúp thả trâu ra đồng, chiều tối, ông Hoàng sẽ cùng bà Loan, bà Mai theo trâu xem nó đi về nhà ai. Ngày kia, ngày kìa ta cũng làm như vậy. Trâu về nhà nào thì thuộc nhà đó. Không biết ý hai bà thế nào ạ?
Bà Loan: Dạ, tôi nhất trí với phương án tổ hòa giải đưa ra. 

Suy nghĩ một lúc, bà Mai nói: Tôi cũng đồng ý. Nhưng bà Loan phải cam kết không được tự ý dắt trâu về, không được lại gần trâu. 
Bà Loan: Để khách quan, đề nghị Tổ hòa giải cử người cùng theo dõi giúp.
Ông Khá: Vậy để làm bằng cho việc giải quyết sau 03 ngày tới, tổ hòa giải làm bản cam kết này, hai bà đọc, nếu đồng ý thì ký. Ngay sáng mai, chúng ta sẽ làm phép thử trâu.

Ông Khá: Như vậy là bà Loan, bà Mai đã đồng ý ký bản cam kết này. Tôi đề nghị, các ông bà thu xếp thời gian ngày mai theo trâu ra đồng.

Sáng sớm ngày hôm sau, bà Thái, bà Mi đã có mặt ở nhà bà Mai:

Bà Thái: Bà Mai ơi, chúng tôi đã có mặt.

Bà Mai: Dạ, trâu đây, hai bà. Nói rồi bà Mai đưa dây thừng dắt trâu cho bà Thái, còn mình cũng dắt các con trâu khác của nhà ra đồng chăn.
Khi mặt trời bắt đầu lặn, đứng từ xa quan sát, ông Hoàng, ông Khá, bà Loan, bà Mai thấy con trâu lững thững từng bước đi về nhà bà Loan, ngược đường với đường về nhà bà Mai. Khi trâu về gần đến cổng nhà bà Loan, bà Mai ra giữ trâu lại:

Bà Mai: Tôi, tôi không đồng ý, để trâu qua đêm nhà bà Loan.

Ông Thái: Bà Mai, bình tĩnh đã nào. Chúng ta có 3 ngày thử trâu cơ mà. Để hai bà đều yên tâm, tôi đề nghị sẽ đưa trâu về tạm nhà tôi. Sáng mai, chúng ta lại tiếp tục thả trâu. Như vậy được không ạ?

Bà Loan: Tôi thấy ông Thái đưa trâu về nhà giúp là phù hợp. Tôi đồng ý.
Bà Mai trầm ngâm suy nghĩ một lúc không nói năng gì, đưa dây thừng cho ông Thái dắt trâu về nhà mình.

Sáng sớm ngày hôm sau, bà Thái, bà Mi, bà Loan, bà Mai cùng tiếp tục thả trâu ra đồng chăn. Để bảo đảm không bên nào được tiếp cận trâu như đã cam kết, khi chiều buông, bà Mi ra tháo dây cột để trâu tự về chuồng, phía xa bà Thái, bà Loan, bà Mai cùng theo dõi. Kết quả trâu lại đi thẳng về chuồng nhà bà Loan.

Ông Khá: Đấy, bà Mai thấy không, trâu đã tự mình tìm về chuồng của mình, nhà bà Loan không có tiếp xúc hay tự ý dắt trâu về. Thực chúng tôi không thấy có cơ sở nào để bà nhận con trâu này là của gia đình mình. Bà nên trả lại trâu cho bà Loan. Về con trâu của gia đình mình đi lạc, chưa tìm thấy, tôi sẽ báo ông Mạnh thông báo trên loa truyền thanh xã để tìm. Tôi tin là sẽ sớm tìm được thôi. Bà có cần làm thử thêm 1 buổi ngày mai nữa không?
Bà Mai: Thôi, tôi thấy kiểm tra 2 buổi là đủ rồi, đúng là trâu không phải của nhà tôi thật. Tôi xin trả trâu lại bà Loan. Nhân tiện, tôi nhờ ông liên hệ ngay giúp để gia đình sớm tìm được lại trâu ạ.
Tiểu phẩm 4. Xây tường rào lấn sang đường đi chung
Nhân vật:

Ông Cảnh: Người xây tường rào lấn chiếm đường đi chung

Ông Thi: Người có đơn đề nghị tổ hòa giải giải quyết

Ông Sơn: Tổ trưởng tổ hòa giải

Bà Kim, ông Minh: Người dân đi chung ngõ xóm

Ông Cảnh xây hàng rào bằng gạch lấn con ngõ đi vào nhà ông Thi bên trong. Ông Thi đề nghị ông Cảnh xây tường rào đúng ranh giới cũ, không lấn chiếm lối đi của hàng xóm. Tuy nhiên, ông Cảnh không đồng ý, hai bên lời qua tiếng lại. Vì vậy, ông Thi đến gặp tổ trưởng Tổ hòa giải thôn để đề nghị hòa giải. Nhận được phản ánh của ông Thi, tổ hòa giải thôn do ông Sơn - Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn - Tổ trưởng tổ hòa giải đã đến tận nơi, xem xét quá trình xây dựng, xem bìa đỏ đất của ông Cảnh. Tổ mời hộ ông Cảnh, các hộ dân cùng sử dụng con ngõ này về nhà ông Thi để tiến hành hòa giải. 

Ông Sơn: Tổ hòa giải cơ sở của thôn nhận được thông tin về việc xây hàng rào của hộ ông Cảnh là chưa đúng quy định, lấn sang đường đi chung của ngõ xóm. Chúng tôi đã đến kiểm tra việc xây dựng con đường cũng như kiểm tra bìa đỏ đất của ông Cảnh. Nay tổ hòa giải đề nghị các hộ cùng ngồi lại với nhau để cho ý kiến.

Ông Thi: Tôi đề nghị tổ hòa giải vận động gia đình ông Cảnh tháo dỡ tường rào, xây lại đúng như cũ, bảo đảm lối đi chung của bà con láng giềng. Việc xây dựng hàng rào như vậy gây cản trở cho việc đi lại không những của gia đình tôi mà còn cho các hộ dân phía trong, nhất là khi 2 xe máy tránh nhau hoặc chở hàng hóa, vật liệu. 

Bà Kim: Đúng thế, ông Cảnh xây dựng cái tường rào làm con đường ngõ chung bé đi hẳn. Sau này đến mùa gặt, chúng tôi có muốn thuê xe chở lúa về hay kéo cái xe cải tiến cũng khó đi vào trong được. Nhà tôi thì ở tít trong ngõ, xe không vào được lấy sức người đâu mà bốc vác?

Ông Minh: Hàng rào nhà ông Cảnh xây lên đúng là chiếm diện tích đường đi chung. Ngày xưa lúc ông Cảnh mới bắt đầu xây, chúng tôi cũng đã có ý kiến rồi đấy chứ. Thế mà ông vẫn xây tường như vậy là không được. Tôi đề nghị ông Cảnh phải nói rõ vấn đề này trước mọi người và Tổ hòa giải của thôn.

Ông Sơn: Các ông bà trong xóm đều có ý kiến chung, cho rằng hộ ông Cảnh đã xây tường rào lấn vào đường đi chung. Vậy Tổ hòa giải mời ông Cảnh trình bày ý kiến, lý do xây dựng bức tường nhà mình như thế nào mà lại gây ảnh hưởng đến các hộ xung quanh, trong ngõ xóm?

Ông Cảnh: Đất nhà tôi sử dụng trước nay vẫn có hình cong uốn lượn ra đường, nên tôi cứ thế xây bờ tường. Còn trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có hình dạng thẳng là do công chức địa chính trước đây đo không chính xác.

Ông Sơn: Ông nói vậy thì tôi sẽ gọi ngay cho đồng chí cán bộ địa chính của xã để xác minh về việc này.

Ngay lúc đó, Tổ trưởng tổ hòa giải Sơn đã liên hệ với cán bộ địa chính của xã để hỏi thêm thông tin về phần đất tranh chấp này thì được biết, việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã tuân thủ các bản đồ có trước đây, riêng phần bìa đỏ của ông Cảnh trước đây có dạng thẳng, thì khi đo vẽ chính quy các cơ quan chức năng đã tham khảo các hộ xung quanh, có sự chứng kiến của nhiều người, thực tế chính xác vẫn là đường thẳng. 

Ông Sơn: Các ông bà cũng đã nghe rõ câu trả lời của đồng chí cán bộ địa chính xã rồi đấy. Như vậy, việc xây dựng tường rào của hộ ông Cảnh là chưa đúng trên diện tích đất nhà ông, mà đã có dấu hiệu lấn chiếm đất thuộc đường đi chung của thôn xóm. 

Ông Cảnh: Nhưng tường tôi đã xây rồi, chả nhẽ lại phá đi à? Bao nhiêu công sức, tiền của chứ có phải mấy mớ rau ngoài chợ đâu mà bảo bỏ đi là phá được.

Ông Thi: Thế tại sao trước lúc xây, ông không nghĩ đến hậu quả sau này mà cứ làm?

Ông Sơn: Ông Cảnh ạ, đường này là đường đi lối lại chung cho cả 7 hộ. Bức tường nhà ông xây lên khiến cho việc đi lại của các hộ bên trong ngõ xóm rất khó khăn, đôi khi là nguy hiểm, đấy là còn chưa kể ông có vi phạm lấn chiếm đường chung của cả xóm, như vậy là không được. Trên tất cả là tình làng nghĩa xóm, các ông bà ở đây đều đã sống gần nhau mấy chục năm qua, vui buồn gì cũng hỗ trợ giúp nhau, nên tôi nghĩ, bức tường này xây lên rồi cũng có thể sửa lại, quan trọng vẫn là tình cảm xóm giềng với nhau ông ạ!

Ông Cảnh: Tôi cũng biết thế, nhưng công xây công đập đâu phải ít đâu các ông, nếu thế mọi người phải cùng chung tay làm với nhà tôi đấy.

Ông Minh: Ông hiểu thế là đúng quá rồi, bức tường này chỉ cần phá phần nhô ra rồi xây lại cho thẳng là được.

Bà Kim: Mấy nhà chúng ta cùng làm thì nhanh không ấy mà, tôi sẽ kêu mấy thằng cháu lớn nhà tôi giúp một tay thì chả mấy mà xong.

Ông Thi: Nếu thế thì, xi măng với gạch bên nhà tôi cũng còn một ít đợt xây bể nước, tôi sẽ góp cùng ông, miễn sao đường xóm lối ngõ thuận đẹp là được rồi.

Ông Sơn: Các ông các bà xóm ta ai cũng nghĩ đẹp, sống đẹp như các ông bà đây thì còn gì bằng.

Tiểu phẩm 5. Món nợ và tình làng nghĩa xóm
Nhân vật:

Bà Hoa: Người có đơn đề nghị hòa giải

Chị Thơ: Người có tranh chấp liên quan.

Ông Cả: Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ hòa giải thôn

Ông Trí: Trưởng Ban công tác Mặt trận, Hòa giải viên

Bà Nhu: Chi hội trưởng Hội Phụ nữ, Hòa giải viên

Anh Nam: Bí thư Đoàn thanh niên thôn, Hòa giải viên

Chị Du: Hòa giải viên

Nhận được đơn đề nghị hòa giải của bà Hoa, ông Cả, tổ trưởng tổ hòa giải thôn đã tổ chức họp tổ hòa giải để trao đổi, thảo luận các vấn đề có liên quan trước khi tiến hành hòa giải. Đúng 19 giờ tối, tại nhà ông Cả, các thành viên của tổ hòa giải đã có mặt đầy đủ.

Ông Cả: Hôm nay tôi mời mọi người để cho ý kiến về vụ việc hòa giải tranh chấp vay tài sản giữa hộ bà Hoa và hộ chị Thơ ở xóm giữa. Nội dung cụ thể, tôi xin tóm tắt như sau: Bà Hoa có bán cho vợ chồng chị Thơ 20 kg gà với giá 2.000.000 đồng. Đến kỳ thanh toán, chị Thơ đến than khổ và mượn thêm của bà Hoa 1.000.000 đồng là tròn 3.000.000 đồng. Chị Thơ hứa đúng nửa tháng sau sẽ trả cho bà Hoa nhưng đến hẹn chị Thơ không có tiền trả. Bà Hoa đòi tiền chị Thơ nhiều lần và được chị Thơ trả 400.000 đồng, sau đó thì không trả nữa. Vì vậy, bà Hoa đã gửi đơn đến tổ hòa giải thôn để đề nghị hòa giải. Các ông bà trao đổi hướng hòa giải vụ việc này thế nào để hòa giải thành.

Ông Trí: Trước tiên, chúng ta cần xác định nguyên nhân tranh chấp giữa hai hộ ở đây là do chị Thơ nợ tiền của bà Hoa, đến hạn trả nợ, bà Hoa đòi nhiều lần nhưng chị Thơ không trả đủ tiền cho bà Hoa.

Bà Nhu: Tôi đồng ý với ông Tr về nguyên nhân tranh chấp giữa hai hộ. Đối với nội dung vụ việc hòa giải này, tôi xác định căn cứ pháp lý để hòa giải tranh chấp này là Điều 440 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định nghĩa vụ của người mua tài sản là thanh toán tiền theo thời hạn, địa điểm và mức tiền được quy định trong hợp đồng và tại Điều 466 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định nghĩa vụ trả nợ của bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn. 

Ông Cả: Như vậy là chúng ta đã xác định được nguyên nhân tranh chấp và cơ sở pháp lý để giải quyết vụ việc. Sau đây thì tổ sẽ phân công các ông bà để đến gặp các bên, đồng thời tiến hành hòa giải vụ việc. Anh Nam và chị Du có ý kiến gì không?

Anh Nam: Em đồng ý với các bác. Đây là hai hộ sống liền kề gần nhau lại có mối quan hệ rất thân thiết từ trước, nên em nghĩ tổ chúng ta phải sớm hòa giải, không nên để tình trạng mâu thuẫn kéo dài tránh những vấn đề tiêu cực xảy ra.

Chị Du: Cũng may là hai hộ gia đình này ở gần nhau, nên em nghĩ tổ hòa giải ta có thể xuống trực tiếp một trong hai nhà và gặp mặt hai bên luôn để chúng ta động viên, hướng các bên tìm phương án giải quyết tốt nhất có thể.

Ông Cả: Tổ chúng ta thống nhất tối mai sẽ đến nhà gặp bà Hoa và chị Thơ để giải quyết việc tranh chấp. Tôi đề nghị cử cô Nhu, anh Nam, còn tôi trực tiếp đến gặp các hộ để tiến hành việc hòa giải.

Ngày hôm sau, tại nhà chị Thơ, tổ hòa giải đã mời bà Hoa tham dự cùng. Mỗi bên lần lượt trình bày lại nội dung vụ việc tranh chấp và đều đề nghị tổ hòa giải giúp đỡ.

Ông Cả: Tổ hòa giải chúng tôi có nhận được đơn của bà Hoa về việc tranh chấp giữa hai nhà ta. Hôm nay, tổ cử chúng tôi xuống đây để gặp gỡ các bên để hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa hai nhà. Trước tiên, đối với chị Thơ, chúng tôi cũng muốn thông tin đến chị để chị biết và thực hiện. Việc không thanh toán đầy đủ số tiền vay đúng hạn của chị là sai với quy định tại Điều 440 và 466 của Bộ luật dân sự năm 2015. Theo Luật chị phải có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ số tiền mua gà và tiền đã vay đúng thời hạn như đã hứa cho bà Hoa. 

Chị Thơ: Thưa với các bác là em cũng đâu có phải là không trả tiền cho bác Hoa đâu. Chẳng qua là vì dạo này làm ăn khó khăn quá, kiếm được đồng tiền khó lắm nên em chưa thu xếp để trả bác ấy được.

Bà Hoa: Nhưng cô đã hứa với tôi là nửa tháng sau sẽ trả cơ mà, nay đã mấy tháng rồi. Cô mà không có tiền, vậy thì tôi thừa tiền chắc. Nể tình chị em thân thiết, tôi mới dám cho cô vay chứ nhà tôi bao nhiêu thứ phải trông cậy cả vào tiền bán gà, ấy thế mà cô nợ tôi đến năm tháng nay rồi, tôi không đòi thì bao giờ cô mới trả?

Bà Nhu: Chị Thơ à, cô Hoa nói đúng đấy, dù gia cảnh rất khó khăn, phải vất vả nuôi gà kiếm tiền trang trải cuộc sống rồi nuôi con ăn học nhưng vì thương cho hoàn cảnh khó khăn của chị mà bà cho nợ tiền và còn cho chị vay tiền không lấy lãi. Chị nên trân quý tình cảm đó và thu xếp sớm trả đủ tiền cho bà Hoa.
Chị Thơ: Em cũng hiểu nỗi vất vả và tình cảm của bà Hoa dành cho mình, nhưng đúng là dạo này nhà em nhiều khoản cần phải lo quá, cứ nghĩ là xóm giềng gần nhau trả lúc nào cũng được nên em chưa thu xếp trả ngay. Thôi thì, bác cứ thư thư mấy bữa nữa để em trả dần.
Anh Nam: Chị Thơ cũng trình bày rõ hoàn cảnh của mình rồi, bác Hoa xem có thể thông cảm cho chị ấy được không? Nhưng dù thế nào chị cũng cố gắng trả thêm một phần tiền cho bác Hoa đi chị Thơ ạ.
Chị Thơ: Vâng được các bác hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của mình trong lúc gặp khó khăn, em cũng không biết nói gì thêm. Ngày mai, em với chồng em sẽ cố gắng thu xếp để trả trước cho chị Hoa 500.000 đồng, sau đó nhà em xin trả dần bác.
Bà Hoa: Tôi cũng thông cảm cho cô mấy tháng nay rồi, nhưng lần nào hỏi cô cũng khất lần không chịu trả. Thôi cứ thu xếp trả hết cho tôi.
Chị Thơ: Quả thực đợt này nhà em khó khăn thực sự bác ạ. Con cái Hạnh nhà em còn phải nghỉ học thêm rồi, chồng em thì công việc bấp bênh, doanh nghiệp người ta không làm ăn được nên cũng không muốn thuê mình nữa.

Ông Cả: Qua tâm sự của các cô, tôi biết ai cũng có khó khăn của riêng mình. Nhưng nợ thì vẫn phải trả chị Thơ ạ. Nhưng trên hết vẫn là tình đoàn kết tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều nên cả hai cô hãy cùng thông cảm và chia sẻ cùng nhau. Tôi đề nghị thế này các cô xem có được không, cô Hoa có thể gia hạn thêm cho chị Thơ một khoảng thời gian nữa để chị thu xếp trả hết nợ, nhưng chị Thơ phải thu xếp mỗi tuần trả 200.000 đồng cho cô Hoa, thời gian trả là vào sáng ngày chủ nhật hàng tuần và trả liên tục trong 13 tuần cho đến khi hết nợ. Cả hai cô thấy thế nào?

Chị Thơ: Bác nói đúng, tiền em nợ bác Hoa thì phải trả đủ chứ ạ. Nhưng bác Hoa mà đồng ý, em sẽ trả dần theo đề nghị của bác tổ trưởng đây ạ. 

Bà Hoa: Các bác đã nói hết đạo lý thế rồi, cùng hàng xóm với nhau, em cũng không quá bắt bẻ. Đành phải vậy thôi chứ có bắt cô ấy trả ngay cô ấy cũng không trả được. Nhưng cô phải hứa trước các bác hòa giải viên đây là nếu có đủ tiền thì phải trả nợ tôi ngay, chứ không được đợi trả theo tuần đâu đấy.

Chị Thơ: Em nhất trí với bác.

Vụ việc tranh chấp về vay tài sản đã được tổ hòa giải thôn hòa giải thành công. Các bên tự nguyện chấp hành thỏa thuận như đã nhất trí. Hai tháng sau, chị Thơ đã thu xếp đủ tiền để trả nợ cho bà Hoa. Hai bên gia đình lại nối lại tình cảm thân thiết như xưa.

Tiểu phẩm 6. “Tiểu sự hóa vô sự”

Nhân vật:

Bà Xui: chủ nuôi chó 

Ông Hoàng: Người có gà bị chó cắn
Bác Ni: Tổ trưởng tổ hòa giải

Bà Kim: Hòa giải viên
Buổi trưa, ông Hoàng đang nằm nghỉ, bỗng dưng thấy tiếng gà kêu quang quác ngoài chuồng. Ông bật dậy, chạy ra xem thì thấy con chó của gia đình bà Xui chui qua bờ rào sang chuồng gà cắn chết 01 con gà trống và 05 con gà tan tác chạy ra ngoài không tìm được. Ông Hoàng yêu cầu bà Xui phải bồi thường. Bà Xui không chịu vì cho rằng không phải cố tình thả chó sang chuồng gà nhà ông Hoàng. Hai bên lời qua tiếng lại, không ai nhường ai. Ông Hoàng nhờ tổ hòa giải cơ sở ở thôn hòa giải yêu cầu bà Xui bồi thường thiệt hại.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, tổ hoà giải đã đến gặp gia đình bà Xui, một số gia đình hàng xóm xung quanh để tìm hiểu thêm sự việc cũng như tình cảm, quan hệ xóm làng lâu nay giữa hai gia đình. Qua tìm hiểu, tổ hòa giải được biết, gia đình ông Hoàng và bà Xui là hàng xóm của nhau, gần gũi, vui vẻ với nhau, trước đây cũng chưa từng có mâu thuẫn, tranh chấp nào xảy ra giữa hai gia đình.

Sau khi tìm hiểu thông tin và nghiên cứu vụ việc, Tổ hòa giải thôn đã mời hai gia đình đến nhà văn hóa xóm để hòa giải.

Bác Ni (Tổ trưởng tổ hòa giải) giới thiệu thành phần tổ hòa giải tiến hành hòa giải vụ việc xảy ra giữa hai gia đình. Sau đó, đề nghị các bên lần lượt trình bày nội dung sự việc xảy ra và mong muốn với tổ hòa giải.

Ông Hoàng trình bày lại vụ việc và dứt khoát nói: Tôi đề nghị gia đình bà Xui phải bồi thường 06 con gà và phải xích chó để không xảy ra tình trạng trên nữa. Nếu không gia đình tôi sẽ làm đơn gửi cơ quan có thẩm quyền. 

Bà Xui nói: Lúc xảy ra vụ việc, nhà tôi không có ai ở nhà. Con chó bị tuột xích và chui qua bờ rào sang nhà ông Hoàng cắn gà. Lúc đấy, vì ông Hoàng đang nóng giận, gọi điện thoại nói nhiều câu khó nghe nên tôi cũng khó chịu mới dẫn đến lời qua tiếng lại giữa hai bên. Tại buổi hòa giải hôm nay, gia đình tôi xin chịu trách nhiệm về vấn đề trên và xin bồi thường cho gia đình số tiền là 1.000.000 đồng.

Ông Hoàng: Nếu bồi thường với số tiền 1 triệu đồng thì tôi không đồng ý. Tính theo giá gà ngoài chợ hiện nay đã hơn 100.000đồng/kg rồi, mỗi con gà của tôi cũng tầm 3kg, hơn nữa có mấy con gà mái đang đẻ trứng hàng ngày.

Bà Ni: Vâng, bác Hoàng bình tĩnh, nghe chúng tôi nói đã ạ.

- Căn cứ Khoản 3 Điều 584 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định:
“3. Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh theo quy định tại khoản 2 Điều này”.

- Đồng thời, Điều 603 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: “Chủ sở hữu súc vật phải bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra cho người khác”. 
Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm được xác định theo quy định tại Điều 589 Bộ luật dân sự năm 2015, theo đó:

“Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm bao gồm:
1. Tài sản bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng.
2. Lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị mất, bị giảm sút.
3. Chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại.
4. Thiệt hại khác do luật quy định.”
Do con chó không được xích cẩn thận và chủ chó là gia đình bà Xui cũng không cố ý thả chó để cắn gà nhà ông Hoàng. Hơn nữa, bà Xui đã nhận ra lỗi của mình và cũng đã nhận trách nhiệm bồi thường nên ông Hoàng xem xét tình làng nghĩa xóm giữa hai gia đình mà bỏ qua cho gia đình bà Xui. 
Qua đây chúng tôi lưu ý gia đình bà Xui phải chấp hành nghiêm các quy định về nuôi chó, như phải tiêm phòng dại, phải giữ nhốt cẩn thận. Sự việc mới chỉ là chó cắn gà, chứ con chó mà chạy ra đường cắn người thì hậu quả không lường được.

Bà Kim (hòa giải viên) nói thêm: bao nhiêu năm nay, hai gia đình sống đoàn kết, vui vẻ. Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, không nên vì chuyện này làm ảnh hưởng đến tình cảm đã được xây dựng bao lâu nay của hai bên, các bên cùng nhau tìm giải pháp phù hợp, vẹn cả đôi dường. Mâu thuẫn này chỉ là “tiểu sự”, hãy cùng nhau biến nó thành “vô sự”.

Bà Kim quay sang nhìn ông Hoàng rồi nói: Ông à, hoàn cảnh gia đình bà Xui cũng khó khăn, bà Xui mong muốn ông đồng ý mức bồi thường là 1.000.000 đồng, ông xem xét thêm nhé.

Bà Xui: đúng là hoàn cảnh gia đình tôi cũng đang khó khăn. Sự việc không may xảy ra, mong ông Hoàng cân nhắc thêm về mức bồi thường. Sau vụ việc lần này gia đình tôi cũng sẽ rút kinh nghiệm, có biện pháp trông giữ chó cẩn thận, ngăn chặn để không tiếp tục xảy ra sự việc tương tự. 

Ông Hoàng: Bà Xui đã nhận ra lỗi như vậy thì tôi cũng không làm khó gia đình. Tôi chấp nhận mức bồi thường, tôi đề nghị bà Xui sửa sang lại hàng rào giữa hai nhà, cuối năm tôi sẽ xây tường ngăn. Thôi thì trong lúc nóng giận “của đau con xót” tôi có những lời nói khó nghe mong bà Xui bỏ qua.

Cảm ơn các bác hòa giải đã tận tình tham gia hòa giải cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm và giữ gìn, vun đắp tình cảm vốn có của hai bên thời gian qua. 

Bà Xui: Cảm ơn ông Hoàng. Cảm ơn các ông, bà trong tổ hòa giải rất nhiều.

Buổi hòa giải kết thúc với kết quả hòa giải thành, 2 gia đình bắt tay nhau, vui vẻ và không có ý kiến gì thêm. 
Tiểu phẩm 7. Mâu thuẫn đã qua

Nhân vật:

Ông Văn

Ông Song: Người có tranh chấp đất ở với ông Văn

Ông Kim, ông Tỏ: Hòa giải viên tổ hòa giải 
Gia đình ông Văn và gia đình ông Song là hàng xóm của nhau. Gia đình ông Song đang xây dựng lại tường bao trên phần đất của gia đình. Tuy nhiên, theo ông Văn, hộ liền kề thì việc xây lấn sang đất nhà mình, ông Song không thừa nhận, cho rằng gia đình ông đã xây dựng đúng trên diện tích đất của mình. Hai bên to tiếng, cãi vã, đe đọa  động tay động chân. Biết được sự việc, tổ hòa giải đã có mặt kịp thời, dàn xếp can ngăn, không để hai bên xô xát.  


Sau khi tìm hiểu nguyên nhân phát sinh tranh chấp, tổ hòa giải đã đề nghị công chức địa chính xã trích lục hồ sơ thửa đất của hai gia đình và đề nghị hai gia đình cùng có mặt để hòa giải. Quá trình hòa giải diễn ra khá căng thẳng, gia đình ông Song một mực cho rằng bức tường hoàn toàn được xây dựng trên phần đất của gia đình mình. 

Để có minh chứng cụ thể cho việc hòa giải, tổ hòa giải đã phối hợp với công chức địa chính xã tiến hành kiểm tra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho các gia đình. Sau đó, tổ hòa giải và công chức địa chính tiến hành đo thực tế thửa đất của hai gia đình trước sự chứng kiến của các bên có liên quan. Kết quả cho thấy, gia đình ông Song đã xây lấn sang phần đất của gia đình ông Văn 10cm. 


Ông Kim – Hòa giải viên Tổ hòa giải đã giải thích cho gia đình ông Song:

Trên cơ sở hồ sơ giấy tờ về quyền sử dụng đất và thực tế đo đạc, thì gia đình ông Song đã xây lấn sang phần đất của gia đình ông Văn. 

Điều 12 Luật Đất đai năm 2013 quy định những hành vi bị nghiêm cấm trong đó có hành vi: “Lấn, chiếm, hủy hoại đất đai”.
Bên cạnh đó, Điều 10 Nghị định số 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai có quy định như sau:

“1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi lấn, chiếm đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi lấn, chiếm đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi lấn, chiếm đất ở.

...

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm đối với hành vi quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này;

b) Buộc trả lại đất đã lấn, chiếm đối với hành vi quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này”.

Như vậy, hành vi lấn chiếm đất của người khác là vi phạm pháp luật về đất đai. Do đó, gia đình ông Song phải đập dỡ bức tường đã xây và xây lại trên phần diện tích của gia đình đúng như hồ sơ thửa đất.
Ông Song trầm ngâm suy nghĩ.

Ông Tỏ - hòa giải viên tiếp tục phân tích: Hai gia đình là hàng xóm lâu năm, việc vui, buồn đều có nhau, không nên để xích mích, mâu thuẫn làm ảnh hưởng đến tình làng nghĩa xóm. Trong lúc tức giận, không kiểm soát được bản thân, hai bên có lời qua tiếng lại. Ông Văn và ông Song có thể bình tĩnh nói chuyện, hóa giải mâu thuẫn, các cụ ta có câu “bán anh em xa mua láng giềng gần”.

Ông Văn: Cảm ơn các bác. Trên cơ sở đo đạc thực tế trước sự chứng kiến của đôi bên, sự tình đã rõ. Tôi chỉ có 01 đề nghị đối với gia đình ông Song, phá bỏ bức tường đã xây và xây lại đúng trên địa giới đất nhà ông Song như kết quả đồng chí địa chính đã đo hôm nay.

Ông Song vẫn im lặng.

Tổ hòa giải một lần nữa phân tích, nếu ông Song không chấp nhận đề nghị của ông Văn, hai bên không hòa giải được với nhau thì sự việc có thể bị đưa ra UBND xã, kết quả giải quyết tại UBND cũng chỉ như vậy vì bản đồ địa chính và việc đo đạc đã rõ. Mà khi đó mối quan hệ giữa hai gia đình lai sứt mẻ.

Sau khi nghe phân tích của các bác hòa giải viên, ông Song đã bắt đầu thay đổi thái độ theo hướng tích cực hơn. Cuối cùng, ông Song đã đồng thuận phá bỏ bức tường đã xây và đề nghị cán bộ địa chính đo lại lần nữa, đánh dấu mốc giới, căng dây để ông xây lại. Vụ việc được ghi lại biên bản hòa giải thành để tổ hòa giải theo dõi việc thực hiện.

Tiểu phẩm 8. Vườn bị ngập nước vì nước mưa chảy từ chuồng lợn nhà hàng xóm

Nhân vật:
Ông Bình 

Bà Hiền - Vợ ông Bình

Bà Thu – hàng xóm nhà ông Bình bà Hiền

Ông Chiến – Trưởng thôn kiêm Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn

Tại nhà ông Bình bà Hiền.
Bà Hiền: Ông ơi! Tôi bảo, ông xem thế nào sang bảo nhà bà Thu sắp đến mùa mưa bão rồi, bảo bà đấy làm máng nước đi chứ không vườn nhà mình lại bị ngập đấy ông ạ.

Ông Bình: Biết rồi! Khổ lắm! Nói mãi. Tôi đã nói với bà đấy bao nhiêu lần rồi, nhưng bà đấy cứ ậm ờ, bảo để rồi tính. Bà thích thì bà sang mà bảo bà đấy. Tôi đến chán nhà bà đấy rồi.

Bà Hiền: Ơ! Ông này hay nhỉ? Ông tưởng tôi không nói à? Nói đến rát cả tai rồi mà bà đấy có chịu làm đâu. (Ngồi thở dài)

Ông Bình: Ờ, vậy giờ tôi với bà sang nhà bà ấy nói chuyện cho rõ ràng. Bà đấy có làm hay không thì cũng phải trả lời cho một câu, không thể để như thế này được. 

Bà Hiền: Đúng đấy. Ông đợi tôi vào lấy cái nón đã.

Hai vợ chồng ông Bình bà Hiền sang nhà bà Thu.

Ông Bình: Bà Thu có ở nhà không?

Bà Thu: (Từ trong bếp đi ra). Ông Bình, bà Hiền đấy à? Có việc gì mà cả 2 ông bà cùng sang nhà tôi thế này? Mời ông bà vào trong nhà xơi nước!

Bà Hiền: Thôi! không phải nước non gì đâu! Chúng tôi sang đây là để nói về việc nước thải từ chuồng lợn nhà bà chảy sang nhà tôi gây ô nhiễm, rồi trời mưa thì nước chảy từ mái chuồng lợn nhà bà chảy sang gây gập úng vườn nhà tôi.

Bà Thu: Bà nói thế nào chứ? Nước mưa ở trên trời rơi xuống, chảy đâu thì chảy, vườn nhà bà bị ngập là do trũng quá, chứ nước từ chuồng lợn nhà tôi chảy sang được là mấy mà bà bảo do nhà tôi. Còn nước thải thì có mấy, tôi đã dọn sạch sẽ và đều chảy xuống cống rồi mà.

Bà Hiền: Ơ hay nhà bà này? Thế tôi hỏi bà? tại sao từ trước đến nay vườn nhà tôi dù có mưa to đến mấy cũng không bao giờ bị ngập, nhưng từ khi bà làm chuồng lợn sát vườn thì vườn nhà tôi mới bị. Bà nói vô lý quá. Bà có cần sang nhà tôi xem chất thải từ chuồng lợn nhà bà chảy sang nhà tôi như thế nào không? Đây bà sang nhà tôi (cầm tay bà Thu lôi đi).

Bà Thu: Giật tay lại. (Hét to) Không, tôi không đi. Tôi chẳng phải đi đâu hết.

Hai bên giằng co nhau, kéo đi kéo lại.

Ông Bình: Thôi! (Chạy ra can 2 bà và nói to). Các bà có thôi ngay không? (Quay sang bà Hiền quát) Không phải đi đâu cả! Bà bỏ tay ra!

Bà Hiền bỏ tay bà Thu ra, chỉ mặt bà Thu rồi nói to: Bà phải có trách nhiệm xử lý, không tôi báo trưởng thôn đến lập biên bản, bắt phạt bà.

Vừa đúng lúc đó, ông Chiến – Trưởng thôn kiêm Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn đi ngang qua, nghe thấy ồn ào thì chạy vào.

Ông Chiến: Các ông bà có chuyện gì mà to tiếng vậy? Tôi có việc đi qua đây thấy có người nhắc đến trưởng thôn. Thế có việc gì? 

Ông Bình: May quá! Có bác trưởng thôn đây. Bác xem giải quyết giúp tôi vụ việc này.

Ông Chiến: Bà Thu, Bà Hiền bình tĩnh, ngồi xuống đây nói chuyện xem nào. 

Bà Hiền (giọng bực tức): Hôm nay, bác phải giúp vợ chồng em đòi lại công bằng, em là em bực nhà bà Thu này lắm rồi. Lỗi nhà mình rành rành ra đấy mà lại còn chối. Đúng là đồ “ăn không nói có” (chỉ mặt bà Thu nói).

Bà Thu: Cái gì? Bà bảo ai ăn không nói có hả? Bà nói gì thì cũng phải có bằng chứng rõ ràng chứ?

Ông Chiến: Thôi thôi! Được rồi. Tôi đề nghị 2 bà không cãi nhau nữa. Các ông bà hãy để tôi chủ trì phiên hòa giải này được không?

Ông Bình: Vâng! Bác xem giải quyết giúp gia đình chúng tôi.

Bà Thu: Vâng! Tôi cũng muốn giải quyết dứt điểm việc này trong hôm nay.

Ông Chiến: Vậy ông Bình nói tôi nghe xem đầu đuôi câu chuyện ra làm sao?

Ông Bình: Chuyện là thế này bác ạ. Gia đình tôi và nhà bà Thu là láng giềng sống hòa thuận với nhau, hàng chục năm không có mâu thuẫn, tranh chấp xảy ra. Nhưng từ hồi đầu năm đến nay, nhà bà Thu xây chuồng lợn sát bờ rào với nhà tôi, kể từ đó, mỗi khi mưa to, nước từ mái chuồng lợn chảy thẳng sang vườn nhà tôi gây ngập úng. Bên cạnh đó, thi thoảng nước thải từ chuồng lợn chảy sang vườn gây ô nhiễm môi trường. Gia đình tôi đã nhiều lần sang trao đổi, yêu cầu gia đình bà Thu khắc phục nhưng bà Thu cứ ậm ờ bảo để bà ấy tính đã. 

Bà Hiền: Nhà em chờ bà ấy tính lâu quá mà sắp đến mùa mưa bão rồi nên hôm nay vợ chồng em sang bảo bà ấy xử lý dứt điểm đi thì bà ấy lại chối bảo là vườn nhà em ngập không phải lỗi của nhà bà ấy. Bác nghe có được không?

Ông Chiến: Bà cứ bình tĩnh, mọi việc rồi sẽ được giải quyết. (Quay sang bà Thu hỏi) Bà thấy ông Bình và bà Hiền nói vậy có đúng không?

Bà Thu: Thưa bác trưởng thôn, bác cũng biết hoàn cảnh gia đình em đúng không ạ? Nhà neo người lại còn ốm đau bệnh tật. Sau đợt dịch tả lợn Châu Phi thì giá thịt lợn tăng cao nên nhà em tính xây thêm chuồng nuôi để tranh thủ cơ hội kiếm thêm thu nhập. Việc xây chuồng lợn, nhà em cũng phải đi vay mượn mà lứa lợn này thì vẫn chưa được bán nên cũng chưa có tiền trả. Từ hồi xây chuồng lợn thì ông Bình và bà Hiền cũng đã sang đây phản ánh về việc nước mưa chảy tràn sang vườn và đôi khi chất thải ở chuồng lợn nhà em chảy sang vườn nhà ông bà đấy nhưng mà em thấy có mấy đâu, chỉ là thi thoảng thôi và cũng có gây hậu quả gì nghiêm trọng đâu ạ.

Bà Hiền: Thưa bác trưởng thôn, bà Thu nói vậy là không đúng đâu ạ. Từ đầu năm đến giờ, mỗi lần mưa lớn là nhà em lại bị ngập. Mấy cây nhãn, cây vải nhà em bị ngập năm nay cũng không có hoa, thậm chí có cây đã bị chết. Mà chuyện ngập úng là từ trước tới nay nhà em không hề bị ạ.

Ông Chiến: Thôi được để cho khách quan, giờ các ông bà cùng tôi sang vườn nhà ông Bình bà Hiền xem thực hư thế nào.

Ông Bình: Vâng! Chúng ta đi luôn đi. 

Cả 4 người cùng đi sang vườn nhà ông Bình. Sau khi xem xét thực tế tại vườn nhà ông Bình xong, tất cả quay vào nhà ông Bình. 

Ông Chiến: Như vậy là chúng ta đã xem thực tế tại vườn ông Bình, tôi cũng đã ghi chép đầy đủ, thậm chí còn chụp ảnh lại đây. 

Để tôi đọc lại quy định của pháp luật xem nào (ngồi đọc một lúc, ông Chiến nói): Theo quy định của Điều 250 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định nghĩa vụ của chủ sở hữu trong việc thoát nước mưa và việc xử lý nước thải sinh hoạt theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 (được quy định từ Điều 80 đến Điều 84 của Luật) thì bà Thu đã sai, bà ấy phải có trách nhiệm khắc phục bằng cách phải làm máng nước ngăn nước mưa chảy từ mái chuồng lợn xuống vườn nhà ông Bình và phải làm ống dẫn chất thải ra đường cống chung của thôn. Bà Thu thấy sao? 

Bà Thu: Vâng! Thưa bác trưởng thôn và ông Bình bà Hiền. Trước hết tôi có lời xin lỗi ông Bình bà Hiền. Trước tôi không nghĩ là việc úng ngập nhà ông bà lại nghiêm trọng đến mức này.

Bà Hiền: Ờ, vậy là bà đã thừa nhận việc vườn nhà tôi bị ngập là do lỗi của nhà bà rồi đúng không?

Ông Bình: Thôi được rồi. Vậy giờ bà có làm luôn máng nước ở mái chuồng lợn được không?

Ông Chiến: Bà Thu có khắc phục được ngay không? À mà lứa lợn này nhà bà sắp được bán chưa đấy nhỉ?

Bà Thu: Tôi sẽ làm máng nước ở mái chuồng lợn nhưng tôi xin ông bà Bình để sau khi tôi bán lứa lợn này, có tiền thì tôi mới làm được. Chỉ khoảng 10 ngày nữa là tôi bán lợn được rồi.

Bà Hiền: Mà vẫn còn việc làm ống dẫn chất thải từ chuồng lợn ra đường cống chung của thôn nữa, bà định làm như thế nào?

Ông Chiến: Đúng rồi! Việc này thì tôi đề nghị vợ chồng ông Bình tạo điều kiện để bà Thu đặt ống nước thải ngầm trên phần đất của nhà ông bà, vì việc đặt ống nước ở đất nhà bà Thu sẽ gặp khó khăn, không có chỗ thoát ra đường cống chung của thôn. Ông bà thấy thế nào?

Bà Thu: Vâng! Em cảm ơn bác trưởng thôn đã nói giúp nhà em nỗi khó khăn này. 

(Quay sang vợ chồng ông Bình nói tiếp) Tôi sẽ làm ống thoát nước thải nhưng nhờ ông bà cho tôi đặt ngầm trên đất vườn nhà ông bà, tôi đảm bảo sẽ thuê thợ làm cẩn thận, chắc chắn, gọn gàng để tránh gây ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của ông bà. Mong ông bà tạo điều kiện.

Ông Bình quay sang bà Hiền nói: Tôi thấy vậy cũng ổn, sạch sẽ cả hai nhà, bà thấy sao?

Bà Hiền: Nể tình hàng xóm bấy lâu nay và hoàn cảnh kinh tế của bà Thu, và cũng vì lợi ích chung của cả 2 nhà, tôi cũng đồng ý. Nhưng bà Thu phải cam kết là ngay sau khi bán lợn, phải tiến hành làm ngay máng nước ở mái chuồng lợn và làm ống dẫn chất thải đảm bảo gọn gàng, sạch sẽ.

Bà Thu: Vâng! Tôi cảm ơn ông bà!

Ông Chiến: Tốt quá! Các ông bà bắt tay nhau thể hiện sự đồng lòng và quyết tâm thực hiện cam kết đi nào.

Bà Thu đi bắt tay ông Bình và bà Hiền nói: Cảm ơn ông bà đã thông cảm và chia sẻ với hoàn cảnh gia đình tôi. Mình vẫn sẽ là những người hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau nhé!

Bà Thu bắt tay ông Chiến và nói: Cảm ơn bác! May mà có bác, nhờ uy tín và sự hiểu biết của bác mà gia đình chúng tôi vẫn giữ được tình nghĩa xóm làng.

Ông Chiến: Vâng! Giữ bình yên xóm làng vừa là trách nhiệm và cũng là điều mà những người làm hòa giải như chúng tôi mong muốn. À mà khoảng 10 ngày sau tôi sẽ quay lại xem bà đã thực hiện đúng các cam kết không đấy nhé!

Bà Thu: Vâng! Bác thật tận tâm và trách nhiệm! Nhà chúng tôi rất hoan nghênh bác đến hỏi thăm ạ.

Ông Chiến cười vui vẻ và chào mọi người ra về.

Tiểu phẩm 9. Có được mở cửa sổ nhìn sang đất nhà hàng xóm?

Nhân vật:

Anh Hà

Anh Hùng – Hàng xóm anh Hà

Chị Thanh – Chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn kiêm hòa giải viên tổ hòa giải thôn.

Đang ngồi nhà chị Hoa tuyên truyền về việc kế hoạch hóa gia đình, chị Thanh nghe thấy tiếng cãi vã ở ngoài đường gần đó, liền chạy ra thấy anh Hà và Hùng đang tranh luận với nhau:

Anh Hà: Chú nói sai rồi. Tôi không đồng ý.

Anh Hùng: Anh xem lại đi, tôi không sai. Mà anh có quyền gì mà đồng ý với không đồng ý.

Anh Hà: Rồi! Mày cứ làm đi. Tao sẽ kiện. Lúc đó đừng trách là tao ác.

Anh Hùng: Tôi thách anh kiện đấy. Đừng có dọa! Tôi không sợ đâu.

Hai bên lời qua tiếng lại, thậm chí còn suýt nữa xảy ra xô xát.

Chị Thanh vội chạy lại, đứng giữa anh Hà và anh Hùng, đẩy 2 anh ra xa nhau và nói: Có chuyện gì thế, hai anh bình tĩnh! Bình tĩnh….!.

Cùng lúc đó, cũng có mấy người hàng xóm xung quanh vào kéo anh Hà và anh Hùng ngồi xuống.

Chị Thanh nhờ chị Hoa vào nhà rót cho mình 2 cốc nước đưa cho anh Hà và anh Hùng.

Chị Thanh: Hai anh uống nước đi cho hạ hỏa rồi kể tôi nghe xem nào.

Anh Hà: Tôi chẳng có gì để kể cả. Tôi sẽ viết đơn kiện ra tòa.

Anh Hùng: Có giỏi thì đi mà kiện. Tôi có làm gì sai đâu mà tôi sợ.

Chị Thanh: Các anh bình tĩnh. Nếu chúng ta không nói chuyện, cởi mở đối thoại với nhau thì sẽ không giải quyết được vấn đề đâu. Mà các cụ đã có câu “vô phúc đáo tụng đình”, đã ra đến tòa rồi thì sẽ mất thời gian, tốn tiền và mất cả tình cảm làng xóm nữa đấy. Các anh cân nhắc kỹ đi!

Nghe đến việc bị tốn tiền, anh Hà có vẻ xuôi xuôi: Nhưng liệu cô có giúp gì được cho chúng tôi không? Suốt ngày đi lo chuyện bao đồng, ăn tù nhà vác tù và hàng tổng như cô mà không thấy mệt à?

Chị Thanh: Anh nói đúng, hòa giải viên chúng tôi vẫn được cho là người ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, và cũng không ít người như các anh cho rằng chúng tôi là những người nhiều chuyện với rỗi hơi, cứ đi xía vào chuyện của người khác nhỉ?

Anh Hùng: Thì chẳng đúng thế. Thấy người ta đánh cãi chửi nhau thì liệu mà tránh đi. Đây đàn bà con gái thấy vậy mà còn chạy vào can. Chị không sợ chúng tôi nhỡ tay lại đánh phải chị à?

Chị Thanh: (Cười cười) các anh nói vậy là các anh cũng đã biết nghĩ đến tôi rồi đấy. Cảm ơn anh đã lo cho tôi! Mà các anh có biết là tôi cũng đã từng học võ nên tôi lại lo là mình mà quá tay khéo các anh lại đau đấy chứ!

Anh Hà: Trông cô mảnh khảnh, gió thổi bay thế kia thì có mà võ mồm ấy chứ.

Anh Hùng cũng đồng tình: Ờ, chị thì chỉ có võ mồm chứ gì?!!

Chị Thanh: Vậy là hai anh đã có một điểm chung rồi đúng không nào? Mình cùng ngồi nói chuyện để tìm ra điểm chung nhé! Nói chuyện là được chứ đâu cần động tay chân các anh nhỉ?

Anh Hà: Nói xa nói gần, thì cô vẫn muốn biết chuyện nhà chúng tôi đúng không? Tôi kể cô nghe: Nhà chú Hùng đây đang xây nhà và dự kiến là sẽ mở 03 cửa số quay sang phía nhà tôi. Tôi tình cờ biết vậy nên cũng nhắc chú ấy là lưu ý là nhà chú ấy với nhà tôi gần nhau nên khi làm thì tránh làm cửa sổ nhìn thẳng sang nhà tôi. Tôi mới nhắc vậy mà chú ấy đã hùng hổ lên bảo tôi không có quyền can thiệp việc xây dựng của nhà chú ấy. Đấy cô nghe có được không? Mà cô có biết pháp luật quy định việc này như thế nào không?

Anh Hùng: Tôi nghĩ chẳng có pháp luật nào quy định cái này đâu. Nhà tôi xây trên đất của tôi, tôi muốn mở cửa sổ như thế nào là quyền của tôi chứ.

Chị Thanh mang điện thoại ra xem, một lát sau chị nói: Anh Hùng nói vậy là không đúng rồi ạ. Điều 178 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về mở cửa sổ sang nhà bên cạnh cụ thể như sau:

“Điều 178. Trổ cửa nhìn sang bất động sản liền kề
1. Chủ sở hữu nhà chỉ được trổ cửa ra vào, cửa sổ quay sang nhà bên cạnh, nhà đối diện và đường đi chung theo quy định của pháp luật về xây dựng.
2. Mặt dưới mái che trên cửa ra vào, mặt dưới mái che cửa sổ quay ra đường đi chung phải cách mặt đất từ 2,5 mét trở lên.”
Anh Hà: Đấy! Tôi biết ngay là pháp luật sẽ quy định về việc này mà, nhưng nghe cô đọc thì lại phải theo pháp luật về xây dựng hả? Cụ thể như thế nào hả cô?

Chị Thanh: Vâng! Luật xây dựng 2014 không quy định việc mở, trổ cửa sổ nhìn sang nhà hàng xóm, đất liền kề cụ thể nhưng xác định việc phải Áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động đầu tư xây dựng (Điều 6 Luật xây dựng 2014). 

Theo quy định của Điều 7 Quy chuẩn xây dựng Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 682/BXD-CSXD ngày 14/12/1996
 của Bộ trưởng Xây dựng, thì:
 Chủ sở hữu nhà chỉ được trổ cửa sổ, lỗ thông hơi, lỗ thông gió theo quy định sau:
 - Từ tầng hai (lầu một) trở lên, trên các bức tường cách ranh giới đất với công trình bên cạnh dưới 2m không được mở cửa đi, cửa sổ, lỗ thông hơi (chỉ được mở cửa đi, cửa sổ, lỗ thông hơi trên các bức tường cách ranh giới đất với nhà bên cạnh ít nhất 2m). Khi mở cửa cần có biện pháp tránh tia nhìn trực tiếp vào nội thất nhà bên cạnh (chắn tầm nhìn hoặc bố trí so le các cửa sổ giữa hai nhà).
- Mép ngoài cùng của ban công trông sang nhà hàng xóm phải cách ranh giới đất giữa hai nhà ít nhất là 2m.
 - Trong trường hợp người có quyền sử dụng lô đất liền kề có thỏa thuận thì trên bức tường xây cách ranh giới đất dưới 2m có thể mở các lỗ cửa nhưng phải đề phòng trường hợp lửa cháy lan giữa hai nhà. Các lỗ cửa này phải là cửa cố định (chớp lật hoặc lắp chết kính) có mép ngoài cùng cao hơn mặt sàn ít nhất là 2m. Khi thỏa thuận bị hủy bỏ; việc bít các lỗ cửa này là mặc nhiên, không phải thương lượng, xét xử.
 Ngoài ra, theo quy định tại Tiêu chuẩn thiết kế nhà ở riêng lẻ  số 9411 năm 2012
 Tại mục 6.4.3 quy định: “Không được phép mở cửa đi, cửa sổ, cửa thông gió nếu tường nhà xây sát với ranh giới lô đất hoặc ranh giới nền nhà thuộc quyền sử dụng của người khác. Chỉ được phép mở cửa đi, cửa sổ, lỗ thông hơi nếu tường xây cách ranh giới lô đất, ranh giới nền nhà bên cạnh từ 2,0 m trở lên”.
 Anh Hùng: Pháp luật quy định rõ, cụ thể đến thế à?

Chị Thanh: Đúng vậy, pháp luật quy định rất chi tiết và cụ thể, nhưng tôi cũng nhấn mạnh là pháp luật vẫn tôn trọng việc thỏa thuận của các bên, miễn sao thỏa thuận đó không vi phạm các điều cấm các anh ạ.

Anh Hùng: Vậy là nhà tôi với nhà anh Hà cần phải thỏa thuận về việc mở cửa sổ đó đúng không?

Chị Thanh: Vâng! Trên cơ sở quy định pháp luật tôi vừa nêu thì các anh cần tiến hành đo đạc lại khoảng cách giữa hai tường nhà để từ đó có giải pháp cho phù hợp. Anh Hùng lưu ý là việc mở cửa sổ nhà anh cần có biện pháp tránh tia nhìn trực tiếp vào nội thất bên trong nhà anh Hà đấy nhé!

Anh Hùng: À tôi hiểu rồi.

Quay sang anh Hà nói: Anh thông cảm cho em, vì không hiểu hết pháp luật nên em có chủ quan. Anh bỏ qua cho em. Để em điều chỉnh lại vị trí cũng như kích thước cửa sổ cho phù hợp.

Anh Hà: Thôi được rồi, cũng may là chưa có hậu quả gì, tôi sẽ bỏ qua cho chú lần này. Mà anh em mình phải cảm ơn cô Thanh đây chứ nhỉ? May mà có cô ấy can thiệp kịp thời không thì khéo anh em mình giờ này khéo lại vào viện hoặc ở đồn công an rồi cũng nên. (Cười)

Chị Thanh: Không có gì anh ạ. Cũng là chữ duyên thôi. Tôi có duyên với việc làm hòa giải viên và cũng có duyên mới tình cờ chứng kiến vụ việc của các anh. Giúp các anh hóa giải mâu thuẫn, giữ vững tình làng nghĩa xóm là niềm vui và tự hào của tôi. Thôi tôi phải về đây. Chào các anh nhé!

Anh Hùng: Chị về ạ. Khi nào lên nhà mới em sẽ mời chị đến mừng cho nhà em. Chị nhất định phải đến đấy nhé!

Chị Thanh: Vâng! Nhất định rồi. Cười vui vẻ ra về.
Tiểu phẩm 10. “Bố ơi, con chưa muốn lấy chồng”
Nhân vật:
Ông Sèo

Bà Dinh – vợ ông Sèo

Duyên – con gái ông Sèo

Ông Vi – hòa giải viên của thôn

Anh Huy – công chức tư pháp hộ tịch xã

Chuyện xảy ra tại một gia đình đông con ở một tỉnh miền núi phía Bắc.

Ông Sèo: Bà Dinh đâu ra đây tôi bảo.

Bà Dinh: Có chuyện gì vậy ông? 

Ông Sèo: Con Duyên cũng sắp học hết cấp 2 rồi, còn mấy hôm nữa là nó về nghỉ hè. Tôi đang tính khi nào nó về là tôi bắt nó ở nhà lấy chồng.

Bà Dinh: Ông xem thế nào chứ con mình còn nhỏ quá! Mà nó nói với tôi là nó muốn học để sau này trở thành cô giáo đấy.

Ông Sèo: 15 tuổi rồi, còn nhỏ cái nỗi gì nữa? Bao nhiêu đứa bằng tuổi nó đã lấy chồng rồi đấy thôi. Tôi là tôi cấm bà không được bênh nó. Tôi đã quyết rồi.

Bà Dinh: Thì mình cũng phải đợi con về xem ý nó thế nào đã chứ!

Hai tuần sau, Duyên từ trường nội trú của huyện về nhà nghỉ hè. Buổi tối hôm ấy, sau khi ăn cơm xong.

Duyên: Con xin phép bố cho con sang nhà cái Hen chơi ạ.

Ông Sèo: Đợi đã. Ngồi đây bố nói chuyện.

Duyên: Dạ! Bố có chuyện gì ạ?

Ông Sèo: Vậy là con cũng đã học xong cấp 2 rồi đúng không? Bố thấy học như vậy là đủ rồi. Nhà mình nghèo, không có tiền cho con học tiếp đâu.

Duyên: (Mắt rơm rớm) Con biết nhưng con muốn trở thành cô giáo để sau này về bản dạy cho các em, bố cho con học tiếp đi ạ, con sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng bố mẹ.

Ông Sèo: Con biết thằng Cheo nhà ông Sảng ở bản mình không? Nó vừa to khỏe, lại con nhà giàu, bố mẹ nó có nhiều trâu, bò, lúa gạo. Mày nghỉ học đi rồi bố gả mày cho nó.

Duyên (khóc tức tưởi): Không đâu! Con không chịu đâu ạ. Nếu bố bắt con nghỉ học thì con nghỉ nhưng còn chuyện lấy chồng thì không đời nào con chấp nhận đâu ạ.

Ông Sèo (tức giận, quát to): Ơ cái con này! Hỗn láo! Nuôi cho mày ăn học bằng từng này mà mày lại cãi lời bố thế à? Ở nhà này bố đã quyết thì mẹ con chúng mày phải nghe.

Bà Dinh từ bếp chạy ra: Thôi! Con đừng khóc nữa (quay sang ông Sèo) Ông cũng từ từ, để mấy bữa nữa có sao đâu, con nó vừa mới đi học xa về.

Ông Sèo: Bà đừng có mà bênh nó. Bà lo mà dạy nó đi! Mấy hôm nữa người ta sang hỏi cưới đấy. Lúc đó đừng mà có làm tôi bẽ mặt.

Ông Sèo cầm cái điếu cày đi ra ngoài hiên ngồi.

Bà Dinh quay sang ôm con an ủi: Thôi nín đi! Từ trước tới nay, bố con vẫn là người quyết định mọi việc trong nhà, mẹ nói mà cũng đâu có được. Nhưng lần này, mẹ và con sẽ cùng nghĩ cách để ông ấy không bắt con lấy chồng nữa được không?

Duyên: Vâng! Mẹ cứu con với. Con chưa muốn lấy chồng đâu ạ! Con muốn làm cô giáo.

Bà Dinh: Ừ, ừ. Để mẹ tính. Con sang nhà cái Hen chơi đi. Nó mong con lắm đấy, nó hỏi con từ chiều.

Hôm sau, bà Dinh tìm đến nhà ông Vi – là anh con bác với ông Sèo và cũng là hòa giải viên của bản. Tại đây, bà Dinh đã trình bày việc ông Sèo bắt Duyên nghỉ học ở nhà lấy chồng mặc dù 2 mẹ con hết sức can ngăn và nhờ ông khuyên can ông Sèo giúp. Ông Vi đồng ý nhận lời. Hai hôm sau, nhân tiện nhà có giỗ, ông Vi đã mời ông Sèo và anh Huy là công chức tư pháp hộ tịch xã đến nhà ăn cỗ. Tại đây, trong lúc uống rượu rôm rả, ông Vi và anh Huy đã khéo léo, từ tốn phân tích, khuyên can ông Sèo.

Ông Vi: Ông Sèo có con bé Duyên học giỏi đáo để nhỉ? Tôi nghe nói là đợt vừa rồi, nó đạt thành tích học tập cao nhất trường nội trú dưới huyện đấy. Có đứa con như vậy thật mát mặt các ông nhỉ?

Ông Sèo: Có gì đâu bác! Con gái học giỏi thì làm cái gì? Học giỏi mấy rồi cũng phải đi lấy chồng. Em đang tính cho nó lấy thằng Cheo nhà ông Sảng mà mẹ con nhà nó đang không chịu anh ạ.

Ông Vi: Con bé Duyên mới 15 tuổi đúng không? Nó vẫn nhỏ quá ông ạ. Đang tuổi ăn, tuổi học, giờ mà lấy chồng sinh con thì tội nó quá! À có anh Huy công chức tư pháp hộ tịch xã ở đây, anh nói cho chúng tôi nghe pháp luật quy định như thế nào về việc kết hôn này.

Anh Huy: Vâng! Luật Hôn nhân và gia đình quy định về độ tuổi kết hôn như sau, đó là con gái từ đủ18 tuổi trở lên, con trai từ  đủ 20 tuổi trở lên mới được kết hôn. Hơn nữa, Luật hôn nhân và gia đình còn quy định cấm việc cưỡng ép, cản trở hôn nhân tự nguyện.

Ông Sèo: Ối giời! Luật đấy là cái luật nào? Có từ bao giờ? Tôi chẳng biết. Tôi chỉ biết là ở bản này, từ các cụ thời xa xưa thì con gái 15 tuổi đã lấy chồng được rồi.

Anh Huy: Vậy theo anh thì lấy chồng từ 15 tuổi với lấy chồng khi đã đủ 18 tuổi trở lên thì sẽ tốt hơn ở chỗ nào ạ? Đợi thêm mấy năm nữa khi cháu đã phát triển toàn diện về thể chất và tâm sinh lý thì khi đó lấy chồng cũng đâu có muộn đúng không anh?

Ông Sèo: Có phải con anh đâu mà anh biết. Có con gái trong nhà tuổi này là như quả bom nổ chậm đấy, không lấy sớm để mà ế chồng à?

Ông Vi: Ông Sèo cứ lo xa. Con bé Duyên vừa xinh đẹp lại học giỏi nữa, sau này có mà khối anh xếp hàng xin làm rể nhà ông.

À mà ông Sèo này, người Mông mình từ xa xưa tới nay đều lấy vợ, lấy chồng sớm, dẫn đến con cái không được khoẻ mạnh do sự phát triển về thể chất cũng như tâm sinh lý chưa đầy đủ, kinh tế khó khăn. Bây giờ đổi mới rồi, con cái được Nhà nước cho đi học, lấy cái chữ để biết cách làm kinh tế. Như con nhà anh Chấu đấy thôi, nó đi học về có kiến thức làm ruộng, làm rừng, bây giờ nó giàu nhất bản ta còn gì. Ông Sèo nên hiểu rằng: con người cũng như cái cây thôi, nếu hái quả chưa chín thì quả sẽ không ngon. 

Ông Sèo: Ờ, trong họ nhà mình cũng có mấy đứa cháu cứ ốm đau suốt, bố mẹ chỉ lo đi viện chữa bệnh cho con thì thời gian đâu mà làm ăn kinh tế. Mà ngẫm lại thì cũng toàn ở nhà mấy đứa lấy vợ lấy chồng sớm ông nhỉ?

Ông Vi: Ừ, như cháu nhà ông Binh, ông Giẽ, bà Miên… đấy ông. Nên ông thương con Duyên thì đừng bắt nó lấy chồng sớm. Không khéo lại khổ cả đời đấy ông ạ.

Ông Sèo (đầu gật gù, ngồi trầm ngâm, suy tư).

Anh Huy: Hơn nữa, nếu anh cứ ép con lấy chồng là sẽ vi phạm pháp luật đấy. Theo quy định thì nếu cha mẹ cưỡng ép con mình kết hôn trái quy định sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng theo khoản 1 Điều 55 Nghị định 167/2013/NĐ-CP.

Thậm chí, nếu cha mẹ đã bị xử phạt hành chính về hành vi cưỡng ép người khác kết hôn mà còn vi phạm thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 181 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017); khi đó, bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm.

Ông Sèo: Nghiêm trọng thế cơ hả? Tôi cứ nghĩ là con tôi thì tôi có quyền quyết định cuộc đời nó chứ. (Thở dài). Suýt nữa thì tôi đã vi phạm pháp luật và đẩy con gái mình vào cuộc sống vất vả, khổ cực như bố mẹ nó rồi. Thôi được rồi, tôi sẽ cho nó đi học để về làm cô giáo, mang lại cái chữ, sự hiểu biết cho bản làng mình các ông ạ.

Ông Vi: Ông suy nghĩ vậy là đúng rồi đấy. Thời đại này mình phải thay đổi suy nghĩ, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu để thế hệ sau có điều kiện phát triển, để cái nghèo cái khổ không còn bủa vây bản làng mình nữa.

Ông Sèo: Thôi nào các ông, chúng ta cùng nâng chén chúc mừng cho tương lai tươi sáng của thế hệ con cháu chúng ta nào.

Mọi người cùng vui vẻ nâng chén rượu chúc mừng.

Tiểu phẩm 11. Nghĩa vụ trả tiền khi mua tài sản

Nhân vật:

Bà Quý - Người có đơn gửi Tổ hòa giải

Bà Mai: Hòa giải viên

Ông Hợi: Người liên quan đến vụ việc hòa giải

Gia đình bà Quý kinh doanh buôn bán đồ điện gia dụng, ống nhựa, bồn chứa nước, máy hàn, bóng đèn và một số đồ điện gia dụng khác. Vợ chồng ông Hợi, cư ngụ cùng ấp, đến liên hệ mua bồn chứa nước, máy hàn, bóng đèn, nồi cơm điện và một số đồ điện gia dụng khác cho tàu đánh bắt thủy sản. Ông Hợi mới trả bà Quý 9.000.000 đồng còn 31.000.000 ông hứa sẽ trả trong hai tuần tới. Nhưng hơn một tháng trôi qua, ông Hợi không trả tiền cũng không nói gì đến khoản nợ này. Bà Quý nhiều lần đến nhà ông H đòi số tiền này nhưng vợ chồng ông Hợi cứ hứa hẹn mà không trả. Bà Quý làm đơn đề nghị tổ hòa giải ấp giải quyết. Tổ hòa giải đã mời các bên tranh chấp đến trụ sở ấp để tiến hành hòa giải. Thành phần tham dự buổi hòa giải gồm vợ chồng bà Quý và vợ chồng ông Hợi. 

Bà Mai: Sau khi nhận được đơn của bà Quý, tổ hòa giải chúng tôi đã gặp gỡ và trao đổi để nắm bắt thông tin của các bên, tôi cũng đề nghị bà Quý cung cấp hóa đơn mua bán và xem xét cụ thể nội dung từng hóa đơn liên quan đến vụ việc. Nay tổ hòa giải mời các bên ông bà đến đây để cho ý kiến.

Ông Hợi: Đúng là vợ chồng tôi có mua của bà Quý một số đồ dùng như máy hàn, bóng đèn, nồi cơm điện và một số đồ điện gia dụng khác cho tàu đánh bắt thủy sản với số tiền đã thỏa thuận 40.000.000 đồng. Tôi đã trả bà Quý 9.000.000 và còn 31.000.000 đồng  nữa. Tuy nhiên thì sau khi mang đồ về, vợ chồng tôi phát hiện có một số đồ không sử dụng được như số tiền chúng tôi phải trả, nên tôi chưa trả hết cho bà Quý.

Bà Quý: Đồ có hư hỏng gì thì anh chị cũng đã đồng ý mua với số tiền đó rồi, kiểu gì thì anh chị cũng phải trả hết cho tôi.

Bà Mai: Bà Quý cứ bình tĩnh đã, chúng ta sẽ cùng giải quyết từng việc một. Anh Hợi ạ, đúng là anh đã mua tài sản của bà Quý với giá thỏa thuận là 40.000.000  đồng và mới trả 9.000.000 đồng, còn nợ 31.000.000 đồng nữa?

Ông Hợi: Đúng rồi bác.

Bà Mai: Trên góc độ pháp luật, Điều 430 của Bộ luật dân sự 2015 về hợp đồng mua bán tài sản để hòa giải thì: “Hợp đồng mua bán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán”. Điều 440 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về nghĩa vụ trả tiền như sau: 

“1. Bên mua có nghĩa vụ thanh toán tiền theo thời hạn, địa điểm và mức tiền được quy định trong hợp đồng.

2. Trường hợp các bên chỉ có thỏa thuận về thời hạn giao tài sản thì thời hạn thanh toán tiền cũng được xác định tương ứng với thời hạn giao tài sản. Nếu các bên không có thỏa thuận về thời hạn giao tài sản và thời hạn thanh toán tiền thì bên mua phải thanh toán tiền tại thời điểm nhận tài sản.

3. Trường hợp bên mua không thực hiện đúng nghĩa vụ trả tiền thì phải trả lãi trên số tiền chậm trả theo quy định tại Điều 357 của Bộ luật này.”...
Như vậy, theo quy định của Bộ luật dân sự thì ông bà Hợi phải có trách nhiệm trả hết khoản tiền mua tài sản cho bà Quý như đã thỏa thuận trong thời hạn mà hai bên đã thống nhất với nhau. Tuy nhiên, đến nay đã quá thời hạn, ông bà Hợi vẫn chưa trả tiền cho bà Quý là chưa đúng, trường hợp không thực hiện đúng nghĩa vụ trả tiền thì có thể phải trả lãi trên số tiền chậm trả theo quy định.

Ông Hợi: Thế nhưng đồ của bà ấy cũ, hỏng rồi tôi mang về cũng có dùng được đâu. Đấy cái máy hàn với cái nồi cơm điện không thể dùng được, chúng tôi vẫn để nguyên trên tàu, chưa dùng được một lần nào.

Bà Quý: Nếu vậy thì ông phải báo tôi sớm chứ, đằng này cả tuần sau ông mới nói. Nhỡ ông bà  dùng rồi mà bị hỏng thì sao? Ngay lúc đầu thỏa thuận mua đồ thanh lý tôi đã nói rồi, đồ cũ thì không thể được như đồ mới đâu

Ông Hợi: Thì tôi ra khơi cũng phải có chuyến, đâu phải muốn đi là đi ngay, nên tôi chưa kiểm tra ngay được. Đồng ý là tôi và bà thuận mua vừa bán, nhưng rõ ràng là đồ mới lấy về ít ngày nhưng đã hỏng, tôi không thể sử dụng được.

Bà Mai: Thôi, theo tôi thế này. Tiền mua tài sản thì anh Hợi phải trả đủ cho bà Quý rồi. Nhưng ông bà thử cân nhắc xem, cả hai ông bà đều là người trong thôn, đi qua đi lại vẫn gặp nhau, tình làng nghĩa xóm, giúp đỡ, chia sẻ với nhau đi đâu mà thiệt. Cũng vì tài sản bán đi cũ quá rồi nên hỏng, bà Quý có thể giảm bớt tiền cho anh Hợi được không?

Ông Hợi: Tôi cũng đang định đề nghị thế, chứ đồ hỏng rồi tôi mua làm gì nữa? Tôi đề nghị bà Quý giảm cho tôi 10.000.000 để tôi mua đồ khác.

Bà Quý: Không được, tôi chỉ bớt cho ông 5.000.000. Mà có giảm thì cũng phải trả hết tiền cho tôi trong hôm nay đấy, tôi không cho khất lần nữa đâu.

Ông Hợi: 5.000.000 thì tôi không nhất trí được. Bác Mai xem thế nào?

Bà Mai: Cả ông và bà thôi thì “Dĩ hòa vi quý” cùng chia sẻ, nhường nhịn nhau một tý. 10.000.000 hay 5.000.000 không được thì ta chia đôi vậy, bà Quý giảm cho ông Hợi 7.500.000, như thế là thuận cả đôi đường, ông bà thấy sao?

Sau khi nghe hòa giải viên phân tích về lý, tình, vợ chồng bà Quý và vợ chồng ông Hợi thống nhất thỏa thuận vợ chồng bà Quý giảm cho vợ chồng ông H 7.500.000 đồng do tài sản bị hư hỏng, số tiền còn lại 23.500.000 đồng sẽ trả bà Quý ngay trong ngày. Cả hai gia đình thống nhất thực hiện thỏa thuận và hòa giải thành.

Tiểu phẩm 12. Đừng bỏ mẹ một mình

Nhân vật:

Ông Tính: Công an viên, đồng thời là hòa giải viên ở cơ sở.

Ông Giá: con trai 

Bà Kiện: con dâu

Cụ Bàng: mẹ đẻ ông Giá.

Chú Thịnh: Lái xe

Cô Dư: y sỹ

Cảnh 1: 

Đang ngồi trực trong Ủy ban nhân dân xã, Ông Tính – Công an viên thấy có người  hô ngoài cổng: Bác Tính ơi, có người chết, bác ra xem mau lên

Ông Tính vội vàng chạy ra.

Ông Tính: Có chuyện gì, ai chết, làm sao??

Chú Thịnh: Em không biết ai, là một bà cụ già nằm còng queo ở đường lên đồi Vạn. Sờ vào thấy lạnh lắm.

Ông Tính: Chết thật rồi à. 

Chú Thịnh: hình như thế, em sợ quá chạy về báo bác luôn. 

Hai người vừa đi vừa chạy hướng lên đồi. Trời mùa đông lúc sáng sớm thế này, thấy có người nằm gục trên đồi, ai yếu bóng vía cũng sẽ giật mình kinh sợ.

Hai người chạy lên đồi, tìm ra bà cụ. Dường như vẫn thoi thóp thở. 

Ông Tính: May chưa chết, nhưng mạch yếu lắm, đưa ngay ra trạm xá, cậu cõng bà cụ đi.

Chú Thịnh: Vâng, vâng. (Thịnh nghe như một cái máy, nghe bà cụ chưa chết, chú cũng hoàn hồn).

Cảnh 2: Tại Trạm xá

Sau khi thăm khám cẩn thận cho bà cụ, cô Dư - y sỹ bảo:

Cô Dư: Bà cụ lả đi đấy, bị lạnh, bị đói, tụt huyết áp. May mà tìm được, không qua thêm ngày nữa chả biết thế nào. Em đang truyền đạm cho cụ rồi. Yếu lắm chưa ăn được gì đâu. Mà bà cụ ở đâu thế? Anh liên lạc với người nhà đi.

Chú Thịnh kể đang cho xe lên đồi để trồng cây thì thấy bà cụ nằm bên vệ đường. May mà có đèn pha, không thì đâm phải bà cụ rồi. 

Ông Tính trầm ngâm nhìn bà cụ rồi chợt nhớ ra. 

Ông Tính: Hình như cụ Bàng, mẹ ông Giá thì phải. 

Nhà ông Giá ở cuối làng, sống xa cách với mọi người.  

Chú Thịnh: Sao lại để cụ đến nông nỗi này cơ chứ? 

Cô Dư: Hay cụ đi lạc, bà già bị lẫn, hay đi lung tung.

Chú Thịnh: Mẹ bị lẫn thì phải có người trông chừng chứ. Không thấy ở nhà mà có ai đi tìm đâu. 

Cô Dư: Hay cả nhà ông ấy đi đâu nhỉ. Chả lẽ lại bỏ mặc mẹ như thế.

Chú Thịnh: Cũng chẳng biết, nhà ấy ít khi giao lưu với hàng xóm. Tính cứ lầm lầm lỳ lỳ. 

Ông Tính: Để tôi đến nhà ông Giá xem sao.

Cảnh 3: Ở nhà ông Giá

Ông Tính: Ông Giá bà Kiện có nhà không?

Ông Giá: Có đây. Ai gọi đấy.

Ông Tính: Tôi Tính đây. Mẹ ông bị lạc, đang ở trạm xá. Ông lên đưa cụ về nhé. Chăm sóc cụ tốt vào, cụ đã già rồi.

Ông Giá: Bà ấy ăn ở riêng, không liên quan đến tôi.

Ông Tính: Ô hay, ông nói hay nhở, đó là mẹ đẻ ông. Giờ ốm ông không chăm thì ai chăm.

Ông Giá: Tôi không có mẹ! Có nuôi tôi ngày nào đâu mà đòi làm mẹ tôi.

Ông Tính ớ người ra, không biết nói sao cho phải. 

Bà Kiện: Bác Tính vào nhà uống nước đã. Quay ra bảo chồng: Sao ông gắt gỏng với bác Tính thế.

Ông Giá không thèm nói gì cầm dao đi thẳng ra sông.

Bà Kiện cười ngượng vì thái độ của chồng. 

Bà Kiện: Nhà em tính hơi cố chấp. Bác cũng biết đấy, mong bác thông cảm cho nhà em. Chuyện bà cụ, để thư thư rồi em nói nhà em dần.

Ông Tính: Tôi không hiểu sao anh/chị lại đối đãi với bà cụ như thế. Bỏ mặc mẹ già tuổi cao sức yếu (lắc đầu chán ngán). Dù thế nào thì anh/chị cũng có nghĩa vụ chăm sóc bà cụ. Bà cụ đã già yếu thế kia rồi.

Bà Kiện: em biết, nhưng tính chồng em xưa nay cục cằn, thô lỗ. Hoàn cảnh chồng em thì bác biết đấy. Bố mất sớm, nhà nghèo, mẹ bỏ đi từ lúc còn nhỏ. Đi lấy chồng khác, có đứa con khác. Mấy chục năm không đoái hoài gì. Giờ chồng con chết hết mới lại tìm về chồng em để nương tựa. Nói thật cũng chả có mấy tình cảm. Nhà em cũng có khá giả gì. 

Ông Tính: Dù sao bà cụ cũng có công sinh thành. Không thể nói không có điều kiện mà không chăm sóc được.

Bà Kiện: Hồi bà cụ mới về đây, cách đây 3 năm, nói đã bán hết nhà cửa bên kia, cũng chả nhiều nhặn gì, muốn về sống cùng vợ chồng em, định đưa tiền cho chồng em, nhưng chồng em có cầm đâu. Hai mẹ con bất hòa, cụ bảo dọn cái nhà cũ, nhà em vẫn để làm kho ấy, ở một mình. Nhà em vẫn giận cụ vì bỏ nhà em đi đấy, nói với em là mấy chục năm không có tiền của bà ấy tôi vẫn sống tốt, giờ càng không cần. Gọi là ở chung, nhưng cụ có tiền nên ăn riêng, ở riêng. Em cũng khuyên chồng làm hòa với mẹ. Nhưng được người này thì người kia lại gây sự. Vừa rồi, bà lại nghĩ vợ chồng em vì món tiền kia mà đon đả với bà, khổ thế. Xong hai bên cãi nhau. Em ở giữa cũng không biết làm sao. Thực tế bà đang ở riêng bác ạ. 

Ông Tính:  Bắt đầu bực mình vì thái độ quanh co của vợ chồng nhà bà Kiện. Tôi không biết, anh chị không lên đón bà về là tôi xử phạt cả nhà chị. Bà ở riêng thì anh chị phải có trách nhiệm cấp dưỡng. Chứ không nói bà ở riêng, bà có tiền riêng bọn em không lấy của bà đồng nào thì phủi sạch trách nhiệm đâu.  

Bà Kiện: Nhà em làm gì đâu mà bác phạt. 

Ông Tính: “Bỏ mặc không chăm sóc thành viên gia đình là người già”, cô biết tội gì không? Đây là hành vi đối xử tồi tệ với thành viên trong gia đình. Mức phạt hành chính đến 2 triệu đấy. Tôi nói cho biết trước. (Ông lẩm bẩm và cố ý để bà Kiện nghe thấy) Con cái bất hiếu 

(Hành vi hành hạ, ngược đãi thành viên trong gia đình, trong đó có cha, mẹ có thể bị phạt tiền  đến 2.000.000 đồng theo quy định tại Điều 50 Nghị  định số 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vự an ninh, trật tự, an toàn xã hôi, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống bạo lực gia đình. Các hành vi cụ thể bao gồm: Đối xử tồi tệ với thành viên gia đình như: bắt nhịn ăn, nhịn uống, bắt chịu rét, mặc rách, không cho hoặc hạn chế vệ sinh cá nhân; Bỏ mặc không chăm sóc thành viên gia đình là người già, yếu, tàn tật, phụ nữ có thai, phụ nữ nuôi con nhỏ. Ngoài ra, người vi phạm còn có thể phải buộc công khai xin lỗi nạn nhân theo Khoản 2 Điều 50 Nghị định 167/2013/NĐ-CP)

Nói rồi ông Tính bỏ về.

Bà Kiện nhìn theo nửa lo lắng nửa sợ hãi.
Cảnh 4: Tại trạm xá

Cô Dư: Thế nào rồi bác Tính. Nhà họ có lên đón cụ về không?

Ông Tính: Nghe chừng không muốn đón. Bảo bà cụ ở riêng, có tiền riêng nên gia đình không quan tâm. 

Cô Dư: Cái nhà ông nay hay nhở. Mẹ đẻ mình mà không bằng người dưng. Đúng là đẻ quả trứng ăn còn hơn. 

Ông Tính: Biết là bà ấy ngày xưa bỏ con, nhưng mấy chục năm rồi, cũng nên bỏ qua đi chứ. Cứ chấp với bà cụ già nua làm gì không biết. Bà ấy còn sống được mấy đâu.

Cô Dư: Thế giờ tính sao hả bác. Họ không có trách nhiệm gì hết à?

Ông Tính: Sao không có trách nhiệm được? 

Cô Dư: Nếu cụ ở riêng thì tính thế nào?

Ông Tính: Bà cụ già cả, đi còn chả vững, không tự nuôi thân được thì con cháu phải cấp dưỡng chứ sao.

Cô Dư: Nhưng ông Giá kia tuy về tình thì bạc bẽo thật nhưng cũng có lý của ông ta. Mẹ mà không nuôi con thì sao mà đòi cấp dưỡng.

Ông Tính: Việc cấp dưỡng giữa cha, mẹ con và những người trong gia đình dựa vào quan hệ huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng và quan hệ hôn nhân. Bà cụ dù không nuôi nhưng có công sinh thành, có quan hệ huyết thống với ông Giá, giờ không còn khả năng lao động, không có tài sản gì, theo luật ông ấy phải có trách nhiệm là đương nhiên. Đấy là chưa nói đến đạo làm con.

Cô Dư: Vợ chồng ly hôn, cấp dưỡng nuôi con em nghe nhiều, nhưng cấp dưỡng nuôi mẹ thì lần đầu nghe. Thế con phải cấp dưỡng thế nào cho cha mẹ. Nhà em sống với bố mẹ chồng thì thế nào?

Ông Tính: Không phải ai cũng phải cấp dưỡng cho cha mẹ. Cấp dưỡng là việc một người có nghĩa vụ đóng góp tiền hoặc tài sản khác để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người không sống chung với mình mà có quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc nuôi dưỡng trong trường hợp người đó là người chưa thành niên, người đã thành niên mà không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình hoặc người gặp khó khăn, túng thiếu
. Cô sống chung với bố mẹ chồng thì ko phải cấp dưỡng, mà bố chồng cô có lương bệnh binh, tức là có thu nhập có tài sản rồi, cũng không thuộc trường hợp cấp dưỡng.

Cô Du: Phải là không sống chung thì mới có nghĩa vụ cấp dưỡng ạ?

Ông Tính: Đúng vậy. Việc chăm sóc nuôi dưỡng cha mẹ, đặc biệt khi cha mẹ mất năng lực hành vi dân sự, ốm đau, già yếu, khuyết tật là quyền và nghĩa vụ của các con; trường hợp gia đình có nhiều con thì các con phải cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ
. Nhưng cấp dưỡng chỉ đặt ra với trường hợp con không sống chung với bố mẹ thôi. 

Cô Du: Tức là em có trách nhiệm cấp dưỡng cho bố mẹ đẻ em nếu bố mẹ đẻ em già yếu, không còn khả năng lao động đúng không?

Ông Tính: Về lý thì là như thế. 

Hai người đang nói chuyện thì thấy vợ chồng ông Giá bà Kiện lấp ló ở ngoài cửa trạm xá.

Ông Tính: Mời hai anh/chị vào đây, anh nhìn mẹ anh đi, tiều tụy, sơ xác mà anh không thấy lương tâm ray rứt à? Để bà cụ thế này, làng xóm người ta chê cười cho. Rồi con cháu nhìn vào, sau này nó cũng đối xử với anh như anh đối với bà cụ đấy.

ông Giá: Tôi lên đón bà cụ về
Ông Tính: Sáng nay tôi đã nói cho chị Kiện rồi đấy, mình là con cái thì phải có trách nhiệm chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ già. Đây là quy định pháp luật, chứ chưa nói gì đến đạo làm con.

Cô Du: Thôi, anh đón bà cụ về chăm sóc.

Trong phòng bệnh nghe như có tiếng động.

Ông Tính: Hình như bà cụ tỉnh rồi. Vào xem thế nào?

Cụ Bàng: Các ông cứu tôi làm gì? Con tôi không cần tôi nữa. Tôi sống cũng không có ý nghĩa. 

Ông Tính: Bà đừng nghĩ quẩn. Chuyện gì rồi từ từ giải quyết.

Bà Bàng: Tôi biết tôi bỏ nó đi là không phải. Nhưng ngày ấy, nghèo quá, bà nội thằng Giá cứ mắng nhiếc tôi cao số nên chồng mất sớm, tôi không chịu được phải bỏ đi. Tôi muốn đưa nó đi theo nhưng nhà chồng mới không đồng ý. Tôi biết phải làm sao. Tôi đi lấy chồng rồi, bố mẹ chồng cũ lại cấm cản không cho gặp con, đặt điều nói xấu tôi với nó. Rồi nhà chồng mới vào vùng kinh tế mới, xa cả nghìn cây số. Không phải tôi muốn bỏ nó. Vừa nói bà vừa ầng ậng nước mắt. 

Cô Du: Bà bình tĩnh lại đã. Cứ khóc thế này hại sức khỏe.

Cụ Bàng: (tiếp tục câu chuyện của đời mình) Đành là tôi về đây nương tựa con lúc già. Nhưng cũng có chút tiền dành dụm được, chưa bắt vợ chồng nó chi cho tôi cái gì. Cũng trông nhà trông cửa cho chúng nó đi làm. Mới ốm đau mấy bận nó đã khó chịu thế rồi. Giờ tiền cũng sắp cạn, không biết sau này lấy gì sống. Tôi khổ tâm lắm. Ý như nó nói tôi có tiền tự nuôi thân, chắc nó tưởng tôi nhiều tiền. Tha hương vào đó bao năm cũng chỉ đủ ăn, đủ mặc thôi. Làm gì có mấy tiền đâu.

Nghe bà cụ nói, ông Tính và cô Dư đều thương cảm. 

Ông Tính: Dù bà sống riêng, thì con bà vẫn phải có trách nhiệm cấp dưỡng, chăm sóc cho bà. Bà cứ yên tâm. 

Bà Bàng: Thôi ông ạ, nó chả có tình cảm gì với mình. Bắt nó cấp dưỡng, chăm sóc nó còn ghét thêm. Mà đúng là tôi không nuôi nó. Bỏ đi từ lúc nó còn bé....như thế.

Ông Tính: Bà nghĩ cho con như vậy mà nó có nghĩ cho bà đâu. 

Ông Tính: Anh/chị vào đây. Anh/chi nghẹ mẹ anh chị nói chưa. Chả có mẹ nào nỡ bỏ con đâu. 

Ông Giá có vẻ ngại ngùng. Nhưng bản tính lầm lỳ, không biết thể hiện tình cảm khiến ông không biết nói sao cho phải. 

Ông Giá: Tôi xuống đón bà cụ về. Tôi sẽ chăm sóc bà cụ.

Bà Kiện nhìn chồng, biết rằng ông như vậy đã là nhượng bộ lắm. Nỗi buồn bị mẹ bỏ rơi chất chứa mấy chục năm, đâu thể nói xóa đi là xóa. Vừa rồi nghe mẹ tâm sự, chắc ông cũng giải tỏa phần nào. 

Bà Kiện ngồi vào giường bà cụ. Thẽ thọt bảo: Bà nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng cho khỏe, rồi vợ chồng con đưa bà về. Bà thích ở một mình hay ở cùng bọn con, bọn con đều theo ý bà. Chồng con tuy cục cằn nhưng bản chất vẫn là lương thiện. 

Cô Du: Cụ ơi, thôi cụ cũng bỏ qua cho các con. 

Ông Tính: Anh/chị nghĩ được thông suốt vậy tôi cũng mừng. Cụ gần đất xa trời rồi, sống được mấy nữa đâu. Đừng để sau này phải hối hận.

Ông Giá gật đầu, mắt đỏ hoe, không nói được lời nào. Nhìn người mẹ mà ông ngày ngóng đêm mong bao nhiêu năm trước, giờ đã già lẫn thế kia. 

Bà Bàng: Con đừng bỏ mẹ con nhé. Mẹ xin lỗi con vì để con khổ sở. Mẹ chỉ muốn sống cùng con những ngày cuối đời này thôi.

Ông Giá: Vâng. Con sẽ đón mẹ về.

Tiểu phẩm 13. Người ta đi ngắm cảnh chứ có “ngắm rác” đâu

Nhân vật:

Ông Sương: Trưởng thôn, Phó Trưởng ban lễ hội.

Bà Thái: Chuyên kinh doanh trò chơi lễ hội

Chú Sơn: Công an viên

Bà Siu: bà cụ trông chùa.

Cảnh 1: Ông Sương đi vòng quanh ngôi chùa cổ một lượt. Một tuần nữa lễ hội làng ông bắt đầu rồi. Vậy mà mọi thứ còn ngổn ngang thế này đây. 

Ông Sương: Bà ơi, sư thầy đi đâu rồi.

Bà Siu: Sư thầy lên huyện đón sư cụ về tới này làm lễ đấy.

Ông Sương: Vậy à, thế có mỗi bà trông chùa thôi à?

Bà Siu: Vâng, nhưng tối các bà trong xóm cũng lên bầu bạn, dọn dẹp, hương khói cũng nên cũng đỡ quạnh.

Ông Sương: Chùa giờ đông người, cũng khác trước rồi. 

Bà Siu: Trước chùa làng chỉ có người trong làng và những người đã ở làng đi xa về, biết đến dâng hương, thăm thú thôi, giờ không biết đâu về đông thế. 

Ông Sương: Bà có biết đông từ khi nào không?

Bà Siu: Cũng độ chục nay trở lại đây, dân tình trong thôn, trong xã, trên huyện, cả trên tỉnh cũng về. 

Ông Sương: Phú quý sinh lễ nghĩa bà ạ. Dân có điều kiện hơn, sau tết, người ta đi lễ chùa nhiều. 

Bà Siu: Chắc vậy. 

Ngôi chùa cổ trên đỉnh đồi, giữa rừng thông xanh ngát này nay đã thành nơi thu hút du khách đến thăm quan. Khách đông dần lên, dịch vụ ăn theo cũng nhiều: Nào khi vui chơi trẻ em, nào trò chơi dân gian thu tiền, trò chơi có thưởng…. Thời gian đầu mạnh ai nấy làm, xã thấy lễ hội nhốn nháo quá, nên bầu ra ban quản lý lễ hội, cho nó quy củ. Vì là người làm trưởng thôn lâu năm, ông được bầu luôn làm Phó trưởng ban lễ hội. Trưởng ban là anh cán bộ văn hóa xã, nhưng anh chàng bận việc trên xã, thỉnh thoảng mới qua, thành ra mọi việc ông Sương phải quán xuyến cả. 

Cảnh 2: Ông Sương xuống đồi, đi quanh khu đất tổ chức lễ hội, thấy bà Thái đang chỉ đạo nhóm thợ làm gì đó. Bà Thái về đây thầu tổ chức lễ hội cũng do anh cán bộ văn hóa xã giới thiệu. 

Bà Thái: ô, bác Sương, bác đi vãn cảnh chùa đấy ư? 

Ông Sương: Tôi đi thị sát xem các chị sắp đặt các thứ thế nào!

Bà Thái: Bọn em chuyên làm dịch vụ mùa lễ hội rồi. Bác lo gì chứ.

Ông Sương: Tôi thấy chưa đâu vào với đâu cả. Không có quy hoạch gì.

Bà Thái: Ha  ha ha. Bác ơi, còn những một tuần nữa cơ mà. Trước lễ hội ba ngày bên em sẽ sắp đặt xong xuôi. Giờ mà lắp đặt hết, ai trông coi đồ cho bọn em. Lỡ mà mưa thì bọn em chạy không kịp. Em chỉ đóng mấy cái cọc cho chắc để lắp đu thôi.

Ông Sương: Nhưng chị phải cho tôi biết xem định sắp xếp như nào chứ. Lại xếp lộn xộn như năm ngoái là không được rồi.

Bà Thái: Năm ngoái khu đất bé quá, nên hơi chật. Năm nay khu đất tổ chức lễ hội rộng hơn, chắc chắn bên em sẽ sắp xếp quy củ hơn.

Vì không thật tin những gì bà Thái nói, ông Sương quyết hỏi cho cặn kẽ.

Ông Sương: Thế bà định sắp xếp các trò thế nào?

Bà Thái: Cái cổng chào thì xã duyệt rồi nhé. Hôm nọ bác cũng xem rồi phải không? Bên này quây trò bịt mắt bắt dê, bên này đu tiên, bên này bập bênh, đi cà kheo…

Ông Sương: Thắng được con dê à? Năm ngoái bảo bắt dê cuối cùng bắt lợn nhỉ.

Bà Thái: bác cứ đùa, thắng cho con gà, con vịt thôi. Chứ được cả con dê thì em biết lấy tiền đâu. Năm ngoái không tìm được dê bác ạ. 

Ông Sương: Thế bọn trẻ con chơi gì? Có mất tiền không?

Bà Thái: Chơi ô ăn quan, chơi chắt, chơi chuyền, chơi bập bênh thì có khu riêng, không mất tiền; nhưng chơi đu quay, ném vòng lấy gấu bông, nhà bóng, khu câu cá… thì mất tiền.

Ông Sương: Chỗ bán nước nôi, ăn uống phải giữ vệ sinh sạch sẽ nhé. 

Bà Thái: bác không phải lo. Em không để như năm ngoái đâu.

Ông Sương: Nhớ soạn cái nội quy giữ gìn vệ sinh đấy. Không lại bị phạt cảnh cáo như năm ngoái ấy
. 

Bà Thái: Em nhớ rồi, đã soạn và sẽ cho in để ở cổng lễ hội và khu gần chùa. 

Ông Sương còn định nói thêm gì nữa, nhưng giờ đã đâu vào đâu đâu, nên thôi, chờ họ dựng lên thì lại ra kiểm tra, giám sát vậy. Dù chưa thực ưng ý những việc bà Thái làm, ông cũng phải công nhận bà là người nhanh nhẹn, biết tính toán. Khoản thu mùa lễ hội năm ngoái, đủ để thôn mua sắm một số đồ chơi và lắp đặt khu cầu trượt, đu quay cho trường mẫu giáo.  

Cảnh 3: Ông Sương nằm trong nhà, thiu thiu ngủ thì nghe tiếng gõ cửa. Ông bật dậy ngay, được cái ông ngủ rất tỉnh.

Ra là chú Sơn công an viên đến nhà.

Ông Sương: Tối thế  này chú đến có việc gì đấy?

Chú Sơn: Em đến nhờ bác tìm người làm bảo vệ giúp em mấy hôm lễ hội. Thanh niên trai tráng trong làng đông mà.

Ông Sương: Thế chú đi đâu.

Chú Sơn: em còn đi đâu nữa. Cũng ở lễ hội chứ đâu. Nhưng một mình em làm sao xuể, ban an ninh có mấy người đâu. Vợ thằng Quyết đẻ, hôm ấy chắc không ra được rồi. Còn mỗi em và thằng Cảnh. Một người ở chùa, một người ở khu hội. 

Ông Sương: Được rồi, để tôi tìm cho. Mấy thằng con nhà Sảng chắc được chứ hả.

Chú Sơn: Cũng được, nhưng bác tìm giúp em mấy cậu cao to ấy, nhà Sảng thì chỉ trông xe, giữ hòm công đức thôi.

Ông Sương: Để tôi xem. 

Chú Sơn: Bác bảo bà Thái làm gì thì làm, cũng phải sắp xếp mấy cái thùng đựng rác đấy nhé. Cứ tiết kiệm như năm ngoái, sau lễ hội, chùa ngập rác thôi.

Ông Sương: Cái này bắt buộc à, chứ mấy cái thùng rác xong lễ hội bà ấy biết để làm gì.

Chú Sơn: Quy định về bảo vệ môi trường đấy bác ạ. Không phải nói suông đâu mà có cũng được không có cũng được.

Ông Sương: Tôi không biết.

Chú Sơn: bác là Phó trưởng ban tổ chức lễ hội thì cũng phải biết chứ.

Ông Sương: Pháp luật quy định thế nào? 

Chú Sơn: Pháp luật quy định là sẽ phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đối với hoạt động quản lý công viên, khu vui chơi, giải trí, lễ hội, khu du lịch, chợ, nhà ga, bến xe, bến tàu, bến cảng, bến phà và khu vực công cộng khác nếu không có đủ công trình vệ sinh công cộng, phương tiện, thiết bị thu gom chất thải đáp ứng yêu cầu giữ gìn vệ sinh môi trường theo quy định; hoặc không thu gom chất thải trong phạm vi quản lý theo quy định.

Ông Sương: tức là phạt tôi đấy hả.

Chú Sơn: đúng quy định là vậy đấy vì bác quản lý lễ hội mà. Bà Thái cũng sẽ bị phạt nếu không có thiết bị thu gom chất thải theo quy định. Có chuẩn bị mất cái thùng rác thôi, có gì khó đâu. 

Ông Sương: Mai tôi sẽ nhắc bà ấy, mua cái thùng tác to, năm sau lại dùng.

Chú Sơn: Còn cả khu vệ sinh công cộng nữa. Cũng nên lo cho đủ bác ạ.

Ông Sương: Khu nhà vệ sinh á, giờ xây làm sao kịp. Trong chùa có hai khu nam nữ rồi còn gì.

Chú Sơn: Ai bảo bác xây khu nhà vệ sinh đâu. Khu vệ sinh trong chùa có 04 buồng, mỗi khu nam, nữ hai buồng, nếu khách đông, e không đủ. Bác xem khu nhà vệ sinh di động chưa. Bảo chuẩn bị đi, đi thuê cũng được. Không có là không xong đâu. Không có chỗ đi, họ đi bậy bạ, dân quanh đấy kêu, lại kiện cáo nhau rồi hòa giải mệt lắm. Để họ làm bậy ra chùa còn thành cảnh quan gì nữa. Làm thế năm sau ai người ta đi lên chùa mình nữa hả bác. Chuẩn bị không thừa đâu. 

Ông Sương: Anh chu đáo hơn tôi nhiều, tôi chả nghĩ ra.

Chú Sơn: cũng rút kinh nghiệm tổ chức năm ngoái thôi bác. Mình trách họ vứt rác bừa bãi, nhưng mình không chuẩn bị thùng rác cho họ vứt thì họ biết vứt vào đâu, không lẽ cầm tay, đút vào túi áo à. Lúc ấy lại là lỗi của mình. Người ta đi ngắm cảnh, chứ có ngắm rác đâu. Bảo vệ môi trường cảnh quan chùa là trách nhiệm chung của mọi người, chứ không riêng gì du khách. 

Ông Sương: Năm ngoái đúng là vẫn chưa được chuẩn chỉnh mấy cái này.  

Chú Sơn: Để dân kiện cáo vì hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường, ngoài phạt tiền còn bị xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động của cơ sở từ 06 tháng đến 12 tháng đối với các trường hợp vi phạm 
. Tức là nếu bị phạt, có thể năm sau ta sẽ không được tổ chức lễ hội nữa bác ạ. 

Ông Sương: Thôn ta là thôn văn hóa, làm sao lại để đến mức ấy chứ.

Chú Sơn: Ấy là cháu cứ phòng xa thế, chứ dân mình cũng lành. Thôi chào bác, chái về đây. Mong là lễ hội diễn ra suôn xẻ, xuôi chèo mát mái. 

Ông Sương: Kiểu gì tôi cũng sẽ làm đâu ra đấy. Rồi chú xem. 

Tiểu phẩm 14. Con về ở với mẹ cơ
Nhân vật:
Chị Mạc: Mẹ bé Vy

Bé Vy

Bà Tranh: bà nội bé Vy

Bà Hỏa: bà ngoại bé Vy

Cô Sim: con gái bà Tranh

Ông Hoan: Hòa giải viên ở cơ sở, là Cựu chiến binh.

Cảnh 1: 

Đang làm dưới xưởng đóng gói bánh kẹo, chị Mạc thấy chuông điện thoại kêu không ngừng. Đang làm dở nên chị cố làm nốt chưa nghe ngay. Vừa buông tay cầm điện thoại thấy 6 cuộc gọi nhỡ của mẹ. Chị hơi hoảng, không biết nhà có việc gì mà mẹ chị gọi 

Chị Mạc: Mẹ à, có chuyện gì gọi con gấp thế.

Bà Hỏa: Mày về ngay đi, bà nội con Vy bắt nó về bên kia rồi.

Chị Mạc: Sao cơ ạ, sao mẹ lại để bà ấy đưa nó đi.

Bà Hỏa: Tao có để đâu, tao đang nấu cơm, con bé xin ra sân chơi với bạn. Không thấy nó về, tao ra gọi thì bạn nó nói bà nội nó đón đi. Tao gọi cho cô Sim thì cô ấy bảo chưa biết chuyện. Sau thì nói bà nội nhớ cháu nên đón nó về bên nhà. 

Chị Mạc: Vâng, con về ngay đây mẹ.

Cứ nghĩ ly hôn rồi, nhà họ sẽ để mẹ con chị được yên, vậy mà…

Chị Mạc xin quản đốc về sớm, nhìn khuôn mặt đỏ hoe của chị, quản đốc đồng ý ngay.

Cảnh 2: 

Chị Mạc về nhà với khuôn mặt thất thần, mẹ chị đón chị ở cửa.

Chị Mạc: Giờ làm sao đây mẹ. Con không để họ bắt con bé đi như thế đâu. 

Bà Hỏa: Mẹ cũng bất ngờ. Cứ nghĩ nó là con gái thì họ không quan tâm cơ. Nhưng mẹ vừa hỏi dò, thằng Sang mất rồi.

Chị Mạc: Anh ta làm sao mà mất, không phải vào Nam rồi à.

Bà Hỏa: Vì cắt liên lạc nên mình không biết thôi. Nghe nói tai nạn mất mấy tháng nay rồi. Hôm rồi 100 ngày.

Chị Mạc: Vì chuyện nay nên bà ấy mới bắt con bé về, chứ trước đây có thèm đếm xỉa đến đâu. Mà con và anh ta đã ly hôn rồi, con con được tòa giao cho con mà. Họ có quyền gì chứ.

Bà Hỏa: Họ là nhà nội, họ có quyền đưa con cháu họ về chơi chứ. Nhưng nếu họ bắt con bé ở đấy hẳn thì mẹ sẽ không đồng ý. Thôi nghe mẹ, lau nước mắt đi. 

Chị Mạc: Con sẽ lên đón con bé về bây giờ. Họ mà cản con, con không để yên đâu.

Bà Hỏa: Tao cũng nóng ruột. Nhưng chờ tý bố mày về, rồi nhà mình lên đấy nói chuyện. Xem ý tứ nhà người ta ra sao. Cứ sồn sồn lên thế chả giải quyết được gì đâu. Nhất là không để con bé ảnh hưởng tâm lý.

Chị Mạc: Nhưng con không bình tĩnh được ấy. Họ có quyền có tiền họ sẽ bắt nó đi mất. Con không xa con con được.

Bà Hỏa: Con phải theo mẹ, ấy là lẽ thường. Họ tử tế thì mình cho cháu qua lại, dù sao con họ đã mất, còn không thì thôi. Nếu họ cậy quyền thế, để mẹ nhờ ông Hoan.

Chị Mạc: Con cũng nghĩ phải nhờ ai lên nói chuyện phải trái với họ. 

Cảnh 3: 

Ở nhà bà Tranh, bé Vy đang khóc

Bé Vy: Bà cho con về với mẹ con. 

Bà Tranh: Ở đây với bà bà cho con nhiều đồ chơi đẹp nhé.

Bé Vy: Con không chịu đâu.

Bà Tranh: Mẹ con rồi sẽ đi lấy chồng, có em bé, sẽ không yêu con nữa. Con ở đây với bà, muốn gì bà cũng cho.

Bé Vy: Bà nói dối. Con bé càng khóc to hơn. 

Vừa lúc cô Sim đi làm về, đỗ xe ở cổng.

Cô Sim: Mẹ, sao mẹ đường đột đưa nó về đây. Cả nhà ngoại đang náo lên kia kìa.

Bà Tranh thủng thẳng: Cháu nội tao, tao thích đưa về thì đưa về. làm sao nào.

Cô Sim: Mẹ nói ngang như cua ấy. Mẹ không nói với nhà dưới ấy tiếng nào đã đưa nó về, suýt nữa thì họ báo công an cháu bị bắt cóc.

Bà Tranh: Ơ hay, cháu nội tao tao đưa nó về còn phải xin phép ai. Giờ bố nó mất rồi, tao không tin mẹ nó sẽ ở vậy nuôi nó, tao đón nó về cũng là tốt cho mẹ nó thôi.

Cô Sim: Cô mua bim bim cho Vy này. 

Bé Vy cầm gói bim bim tuy vẫn nấc nhưng đã không còn khóc to nữa. 

Cô Sim: Mẹ không nói vậy được đâu, anh chị ấy ra tòa, con bé được tòa xử cho mẹ nuôi rồi. Giờ có phải bà muốn mang về là mang về đâu.

Bà Tranh: Tưởng tao không biết luật à? Ông bà nội vẫn có quyền nuôi dưỡng cháu nhé. 

Cô Sim: Đấy là khi cháu còn nhỏ mà không có người nuôi dưỡng thôi
. Bố nó mất nhưng mẹ nó còn đấy cơ mà.

Bà Tranh: Mẹ nó làm gì có điều kiện nuôi nó. Kể cả bố mẹ nó còn mà không có điều kiện nuôi dưỡng, thì ông bà có quyền nuôi. Trước chúng nó ly hôn, nghĩ thằng Sang còn lấy vợ có con khác thì thôi. Chứ giờ nó đi để lại mỗi giọt máu này, tao làm sao để nó chịu khổ ở nhà bên ấy được. Tao sẽ khởi kiện ở tòa giành quyền nuôi cháu. Ai có điều kiện hơn tòa sẽ cho nuôi thôi.  

Cô Sim: Mẹ cứ nghĩ kỹ xem con bé ở với ai tốt hơn. Dù không có điều kiện nhưng nhà người ta cũng yêu thương con bé. Nhà dưới ấy tối nay lên đấy. Thôi, mẹ trông cháu đi, con vào nấu cơm. 

Bà Tranh: Bố mày đi đám đâu mà không về, cái gì cũng phải tao đứng ra.

Cô Sim (dưới bếp nói với lên): Con không biết, từ ngày anh mất, bố buồn hay đi lang thang lắm.

Bà Tranh: Đến khổ cơ. Gì chứ, luật thì tao đã tìm hiểu hết rồi. Con cháu phải ở với ông bà nội là đương nhiên. 

Cảnh 4:  Nhà cô Mạc đã đứng ở cổng bấm chuông nhìn vào. Cô Sim định chạy ra mở cổng, thì bà Tranh ngăn. Ông Hoan phải gọi to. 

Ông Hoan: Nhà bà Tranh có ai ở nhà không? 

Bà Tranh dù không muốn cũng phải mở cửa vì ông Hoan là đồng đội cũ của chồng bà. 

Bà Tranh: Bác Hoan lên chơi mà không báo trước

Ông Hoan: Tôi cũng bận đoàn thể, thành ra không hay lên chơi.

Mọi người vào nhà ngồi, cô Mạc cứ dáo dác tìm con, cô Sim phải trấn tĩnh, rằng ông nội bế con bé ra ngoài cho nó đỡ khóc. Nhưng cô Mạc thì nghĩ rằng họ muốn giấu con mình nên rất bực. May sao con bé được ông nội bế vào nhà. Con bé chạy ngay ra với mẹ.

Cô Mạc: Con nhớ mẹ không!

Bé Vy: Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm, mẹ đón con về đi, con muốn về nhà.

Bà Tranh: Dù hôm nay mọi người lên đón cháu thì tôi cũng nói thẳng, trước sau gì tôi cũng đưa nó về đây. 

Cô Mạc: Nó là con tôi, bà không có quyền.

Bà Tranh: Nó cũng là cháu nội tôi, sao tôi không có quyền chứ. Cô cứ hỏi bác Hoan xem. 

Bác Hoan: Đúng là theo quy định của pháp luật ông bà không kể nội hay ngoại đều có quyền trông nom, chăm sóc,  giáo dục cháu của mình, đồng thời còn phải sống mẫu mực và nêu gương tốt cho con cháu. Việc làm hôm nay của bác thật sự chưa được thỏa đáng. Nếu muốn đưa cháu về chơi, cũng phải nói với bà, với mẹ cháu một tiếng chứ. Đã đưa cháu về đây cũng không gọi điện thông báo một tiếng. 

Bà Tranh: Tôi dù sao cũng là bề trên, đưa cháu về nhà chơi cũng phải xin phép con dâu cũ hay sao?

Bác Hoan: Trên hay dưới cư xử cũng phải đúng mực bà ạ.

Bà Tranh: Có cả mọi người ở đây tôi cũng nói thật. Bảo tôi ích kỷ cũng được, tôi có mụn con trai thì không may mất sớm, được mỗi đứa cháu gái này. Con gái tôi rồi cũng đi lấy chồng. Lúc ấy vò võ hai ông bà, tôi muốn đưa bé Vy về nuôi, chăm sóc tốt cho nó. Mẹ nó con trẻ, rồi cũng đi lấy chồng khác. Tôi làm thế trước là vì tôi, nhưng cũng là nghĩ cho cả nó và mẹ nó nữa. Thời đại này dù cởi mở nhưng để chấp nhận con riêng của vợ cũng là điều không dễ. Mà tôi thì không muốn cháu tôi chịu cảnh con chung con riêng như thế. Nếu nhà bên ấy không đồng ý để tôi nuôi cháu thì tôi sẽ khởi kiện ra tòa đòi quyền nuôi cháu. Các ông các bà cứ xem xét xem nhà ai có điều kiện hơn.

Bà Hỏa: Lúc trước chê nhà tôi nghèo, không xứng với con bà, nói con gái không nhở vả được. Giờ lại quý cháu thế.

Ông Hoan: Thôi thôi, mẹ nó còn sờ sờ ra đấy, đâu đến lượt các bà. Xét về kinh tế dù không bằng nhà bà nhưng mẹ nó vẫn nuôi nó rất tốt, sức khỏe mẹ nó cũng không vấn đề gì, đạo đức cũng tốt, không hành hạ đánh đập gì con bé. Vậy bà căn cứ vào đâu mà kiện đòi. Chúng tôi thông cảm với việc bà vừa mất con. Nhưng cháu đang có cuộc sống ổn định với gia đình bên ngoại, bà đừng nên làm vậy xáo trộn tâm lý cháu.

Bà Tranh: Rồi nó sẽ quen thôi, trẻ con nhanh quên mà.

Ông Hoan: Bà nói vậy không được rồi. Tôi nói cho bà biết, chúng tôi nói có lý có tình, không phải vì sợ ra tòa, mà sợ cháu bà phải ra tòa chứng kiến mẹ và bà nội nó kiện tụng nhau không hay. Chúng tôi cũng có thể kiện bà đấy.

Bà Tranh: Tôi không bắt cóc, không đánh đập cháu tôi, kiện tôi tội gì? Tôi không cho bé Vy đi đâu cả, mời ông bà về cho. Đây là nhà tôi, không ai có quyền đưa con bé đi nếu không có sự đồng ý của tôi. 

Bà Tranh lao ra định giằng bé Vy về phía mình nhưng mẹ bé ôm chặt bé cũng không nhượng bộ. 

Thấy tình hình căng thằng, ông Hoan hô lên: các bà có thôi đi không?

Ông Hoan: Hành vi đưa cháu về nuôi dưỡng, ở hẳn tại nhà ông bà mà không được mẹ cháu, người giám hộ hợp pháp của cháu đồng ý thì là hành vi chiếm đoạt trẻ em dưới 16 tuổi theo quy định tại Điều 153, Bộ luật Hình sự năm 2015. (Điều 153. Tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi: 1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác chiếm giữ hoặc giao cho người khác chiếm giữ người dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: a) Có tổ chức; b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp; c) Đối với người mà mình có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng; d) Đối với từ 02 người đến 05 người; đ) Phạm tội 02 lần trở lên; e) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%; g) Gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 31% trở lên. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm: a) Có tính chất chuyên nghiệp; b) Đối với 06 người trở lên; c) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên; d) Làm nạn nhân chết; đ) Tái phạm nguy hiểm. 4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng; cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.). Trẻ con còn nhỏ, cần phải có mẹ chăm sóc, yêu thương, phải được ở cùng bố mẹ, đằng này bố mẹ nó đã ly hôn hơn nữa bố nó đã mất rồi bà lại tước đi quyền được ở với mẹ của cháu, tôi thấy không hợp tình hợp lý chút nào.Bà là bà nội, yêu thương cháu thì không có gì là sai, nhưng phải yêu thương đúng cách, các cụ ta có câu “con không chê bố mẹ khó”, nên bà đừng cố chia cách tình mẹ con nó như thế. Bà thương cháu thì thường xuyên đến chơi với cháu, có điều kiện thì mua sữa, mua quần áo, đồ chơi cho cháu. Nó vẫn là cháu nội của bà, có ai phủ nhận điều đó đâu, có nhất thiết phải ở cùng nhà với nhau không hả bà. 

Bà Tranh tần ngần: Tôi chỉ sợ nó (ý chỉ chị Mạc) lấy chồng rồi mang cháu tôi đi, con bé lại khổ.

Ông Hoan: Đến lúc đấy hãy tính. Nghe tôi, thỉnh thoảng xuống thăm cháu, dừng ép uổng mẹ con nó quá. Con bé sau này lớn lên, có cái tiếng mẹ với bà nội kiện nhau, nghe có xót không. Vì tương lai của cháu, hai nhà nên giảng hòa, cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng cháu có tốt hơn là tranh giành như vậy không?

Bà Tranh: Thôi được, tôi nghe ông. 

Bà Hỏa: Cám ơn bác Hoan đã giải thích cho bà nội Vy hiểu chứ không gia đình tôi rất khó xử  (Quay sang bà Tranh) Rỗi dãi bà cứ đến chơi với cháu, hôm nào bà muốn đón cháu về ở một vài ngày thì cứ nói với  chúng tôi một câu. Con cháu chung cả, làm sao để nó lớn lên trong tình yêu thương của cả hai nhà, chứ nó đã thiệt thòi vì không còn bố rồi.

Bà Tranh: Được rồi, bà đưa cháu về đi. Tôi đã hiểu chuyện rồi. đúng là tôi hơi ích kỷ, chỉ lo nghĩ cạn mà không nhìn xa trông rộng về tương lai của cháu. Thôi, có gì bà bỏ quá cho, chúng ta cùng nuôi dạy cháu thật tốt bà ạ./.

Tiểu phẩm 15. Tài sản của ai?

Nhân vật:

Ông Phúc: Chủ nhà cho thuê

Anh Nam và chị Thao: 2 vợ chồng thuê nhà ông Phúc

Bà Minh: Hòa giải viên

Sáng sớm ngày Chủ nhật, cư dân trong khu xóm nhỏ nhà ông Phúc đã ồn ào tiếng cãi nhau của hai vợ chồng chị Thao và anh Nam.

Chị Thao: Anh ký vào giấy ly hôn đi, tài sản chia đôi.

Anh Nam (vẻ mặt tức giận): Này, cô đừng đòi chia chác gì, trong cái gia đình này chẳng có cái gì là của cô cả nhé. Cô không công ăn việc làm, suốt ngày chỉ ở nhà ăn bám, tôi nuôi báu cô thế là đủ rồi, đừng có nghĩ đến việc chia tài sản.

Chị Thao (lý sự lại): Ở nhà thì không làm việc à? Tôi hỏi anh, ai là người chăm con, ai nấu nướng, dọn dẹp, giặt giũ cho anh mỗi ngày.

Anh Nam: Mấy việc đấy ai chẳng làm được, không có cô tôi cũng tự làm được những việc đấy.

Chị Thao: Tôi không nói nhiều, tất cả là tài sản chung, anh bán xe đi rồi tiền chia đôi.

Anh Nam: Cô đừng có già mồm…

Đang định nói tiếp thì ông Phúc chủ nhà xuất hiện, ngắt lời.

Ông Phúc: Thôi thôi, hai đứa có để cho hang xóm được yên không? Không ở với nhau được nữa thì giải tán.

Chị Thao: Đấy bác xem, suốt ngày kêu cháu ăn bám, nói ra nói vào, cháu mệt mỏi với cuộc sống này lắm rồi. Đồng ý bỏ nhau, nhưng tài sản thì anh ta không chịu chia, đàn ông gì mà “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”.

Anh Nam: Đo đếm như nào, cô không đi làm thì biết cái quái gì, cô tưởng ra ngoài kiếm 6 triệu 1 tháng đơn giản à? Giỏi thì cô ra ngoài kiếm tiền đi.

Ông Phúc: Thôi được rồi, bây giờ thế này, trong xóm này có bà Minh là hòa giải viên, bà ấy làm hòa giải mấy chục năm nay rồi, để tôi gọi bà ấy đến giải thích cho mà nghe. 

Nói xong ông Phúc chạy sang ngõ bên, gọi bà Minh. 

Ông Phúc (và bà Minh cùng đến): Đây đây, bà Minh là hòa giải viên, đã từng hòa giải rất nhiều tranh chấp vợ chồng nên bà ấy hiểu luật, bà nói cho các cháu đây hiểu.

Bà Minh: Các cháu ở đây đã lâu, con cái cũng đã có với nhau, có mâu thuẫn gì ta cùng tháo gỡ, giải quyết, chứ to tiếng làm gì ảnh hưởng hang xóm, láng giềng.

Anh Nam: Cháu cố lắm rồi, cả ngày đi làm mệt mỏi, cô ta ở nhà có mỗi việc nấu cơm cũng không xong, hôm nào cũng lý do con thế nọ, con thế kia để chống chế. 

Chị Thao: Đấy bác thấy đấy anh ta cứ đi thì thôi, chứ về đến nhà đòi cơm bưng nước rót, đòi hỏi đủ kiểu, cháu bận chăm con chưa kịp phục vụ thì tỏ ra khó chịu, đá thúng đụng nia, nói ra nói vào là cháu ăn bám, vô tích sự.

Anh Nam (quay ngoắt lại vợ): Cô không ăn bám thì uống nước lã, hít khí trời mà sống hả? (quay sang bà Minh): Giờ cháu không cần bác hòa giải gì cả, cháu quyết ly hôn, cháu không thể chịu đựng được nữa, đã không gánh vác kinh tế cùng chồng lại còn không giúp đỡ được gì. (Lại quay sang vợ), Tôi nói cho cô biết, đừng hòng lấy được của thằng này cái gì, tôi nuôi báu cô từng ấy năm là quá đủ rồi.

Bà Minh (nhẹ nhàng, ôn tồn): Bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Bác nói Nam nghe này, vợ cháu không phải mớ rau, con cá mà cháu nói bỏ là bỏ được đâu. Các cụ có câu “một ngày cũng nên nghĩa vợ chồng”, sống với nhau từng ấy năm, có con có cái với nhau mà nói bỏ nhau nhẹ tênh như thế là không được đâu. Cháu phải suy nghĩ nghiêm túc việc này.

Bà Minh (quay sang hỏi Thao): Thế giờ nguyện vọng của cháu là gì?

Chị Thao: Bọn cháu xích mích đã lâu, không hòa hợp để sống tiếp với nhau nữa. Cháu cũng muốn ly hôn, sống với anh ý cứ kể công kể cán, coi thường cháu. Từ lúc cưới xong, cháu có bầu không đi làm được chỉ ở nhà chăm con, mình chồng cháu đi làm. Giờ đến lúc định ly hôn thì lại nói cháu không có công sức gì, không được chia cái gì hết.

Anh Nam (hung hổ): Lúc cô đến với tôi tay trắng, thì giờ ra đi cũng tay trắng, thế thôi.

Bà Minh: Nam này, cháu có biết tiền thuê ôsin, giúp việc ở gia đình có con nhỏ là bao nhiêu tiền một tháng không?

Anh Nam: Ý… cô… là?

Chị Thao: Cháu cũng nghĩ thế cô ạ, giờ cháu thuê người trông con cũng mất 5 triệu một tháng, mà cháu có đi làm thì lương cũng chỉ được bằng ấy thôi, mà thuê ôsin lại không yên tâm, không biết thế nào. Mình ở nhà vừa chăm con, vừa cơm nước nhà cửa thì hơn. Sau này con lớn cháu cũng gửi trẻ để đi làm.

Bà Minh: Giờ tôi nói cho anh Nam biết nhé, lao động tại nhà như vợ anh và lao động có thu nhập như anh thì xác định công sức đóng góp là như nhau. Điều 29 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định vợ, chồng bình đẳng với nhau về quyền, nghĩa vụ trong việc tạo lập, chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung; không phân biệt giữa lao động trong gia đình và lao động có thu nhập.
Nên là dù cái Thao nó không đi làm chỉ ở nhà nội trợ thì thu nhập của chồng cũng được xác định là tài sản chung của vợ chồng, cái xe máy cũng là tài sản chung.

Anh Nam: Làm gì có chuyện đó, cháu thấy vô lý.

Bà Minh: Vô lý cái gì, giờ việc nội trợ không là làm việc thì ngồi chơi hay sao? Thậm chí còn vất vả hơn đi làm ý, thế anh đã làm thay vợ ngày nào chưa?. 

Chị Thao (vẻ mặt thỏa mãn): Đấy, cháu bảo rồi anh không nghe. Mà cả số tiền đợt cưới nhau nữa, bố anh ta tuyên bố là cho hai vợ chồng làm ăn, thì cũng phải chia đôi.

Bà Minh: Theo quy định pháp luật tại khoản 1 Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình 2014  thì tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân,; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.
Anh Nam: Cái gì cơ, nghĩa là 11 triệu bố cháu cho thì cũng là tài sản chung?

Bà Minh: Nếu bố anh đã tuyên bố cho hai vợ chồng thì nó chẳng là chung, pháp luật quy định rất rõ rồi. 

Chị Thao: Giờ anh đã thấy thỏa mãn nguyện vọng chưa?

Anh Nam (vẻ mặt bần thần, ngồi suy nghĩ một hồi): Thế thì chẳng ly hôn nữa…(quay sang lườm vợ) tranh cãi mệt người, cô nhìn cái gì? Thôi vào bếp mà nấu cơm đi.

Chị Thao: Hôm nay tôi không nấu, anh tự vào bếp một hôm để anh biết công việc hàng ngày của tôi nó vất vả thế nào.

Bà Minh (ủng hộ Thao): Đúng đấy, chủ nhật anh Nam được nghỉ thì làm thử 1 ngày việc nhà và trông con xem sao, sau đó nói đến chuyện cái Thao ăn bám hay không. Còn ngày hôm nay bác thuê cái Thao cả ngày sang nhà ông anh trai giúp bác làm mấy mâm cỗ giỗ. Cứ để bố con nó ở nhà với nhau.

Chị Thao: Vâng ạ, cháu đồng ý. Thế bác cháu mình đi luôn nhỉ.

Anh Nam im lặng không nói lại gì và như đã hiểu vấn đề.

Bà Minh: Nam ạ, đã là vợ chồng phải biết tôn trọng nhau, cùng bảo ban nhau làm ăn thì mới khấm khá được chứ chỉ lo của tôi của cô thì khó mà bền vững, xây dựng gia đình hạnh phúc mới khó chứ bỏ nhau thì dễ lắm. Cháu là đàn ông, vẫn được ví là trụ cột gia đình, là chỗ dựa cho vợ con. Cô rất mong cháu suy nghĩ thấu đáo.

Anh Nam: Vâng ạ, cháu cám ơn cô đã giúp cháu hiểu được vấn đề. Quả thật cháu  hơi vội vàng và có lời lẽ không phải với vợ. Cháu sẽ nói để cô ấy hiểu để vợ chồng chung sức, bảo nhau làm ăn.

Tiểu phẩm 16. Hãy cho con được đến trường
Nhân vật:

Hạ: chị cả trong gia đình có 5 chị em gái

Ông Minh: bố của Hạ

Bà Mây: mẹ của Hạ

Núi: bạn thân của Hạ

Ông Tú: bố của Núi - hòa giải viên ở cơ sở

Ngoài hiên nhà, Ông Minh và Bà Mây ngồi tại bàn uống nước, Hạ và Núi đang ngồi chơi với nhau bên cạnh.

Ông Minh: Tôi tính rổi, nhà mình nghèo, lại đông con, mà con Hạ cũng đã lớn rồi. Nó đi học nữa lấy gì mà nuôi. Nhà 6 - 7 miệng  ăn chứ ít gì đâu. 

Đang nói rồi dừng lại, ông nhìn ra cửa, gặng lòng rồi ông nói tiếp:

Ông Minh: Hôm qua tôi nghe ông Chiến nói có người họ hàng mở hàng may mặc, kiếm lắm, nếu tôi đồng ý thì ông ấy sẽ giới thiệu. Lên đó làm phụ thu nhập cho bà rồi có nghề mà kiếm sống, ý bà thấy sao ?

Bà Mây: Thế sao được ông, mình tuy nghèo nhưng cũng phải cố cho con đi học, thầy giáo bảo con Hạ tiếp thu tốt, chịu khó học sau đỗ đại học, ra trường đầy nơi họ nhận làm việc ý chứ . Thời nay con trai, con gái con nào chả là con.

Hai đứa đang ngồi chơi, nghe bố mẹ bàn việc nghỉ học để đi làm, Hạ bước vào nhà, hai dòng nước mắt, em vừa khóc vừa lay vào vai bố nói.

Hạ: Bố cho con đi học đi, con sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để vừa học vừa giúp bố mẹ. (Quay sang nhìn mẹ với ánh mắt tha thiết) Mẹ nói với bố cho con đi học đi, con không muốn bỏ học đâu.

Ông Minh nói với giọng dứt khoát

Ông Minh: Tao đã quyết rồi, không học hành gì cả. Bé dại, lớn khôn. Con gái con đứa đi học cho lắm cũng chẳng để làm gì… với lại mày không đi làm lấy đâu tiền, mày ở nhà phụ mẹ đi kiếm tiền, vừa kiếm tiền vừa học nghề, rồi lớn lấy chồng là xong. 

Bà Mây: Ông suy nghĩ kỹ xem đã rồi hãng quyết định. Đúng là vợ chồng nhà mình nghèo, mà chả có dư dả gì, xong tôi nghĩ cứ để con Hạ đi học. Nó mà thất học, các em của nó rồi cũng thế thôi. Cái nghèo sẽ lại đeo bám. Tôi sẽ cố kiếm thêm việc làm thêm, rồi tăng gia sản xuất nuôi thêm con gà con lợn. Với lại con Hạ cũng phải cố gắng học cho tốt để bố mẹ nở mặt nở mày ra.

Hạ nghe vậy mắt rưng rưng, chạy ra ngoài cổng khóc nức nở. Núi chạy theo, đứng cạnh dỗ dành, đang định nói gì đó thì đúng lúc bố nó chạy qua gọi :

Ông Tú (quát lớn) : Núi! về nấu cơm, sểnh ra là lại lượn. (Quay sang nhìn Hạ) Ơ ! cái Hạ làm sao mà lại rưng rức thế này, hay bố mày lại nhậu say quát mắng gì à? Thế này là không được rồi.

Núi (nhanh nhảu đáp): Bố ơi, Hạ đang buồn vì bố bạn ý bắt bạn nghỉ học để đi làm, mà con thấy Hạ là học sinh giỏi, năm nào cũng đứng nhất lớp bỏ học, bây giờ bỏ thì rất phí, bố vào nói với bác để bác cho bạn được đi học tiếp đi bố.

Ông Tú (nói với Hạ) : Cháu cứ bình tĩnh có bác ở đây để bác vào nói chuyện với ông ấy xem, có bác đây chắc bố cháu sẽ hiểu ra thôi. 

Cả ba người cùng dắt nhau đi vào nhà của Hạ gặp ông Minh

Ông Tú : Ông Minh có đó không ?

Ông Minh : Ai đó? (bước từ trong nhà ra). A ! Chào bác hòa giải viên, dạo này bác bận bịu nhiều việc sao lâu lắm mới sang nhà tôi chơi nhé, thế có việc gì không hở bác ? mời bác vào nhà uống chén nước chè đã.

Núi và Hạ len lén nhìn sau cánh cửa 

Ông Tú: Hạ lại đây... . Ông Minh, tôi có chuyện muốn nói với ông.

Ông Minh : Có gì ông  cứ nói ạ.

Ông Tú : Tôi nghe nói ông định cho cái Hạ nghỉ học để lên thị xã làm phải không !?. Tôi khuyên không nên, cháu nó là học sinh giỏi, thông minh lại chăm chỉ chịu khó sau này ắt có tương lai. Anh nên suy nghĩ lại... .

Ông Minh nghe đến đây thì giọng hơi lúng túng nhưng ánh mắt vẫn thể hiện sự quyết tâm: Ông…ông không hiểu chuyện gia đình tôi đâu. Tôi là bố nó, tôi có trách nhiệm phải lo cho nó. Ông biết đấy, nhà tôi nghèo, không có tiền nuôi chị em nó ăn học nên tôi cho nó nghỉ. Thế thôi. Mà ông cũng không cần phải khuyên răn tôi về chuyện bỏ học của nó đâu. Tôi tự giải quyết được việc này. 

Ông Tú (nhíu mày): Tôi biết nhà ông kinh tế khó khăn nên ông mới có suy nghĩ như vậy, làm cha mẹ ai chả muốn con cái mình được ăn được học đàng hoàng rồi sau này có công việc ổn định, tôi biết ông cũng đau lòng và khó khăn lắm mới phải để cái Hạ đi làm. 

Nhưng tôi nói cho ông nghe, hôm rồi tôi đi họp trên huyện, có báo cáo viên pháp luật về giảng dạy, họ phổ biến về  Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, theo Điều 68 thì cha mẹ có nghĩa vụ thương yêu con, tôn trọng ý kiến của con, chăm lo việc học tập, giáo dục để con phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ, đạo đức và trở thành người con hiếu thảo của gia đình, công dân có ích cho xã hội. Ông làm như vậy là đang vi phạm pháp luật về quyền nghĩa vụ của cha mẹ với trẻ em đấy.

Ông Minh : Nhưng nó là con gái, sau này chủ yếu là lấy chồng, cần gì học.

Ông Tú: Ông nói thế là quá sai rồi. Cũng ở Điều 69, pháp luật quy định rằng: Cha mẹ  không được phân biệt đối xử với con trên cơ sở giới hoặc theo tình trạng hôn nhân của cha mẹ; không được lạm dụng sức lao động của con chưa thành niên.  

Mỗi người chúng ta dù là trẻ em hay người lớn đều mong muốn mình được yêu mến, có chỗ đứng trong lòng người thân của mình. Là cha mẹ, ông cần cư xử công bằng với con mình, đặc biệt không phân biệt đối xử giữa con trai và con gái. Những cản trở, phân biệt với phụ nữ và trẻ em gái từ phía chính cha mẹ sẽ khiến xu hướng bất bình đẳng giới trong xã hội gia tăng. Ông nên bỏ ngay tư duy đó đi.
Núi (nói tranh ngang): Bố cháu nói cha mẹ có nghĩa vụ giáo dục con, chăm lo và tạo điều kiện cho con học tập. Bác mà không cho Hạ đi học là vi phạm pháp luật đó ạ.

Ông Minh quay ra nhìn cái Hạ vẻ lo lắng, cân nhắc.

Hạ : Bố ơi, bố cho con đi học nhé !

Ông Tú: Tôi mong ông suy nghĩ lại, trẻ con là măng non và tương lai của đất nước. Ông xem cái thằng con tôi nghịch ngợm lúc nào đội sổ lớp, cũng may mà có cái Hạ nhà ông kèm cặp cũng mới khá lên được. Tôi chỉ mong nó học được bằng nửa cái Hạ thôi là tôi cũng an tâm lắm rồi. Nó có tiềm năng thế ông lại không cho nó phát huy.

Ông Minh : Thì tôi cũng có muốn thế đâu nhưng do hoàn cảnh mới tính đến nước cho nó bỏ học đi làm. Nhưng cũng không ngờ được hành động này là vi phạm pháp luật.
Ông Tú: Trước chưa biết, giờ biết cũng chưa muộn, quan trọng là mình phải thực hiện cho đúng theo quy đụng của pháp luật. Mà mấy đứa trẻ con, theo Điều 70 Luật hôn nhân và gia đình 2014 có quy định  con chưa thành niên tham gia công việc gia đình phù hợp với lứa tuổi đấy. Nên là cái Hạ và thằng Núi không được lười dọn dẹp nhà cửa đâu nhá, phải chăm chỉ tham gia vào công việc gia đình hỗ trợ bố mẹ. Không nghe lời là vi phạm pháp luật nghe chưa?

Hạ và Tú (đồng thanh): Dạ vâng ạ

Nói đến đây ông Minh cũng mỉm cười , giọng nói cũng dịu xuống.
Ông Minh (nhìn Hạ trìu mến): Thôi được rồi bác đã nói như vậy thì con phải cố gắng học thật tốt để trở thành người có ích nhé 

Hạ phấn khởi chạy lại ôm bố: Bố! Con cám ơn bố! Con biết bố mẹ khổ tâm vì chúng con, chúng con sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng bố mẹ. Con sẽ  phụ giúp bố mẹ những việc gia đình để bố mẹ đỡ vất vả.

Núi (hớn hở) : Bố ơi, từ hôm nay trở đi con cũng cố gắng học hành chăm chỉ không để thua kém cái Hạ, trở thành người có ích cho xã hội. Xong tham gia việc nhà giúp đỡ mẹ để làm tốt nghĩa vụ của mình.

Ông Tú: Nhớ lời đấy nhá, hai đứa phải bảo ban động viên nhau học hành sau này lớn lên cho bố mẹ được nở mày nở mặt.

Hạ : Bác Tú hôm nay hòa giải được cho bố con cháu thành công xuất sắc, bác Tú số 1.

Mọi người cười vang hòa trong không khí gia đình đầm ấm, vui vẻ.

Tiểu phẩm 17. Thuận vợ thuận chồng

Hai vợ chồng nhà Hà và Lan bằng tuổi nhau, thuở sinh viên cả hai cùng học một trường đại học với ước mơ sau này ra trường kiếm được một công việc ổn định. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, từ ngày ra trường, hai vợ chồng đều đi xin việc khắp nơi nhưng đều chỉ làm được một thời gian ngắn lại nghỉ vì không đúng ngành nghề được học. Tuy nhiên sau vài năm bươn trải, hai vợ chồng Hà và Lan cũng tích cóp được một khoản tiền kha khá nên đã mua được một căn nhà nhỏ 2 tầng ở ngoại ô thành phố. Định rằng sau khi nhà cửa ổn định, Hà sẽ mở một của hàng buôn bán đồ điền tử, còn Lan vẫn muốn tiếp tục đi học thạc sỹ để có cơ hội thực hiện ước mơ làm nhà báo của mình. Mọi việc dường như tiến triểu rất thuận lợi theo kế hoạch nếu như Hà không bị tai nạn giao thông, bị liệt nửa người, phải ngồi xe lăn.

Từ ngày bị tai nạn, Hà thay đổi hẳn tính nết thường xuyên nặng lợi, kiếm chuyện chửi bới, trách móc chị Lan, nhất là chuyện chị Lan đi học. Thấy Lan chuẩn bị dắt xe đi học, Hà liền nói:

- Thôi em học làm gì nữa, mấy năm nay em toàn làm chân chạy vặt có được giao việc nào ra hồn đâu. Giờ học lên vừa tốn tiền vừa mất thời gian, ở nhà phụ bán hàng với anh, vừa nhàn lại còn kiếm được đồng ra đồng vào.

Không thấy Lan nói lại, Hà gằn giọng:

- Anh nói vậy thì em phải nghe, con gái học hành làm gì nhiều, có khi học thì không học lại đú đa đú đởn với mấy thằng cùng lớp. Giờ em đi giao hàng cho anh đi, khách gọi từ nãy đến giờ mà chưa gọi được người giao hàng. Chậm là khách lại than.

 Thấy chồng nói vậy, Lan liền quay xe vào nhà lấy hàng để đi giao cho khách. Vừa đi Lan vừa suy nghĩ: ước mơ được làm phóng viên, nhà báo là ước mơ từ nhỏ giờ chẳng nhẽ buông xuôi, phí bao nhiêu năm ngồi học trên ghế nhà trường, công sức bao nhiêu năm rơi xuống sông xuống biển hết à. Càng nghĩ càng quyết tâm, giao hàng xong sẽ đi học. Lan định chiều sẽ ra chợ mua món gì ngon đãi chồng tiền thể trong bữa cơm thủ thỉ với chồng để tiếp tục được học.

 
Vừa dắt xe về đến cổng Lan đã nghe được tiếng đổ vỡ trong nhà, vội chạy vào nhà Lan kêu lên:

- Anh làm cái gì vậy?

Thấy Lan về, Hà lên tiếng quát:

- Giờ này cô với vác cái mặt về à, đi giao hàng rồi còn đi đâu nữa? Lại đi đú đởn với thằng nào hả?

Thấy vậy Lan trả lời:

- Em có đi với ai đâu. Giao hàng xong e đến trường học tiếp. Mà anh cho em đi học đi. Dù gì chỉ còn vài tháng nữa là em học xong rồi.

Chưa kịp nói dứt lời, Lan đã thấy Hà thẳng tay ném chiếc cốc uống nước xuống nền gạch men vỡ tan.Hà nóng mặt nói:

- Tôi nói cho cô biết, một là cô nghỉ học ở nhà nếu một là chúng ta ly hôn. Cô chọn cái nào thì tùy cô, tôi không nói  nhiều nữa.

Nói xong, Hà đẩy xe lăn ra đầu ngõ uống rượu với mấy ông bạn nhậu. Thấy vậy Lan tủi thân ngồi xụp xuống đất khóc, khóc được một lúc Lan cũng cảm thấy bình tĩnh hơn. Thấy đã muộn Lan liền vào bếp nấu cơm, Lan nghĩ  khi ngồi quây quần bên mâm cơm Lan sẽ tỉ tê để chồng bớt giận. Nhưng ngồi đợi mãi đến 11 giờ tối vẫn chưa thấy chồng về. Lan cảm thấy rất buồn, đã lâu 2 vợ chồng không có được bữa cơm vui vẻ, không khí gia đình lúc nào cũng nặng nề. Mỗi lần nói đến chuyện đi học là anh Hà đều đòi ly hôn. Đang ngồi nghĩ ngợi, bỗng có tiếng chuông điện thoại reo, Lan cầm máy nghe:

- A lô, chị Mai ạ. Muộn thế nào rồi chị gọi em có chuyện gì thế ạ?

Chị Mai nói:

- Chị gọi hỏi thăm tình hình của cô, hôm nay trên lớp học cứ thấy cô ngồi thất thần không tập trung bài giảng gì cả. Nghe mang máng mọi người nói là nhà cô có chuyện gì à.

Lan đáp:

- Không có chuyện gì đâu chị. Vẫn chuyện chồng em không cho đi học ấy mà, rồi vin vào cớ này nọ rồi đòi ly hôn chị ạ.

Nghe thấy thế, chị Mai tiếp lời:

- Sự việc nghiêm trọng thế mà còn bảo không có gì. Thế giờ cô định tính thế nào?

- Lan nói: Giọt nước làm tràn ly, sức chịu dựng của con người cũng quá hạn, chuyện như vậy đã kéo dài được hơn 1 năm rồi chị ạ. Chắc em ly hôn quá chị ơi.

- Cô bình tĩnh đã, chuyện đâu còn có đó. Hay là cô thủ gửi đơn đến tổ hòa giải xem sao, họ là những người hiểu biết, có lý lẽ thuyết phục biết đâu lại chồng cô lại nghe.

Chần trừ một lúc, Lan mới trả lời:

- Hay là em thử xem sao chị nhỉ? Còn nước còn tát. Thôi để em đi làm đơn luôn, em cám ơn lời khuyên của chị ạ.

Tắt điện thoại, Lan ngồi vào đơn viết đơn luôn định mai sẽ đi gửi cho tổ hòa giải. Sau khi nhận được đơn của Lan, tổ hòa giải đã phân công thành viên của tổ hòa giải là anh Kiên đến xem xét và giải quyết vụ việc. Sau khi được phân công nhiệm vụ, anh Kiên đã đến gặp anh Hà để tiện trao đổi, tìm hiểu nguyên nhân.

Vừa gặp Kiên, anh Hà đã mừng rỡ nói:

- Sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này? Vào đây, vào đây uống với anh chén trà nhạt nào.

Kiên thấy vậy liên nói:

- Hôm nay em đến gặp bác có chuyện đây. Dạo này tình hình sức khỏe của bác thế nào? Công việc kinh doanh vẫn đều chứ ạ?

Sức khỏe của tôi vẫn vậy, thỉnh thoảng thời tiết thay đổi thì vết thương lại đau, giờ tôi cũng chỉ quanh quẩn đây thôi chứ có đi đâu được đâu. Còn việc kinh doanh thì cũng tàm tạm, túc tắc đủ sống qua ngày.

Còn chú, dạo này thế nào, vẫn tham gia hoạt động xã hội đều chứ? Mà hôm nay đến đây có việc gì không thế?

À chuyện là thế này, em có nhận được đơn của chị Hà, muốn nhờ tổ hòa giải giải quyết mâu thuẫn giữa anh và chị nhà. Gớm 2 bác có chuyện gì mà khó giải quyết vậy?

Không giấu gì chú, thì vẫn cái chuyện học hành của vợ tôi, từ ngày tôi bị tại nạn, suốt ngày thấy vợ đi học, liên hoan tụ tập với bạn bè, đàn đúm, tôi nhìn thấy mà tức. Mới cả phụ nữ đi học làm gì nhiều, ở nhà mà chăm chồng chăm con. Tôi làm găng lên, nếu không nghe thì ly hôn.

Thấy anh Hà hùng hồn nói, Kiên tiếp lời:

Anh bình tĩnh nào, làm gì mà găng lên thế. Anh nghe em nói này: 

Anh nghĩ vậy là không đúng rồi theo Điều 23 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014  quy định “Vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ tạo điều kiện, giúp đỡ nhau chọn nghề nghiệp; học tập, nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ; tham gia hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội”.

Kiên nói tiếp:

Em nghĩ anh nên ủng hộ và tạo điều kiện cho chị được học tập nâng cao trình độ chuyên môn, thậm chí còn phải động viên chị nữa chứ, giờ là thời đại của bằng cấp, mình không học thì sẽ lép vế với người ta, nhất là sau này có khi chị nhà lại có điều kiện để thăng tiến ấy chứ. Các cụ đã nói “Thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn”. Cùng nhau cố gắng, cảm thông cho nhau thì chuyện nào cũng được giải quyết ạ.

Anh Hà nói:

Gớm chú cứ nói sâu xa, việc thăng tiến đâu đến lượt chị của chú. Chỉ cần chị chú làm tốt vai trò người vợ đảm là tốt lắm rồi.

Kiên nói:

Anh nói thế là không đúng rồi. Em thấy anh thật may mắn vì cưới được một người vợ xinh đẹp, tài giỏi, có học thức, anh nên suy nghĩ lại và hãy biết quý trọng những gì mình đang có, dù anh bị thương tật, nhưng chị vẫn yêu thương, chăm sóc, không chê bai, cũng không xem thường anh. Chị ấy chỉ muốn phấn đâu học hành để thực hiện ước mơ của mình thì anh nên ủng hộ chị ấy.

Anh Kiên còn nói:

- Vợ chồng là duyên nợ, cần phải biết quý trọng anh ạ, anh mà còn tiếp tục không thức tỉnh và cư xử khác đi, thì hôn nhân của anh và chị khó mà giữ được, bát nước đầy sẽ tràn và không thể hốt lại được, chị Lan là viên ngọc quý, anh cần biết quý trọng và giữ gìn.

Đúng lúc này ngoài cổng có tiếng mở cửa, Lan bước vào thấy chồng và Kiên đang nói chuyện liền lên tiếng

- Chú Kiên sang đấy à, chú sang lâu chưa?

- Chị về rồi ạ, đúng lúc quá, em đang có chuyện muốn nói với chị đây.

- Em vừa ngồi nói chuyện với anh nhà, giờ anh đã hiểu rồi ạ. Chị yên tâm rồi nhé. Việc của em xong rồi, giờ là việc của hai anh chị tự giải quyết với nhau thôi. Giờ cũng muộn rồi, em xin phép về đây. Khi nào có thời gian rảnh anh chị sang nhà em ăn cơm nhé. Bọn trẻ con vẫn nhắc đến 2 bác luôn.

Sau khi nghe chồng xin lỗi và hứa không uống rượu nữa, lại còn tiếp tục ủng hộ chị đi học thực hiện ước mơ, chị Lan vui mừng đến rơi nước mắt, chị cũng sẵn lòng nhận lời xin lỗi của chồng và tha thứ cho anh, đồng thời sẽ giúp đỡ anh trong việc kinh doanh. Tuy đầy hy vọng và cũng không ít khó khăn trước mắt, nhưng trong lòng ai cũng vui. Cuộc hòa giải thành, anh Hà, chị Lan cảm ơn Kiên vì sự tận tâm của anh với gia đình mình.

Tiểu phẩm 18. Nối dõi tông đường

I. Nhân vật

- Anh T: chồng chị H

- Chị H: vợ anh T

- Bà C: mẹ anh T

- Bác P: Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ, tổ viên Tổ hòa giải thôn

II. Nội dung

Huyện K là một huyện chuyên canh lúa cao sản hàng hóa, với những cánh đồng lớn cho năng suất từ 10 - 12 tấn/ha năm, hiện nay đời sống của đại bộ phận nhân dân về vật chất rất khấm khá, dư giả, có của ăn, của tích lũy, nên một số gia đình đang có tư tưởng muốn sinh con trai.

Cũng là một gia đình ở trong huyện K, vợ chồng anh T và chị H sinh được hai người con gái. Bố mất sớm, mẹ anh T chỉ có anh là con trai duy nhất trong gia đình, nên anh T và mẹ anh buộc chị H phải sinh thêm để có con trai nối dõi tông đường. 

Sáng sớm, hàng xóm láng giềng đã nghe thấy gia đình bà C tranh cãi ầm ĩ.

Bà C chì chiết con dâu: Chỉ có ăn và đẻ thôi mà cũng không biết. Nhà người ta con dâu đẻ cho cả đàn cả đống cháu trai, đây đã không biết đẻ lại còn không chịu cố gắng. Nhà này không thể vì cô mà mất người nối dõi được, ngày nào còn ở cái nhà này thì cô phải đẻ đến khi nào ra con trai thì thôi.

Cũng đồng quan điểm với mẹ nên anh T thấy bà C nói vậy cũng im lặng rồi thở dài.

Chị H ấm ức: Xã hội giờ phát triển rồi mà mẹ, con trai hay con gái đều là con chúng con sinh ra. Với lại, chuyện đẻ con phụ thuộc và cả hai vợ chồng, con mà đẻ nữa có khi cũng lại ra con gái thì sao. 

Anh T thấy vợ cãi lại mẹ lên tiếng: Cô thôi đi, ở đâu có kiểu con dâu tranh luận lại mẹ chồng như thế, giờ còn đổ cả lỗi cho tôi nữa à.


Lời qua tiếng lại, chị H vẫn không đồng ý với chồng và mẹ chồng, nên mâu thuẫn trong gia đình ngày càng căng thẳng, nhiều lần xô xát, cãi cọ… Chị H có ý định ly hôn để anh T đi lấy người khác, sinh con trai nối dõi tông đường cho gia đình.

Biết được tin, tổ hòa giải thôn đã cử bác P - Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ, tổ viên Tổ hòa giải đến vận động, thuyết phục và tìm cách tháo gỡ mâu thuẫn trong gia đình anh T.

Thấy bác P đến, bà C ra mở cổng và mời bác P vào nhà uống nước.

Nhâm nhi chén trà ấm, bác P nhẹ nhàng quay sang bà C và vợ chồng anh T mở lời: Hôm nay là ngày cuối tuần, biết chị và hai vợ chồng cháu T đều ở nhà nên tôi đến xin chén trà, thăm hỏi gia đình. Tiện đây, được nghe câu chuyện của gia đình mình, tôi xin có đôi lời muốn nói với chị và hai cháu.  


Bác P nói: Thưa chị và hai cháu, Nhà nước ta và xã hội không thừa nhận sự phân biệt đối xử giữa các con, giữa con trai và con gái, mỗi gia đình đều phải có trách nhiệm thực hiện sinh đẻ có kế hoạch để có điều kiện bảo đảm kinh tế gia đình và nuôi dạy các cháu cho tốt.


Bà C: Tôi cũng biết vậy nhưng cả thôn xã, nhà nào chả cố sinh con trai, cháu trai để nối dõi tông đường, có riêng gì gia đình tôi đâu.


Bác P ôn tồn: Chúng ta cần có nhận thức rõ ràng để thực hiện đúng quy định pháp luật bác à. Về vấn đề này, pháp luật có quy định rất cụ thể, gia đình nhà mình nghe để xem xét và đưa ra quyết định đúng đắn nhé!

Tại khoản 3 Điều 2 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: “… không phân biệt đối xử giữa các con” và  Khoản 2, Điều 10 Luật Bình đẳng giới năm 2006 quy định “Phân biệt đối xử về giới dưới mọi hình thức” cũng là một trong các hành vi bị nghiêm cấm. Điều 4 Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em cũng quy định: “Trẻ em, không phân biệt gái, trai, con trong giá thú, con ngoài giá thú, con đẻ, con nuôi, con riêng, con chung; không phân biệt dân tộc, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội, chính kiến của cha mẹ hoặc của người nuôi dưỡng, đều được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục, được hưởng các quyền theo quy định của pháp luật”. 
Ngoài ra, nếu trong trường hợp cháu H sinh thêm con, thì sẽ vi phạm quy định về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình. 

Bà C và vợ chồng anh T nghe đến đây cùng chăm chú nhìn bác P và nhìn nhau suy ngẫm.

Anh T mời bác P uống trà và nói: Hôm nay nghe bác nói gia đình cháu mới biết pháp luật có quy định cụ thể như thế này.

Bác P: Các cháu còn trẻ, cần năng tìm hiểu pháp luật để có nhận thức đúng, và giải thích cho mẹ và mọi người. Các cháu đã có hai con gái nên phải có trách nhiệm chăm lo, yêu thương và nuôi dạy con cho tốt, là tấm gương soi cho các con. Để tôi dẫn thêm quy định cho chị C và hai cháu biết thêm.

Điều 69 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về nghĩa vụ và quyền của cha mẹ như sau: “Thương yêu con, tôn trọng ý kiến của con; chăm lo việc học tập, giáo dục để con phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ, đạo đức, trở thành người con hiếu thảo của gia đình, công dân có ích cho xã hội; trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành viên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình; giám hộ hoặc đại diện theo quy định của Bộ luật Dân sự cho con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự; không được phân biệt đối xử với con trên cơ sở giới hoặc theo tình trạng hôn nhân của cha mẹ…”.
Và theo quy định tại khoản 1 Điều 72 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014: “Cha mẹ có nghĩa vụ và quyền giáo dục con, chăm lo và tại điều kiện cho con học tập. Cha mẹ tạo điều kiện cho con được sống trong môi trường gia đình đầm ấm, hòa thuận; làm gương tốt cho con về mọi mặt; phối hợp chặt chẽ với nhà trường, cơ quan, tổ chức trong việc giáo dục con”.

Chị và hai cháu thấy đấy, nếu chúng ta cứ có định kiến về giới, không tập trung giáo dục, chăm lo cho các con, cháu thì ngoài không thực hiện đúng quy định pháp luật, còn làm tan vỡ hạnh phúc gia đình, gây nên những mâu thuẫn không đáng có. Hai cháu không nên ly hôn, nếu ly hôn sẽ dẫn tới nhiều hệ lụy và khi đó hai con nhỏ sẽ là người chịu nhiều thiệt thòi nhất khi không có đầy đủ tình yêu thương của cả bố và mẹ.

Sau khi nghe bác P phân tích, giải thích rõ ràng, bà C đã nhận ra trách nhiệm của gia đình và thôi không ép chị H sinh thêm con để nối dõi tông đường, đồng thời, cam kết giúp các con giải quyết mâu thuẫn. Anh T cũng đã nhận ra sai trái của mình và chị H cũng từ bỏ ý định ly hôn, gia đình họ lại trở lại hòa thuận, đầm ấm như xưa.

Tiểu phẩm 19. Vẹn cả đôi đường

Minh đang ăn sáng thì mẹ anh bảo:

- Hôm nay con đưa mẹ đi cà phê với cô Lan nhé! Lâu quá rồi mẹ với cô ấy không gặp nhau. À, hôm nay cái Thanh cũng đi cùng đấy! Con bé cứ nhắc con suốt.

Minh nhìn mẹ, anh hiểu hàm ý của mẹ khi nói với anh chuyện này. Từ lâu mẹ anh vẫn muốn anh và Thanh - con gái cô Lan – bạn thân của mẹ nên duyên đôi lứa. Tuy nhiên, anh hiểu quá rõ từ trước đến nay anh chỉ coi Thanh như em gái, cả cô bé cũng xem anh như người anh trai vậy.

- Mẹ, con và Thanh chỉ là bạn bè! Hơn nữa mẹ cũng biết người con yêu là Huyền mà. Anh nhìn thẳng vào mắt mẹ mình.

- Chuyện này mẹ đã quyết định rồi! Mẹ nhắc lại để con nhớ: Mẹ không bao giờ chấp nhận cô Huyền đó làm con dâu mẹ! Tuyệt đối không. Giọng bà đanh lại. 

- Còn con, nếu không lấy Huyền, con sẽ không lấy người khác. 

- Anh muốn tôi tức chết phải không?

- Mẹ, sao mẹ không hiểu cho chúng con? Sao mẹ cứ bắt con làm theo ý mẹ như vậy?

- Mẹ làm thế là vì ai chứ? Tất cả là vì con! Con hiểu không?

- Con không cần!

Minh nói và đi nhanh ra cửa. Anh quá đau đầu vì việc bố mẹ anh nhất quyết phản đối chuyện tình cảm giữa anh với Huyền. Nếu là trước đây, những chuyện khác, vì cả nể anh vẫn miễn cưỡng làm theo ý mẹ. Thì bây giờ với chuyện hôn nhân của mình, anh thấy rằng đã đến lúc phải cứng rắn. Anh muốn thể hiện rõ quan điểm để mẹ anh có thể hiểu được tâm ý của anh, không ép buộc anh làm những việc mà anh không thích. 

Đã 3 ngày Minh không về nhà. Bố mẹ gọi nhưng anh không nghe máy. Anh không muốn về nhà vì anh biết việc tranh cãi với bố mẹ sẽ tiếp diễn.

Minh và Huyền đã yêu nhau được hơn 4 năm, tình cảm vẫn khăng khít như thuở ban đầu. Hai người quen nhau trong Câu lạc bộ tình nguyện. Minh đã đưa Huyền về nhà giới thiệu với bố mẹ, tuy nhiên, kết quả không được như đôi trẻ mong muốn. Bố mẹ Minh nhất quyết phản đối chuyện tình cảm này.


Huyền đã thức dậy sau một đêm dài suy nghĩ. Đang ngồi bó gối mơ màng thì chuông điện thoại reo. Cô nhấc máy lên.

- Cô gái, có muốn đi chơi với anh không? Minh vui vẻ.

- Anh là ai? Tôi không biết. Cô đùa lại anh.

- Nhưng anh lại biết em,  mở cửa cho anh đi!

Minh làm bữa sáng cho cô, ngắm nhìn cô ăn ngon lành, lòng tràn đầy hạnh phúc. Bỗng nhiên Minh hỏi:

- Em có tin anh không?

- Sao anh hỏi vậy? Đương nhiên là em tin anh.

- Em có sẵn sàng theo anh không?

Huyền nhìn Minh. 

- Chúng ta hãy đi nơi khác đi, chúng mình sẽ tự do đến với nhau, sẽ không có ai ngăn cản được chúng ta nữa.

- Em không đồng ý! 

- Chẳng lẽ em không muốn sống cùng anh sao?

- Em muốn chúng ta có thể đến với nhau một cách đường hoàng, và bố mẹ anh cũng như mẹ em chúc phúc cho chúng mình. Em muốn hạnh phúc của chúng ra trọn vẹn, và không gây tổn thương đến người khác, đặc biệt đó là bố mẹ của chúng ta.

Anh nhìn cô, lòng trào dâng tình yêu thương. Nhưng anh cũng rất bối rối vì chưa biết nên làm thế nào, mấy hôm nay, anh lại bất đồng với mẹ…

- Em yêu, anh cũng rất muốn như vậy. Nhưng em thấy đấy, bố mẹ anh vẫn rất cương quyết,…anh sợ… trong lúc nóng giận bố mẹ sẽ nói những lời làm tổn thương em.

- Em hiểu…Vì vậy, em có ý này.

Minh đồng ý. Thay vì đi chơi như dự định ban đầu, hai người đến nhà bác Hưng – Tổ trưởng Tổ Dân phố đồng thời cũng là một hòa giải viên uy tín. Bác là cán bộ về hưu, rất được mọi người tôn trọng và kính nể.

Sau khi nghe tâm sự của đôi trẻ. Bác nói:

- Được rồi, bác sẽ cố gắng. Đây cũng là trách nhiệm của bác. 

- Chúng cháu cảm ơn bác ạ! Trăm sự nhờ bác giúp chúng cháu!

Chiều hôm ấy, Tổ hòa giải gồm bác Hưng - Tổ trưởng tổ hòa giải, chị Mai (Hội trưởng Hội phụ nữ) và anh Thành (Bí thư Đoàn) – Hòa giải viên đã tổ chức họp. Tổ nhận thấy mâu thuẫn hiện tại trong gia đình Minh đã trở nên căng thẳng. Do đó, Tổ đã lên kế hoạch đến nhà Minh để nói chuyện với bố mẹ của Minh. Sau khi tìm hiểu sự việc, xác định rõ nguyên nhân mâu thuẫn là do bố mẹ Minh cho rằng gia đình Huyền không môn đăng hộ đối với gia đình Minh, lý do Huyền mồ côi bố từ nhỏ, mẹ đã có gia đình mới. Trong khi gia đình Minh là gia đình công chức, gia giáo nên nhất quyết không đồng ý. 

Buổi hòa giải hôm đó được tổ chức tại nhà của bố mẹ Minh. Vì mấy hôm Minh không về nhà, nên khi thấy Minh về, bố mẹ Minh dù rất tức giận, nhưng cũng không giấu được vẻ vui mừng… Sau khi nghe ý kiến của hai bên (bố mẹ Minh và Minh), bác Hưng – Tổ trưởng Tổ hòa giải đã phân tích như sau:

- Về tình: Chúng tôi hiểu rằng bố mẹ nào cũng yêu thương và mong muốn điều tốt nhất cho con, chắc chắn anh chị cũng như vậy. Nhưng anh chị đã bao giờ tự hỏi con mình có nguyện vọng gì? Có mong muốn như thế nào? Điều gì khiến con mình hạnh phúc không?

Bác dừng lại, nhìn 2 vợ chồng rồi nói tiếp.

- Anh chị ạ, chuyện hôn nhân đại sự là chuyện cả đời của các cháu, người vợ sẽ là người cùng đi với cháu đến hết cuộc đời, bố mẹ rồi cũng sẽ già đi và không ở bên con được mãi mãi. Vì vậy, việc lựa chọn bạn đời, những ý kiến của bố mẹ nên mang tính chất góp ý, định hướng cho các cháu….để các cháu có được sự lựa chọn đúng đắn.

- Tôi cũng biết cháu Huyền, con bé là cô gái nhân hậu, hiếu thảo, và cũng rất tự lập, giỏi giang. Hoàn cảnh gia đình cháu đúng là rất thiệt thòi, nhưng cô bé đã vượt qua được những khó khăn của gia đình để vươn lên trong cuộc sống, điều đó chẳng phải càng cho thấy đó là một cô gái rất đáng ngưỡng mộ, và cũng là câu trả lời cho câu hỏi vì sao cháu lại có được trái tim của cháu Minh nhà anh chị, đúng không ạ?

- Thôi thì “Cá chuối đắm đuối vì con”, ngày xưa “bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy”, còn bây giờ thời đại mới rồi, chúng ta cũng cần chấp nhận “con đặt đâu bố mẹ ngồi đấy” rồi, cho chúng nó tự quyết, anh chị ạ!

- Về lý: Hiện nay cháu Minh đã trưởng thành, vì vậy cháu có đủ quyền để quyết định các vấn đề của bản thân cháu, trong đó có vấn đề hôn nhân. Cháu được tự do yêu đương và tiến đến hôn nhân với người mà cháu yêu thương, miễn là không vi phạm pháp luật. Nếu anh chị cố ý ngăn cản, thì đó là hành vi cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ - là hành vi bạo lực gia đình được quy định tại điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007. Pháp luật cũng đã quy định hành vi này có thể bị xử lý hành chính theo quy định tại Điều 55 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình, theo đó, hành vi “Cản trở người khác kết hôn, ly hôn, cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ bằng cách hành hạ, ngược đãi, uy hiếp tinh thần, yêu sách của cải hoặc bằng thủ đoạn khác” có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng. 

Quay sang Minh, bác nói:

Còn về cháu Minh, việc cháu tự ý rời khỏi nhà mà không nói với bố mẹ, để bố mẹ cháu lo lắng tìm kiếm là cháu sai. Tuy nhiên, cháu đã sớm nhận thức được sự sai lầm của mình và đã tìm đến chúng tôi để đề nghị được giúp đỡ, chứng tỏ cháu mong muốn hàn gắn lại tình cảm với bố mẹ.

Sau khi nghe Tổ hòa giải phân tích những lý lẽ thấu tình, đạt lý. Bố mẹ Minh đều nhận ra mình đã không đúng khi bắt ép con phải sống theo ý của bố mẹ mà không quan tâm đến cảm nhận của con mình. Hai ông bà vô cùng ân hận. Minh cũng xin lỗi bố mẹ vì đã tự ý rời khỏi nhà làm bố mẹ buồn khổ và lo lắng. Và cuối cùng, bố mẹ Minh đã hoàn toàn đồng ý với chuyện tình cảm của Minh và Huyền, khiến đôi trẻ vô cùng hạnh phúc vì đã có một cái kết thật đẹp cho cuộc tình của họ. Thật đúng là “VẸN CẢ ĐÔI ĐƯỜNG”.

Tiểu phẩm 20. “Con nào cũng là con”

Chuyện là ông bà Dậu lấy nhau được hơn 03 năm mà mãi bà Dậu không có thai. Nghe lời ông thầy bói gần nhà, ông bà Dậu nhận chị Tý bị vứt ở ruộng lúa trong làng làm con nuôi, có làm thủ tục xin xác nhận trên xã đầy đủ. Rồi đúng là ông trời thương, chị Tý về làm con nuôi được 01 năm thì bà Dậu mang thai anh Sửu.

Vốn nhân hậu, yêu thương trẻ con, nên ông bà Dậu nuôi dạy 02 con như nhau, không phân biệt con nuôi, con đẻ. Chị Tý cũng rất thương em, lại học hành giỏi giang, chăm ngoan. Lớn lên chị lấy chồng trong làng được ở gần bố mẹ. Biết mình là con nuôi, nhưng chị không hề mặc cảm. Khi bố mẹ già yếu, chị tự tay chăm sóc rất chu đáo, hiếu thảo. Anh Sửu con trai ruột nhưng lấy vợ mãi làng bên, lại ở rể nhà vợ do bên đó hiếm người. Nhà mở cửa hàng buôn bán đồ tạp hóa, nên anh bận rộn suốt, thành ra ít có thời gian qua lại hỏi han cha mẹ hàng ngày.

Ông Dậu mất năm trước, thì bà Dậu mất năm sau, không kịp để lại di chúc hay căn dặn gì. Tài sản để lại ngoài ngôi nhà rộng đang ở, còn cả mảnh vườn lớn, giờ không biết phân chia thế nào. Đám hiếu bà Dậu xong, anh Sửu không hề bàn bạc với chị Tý mà tuyên bố luôn với họ hàng là sẽ chuyển về nhà bố mẹ ở, cho người sửa sang mảnh vườn để làm kho chứa hàng, mở rộng buôn bán. Khi dân làng xì xầm, chị Tý biết chuyện buồn lắm, hai chị em không hề nói nhau câu nào, người này tránh người kia. Ai cũng có vẻ căng thẳng. 

Biết chuyện, ông Hợi là chú họ, vốn trước đây là cán bộ tư pháp, nay là thành viên Tổ hoà giải của thôn đã đến tận nhà từng người để tìm hiểu, nắm bắt mong muốn và suy nghĩ của mỗi người. Sau khi nắm được tình hình câu chuyện, ông Hợi mời hai chị em ra họp bàn tại nhà thờ họ. Để buổi hòa giải được tiến hành nghiêm túc, ông mời thêm ông Bách là ông bác cao tuổi của dòng họ đến dự buổi hòa giải.

Ông Hợi rót chén trà rồi nói: Giờ việc của chị Dậu tôi đã xong, hai anh em có việc gì thì cùng trao đổi cho phải nhẽ. Từ trước đến giờ, gia đình ta bao đời nay vẫn mang tiếng gia giáo trong cái làng này, chị em yêu thường đùm bọc, đoàn kết với nhau, không để lại điều tiếng gì.

Ông còn ngân nga câu hát: “Anh em nào phải người xa. Cùng chung bác mẹ, một nhà cùng thân… Khôn ngoan đá đáp người ngoài, gà cùng một mẹ, chớ hoài đá nhau…”.

Chị Tý ngập ngừng: Vâng, chẳng là giờ mẹ cháu mất đi, việc phân chia tài sản thừa kế không biết thế nào. Em Sửu muốn nhận cả ngôi nhà và mảnh vườn. Cháu cũng không dám có ý kiến gì, vì mình là con nuôi. Nhưng từ trước đến giờ, việc nhận con nuôi đã được pháp luật thừa nhận. Từ bé đến lớn, cháu hoàn thành mọi nghĩa vụ người con. Cha mẹ già ốm đau cháu cũng tự tay một mình chăm sóc. Lúc cha mẹ cháu còn sống, ông bà vẫn bảo sau này bố mẹ có về với tổ tiên, thì nhà cửa đất đai này sẽ chia cho cả hai chị em. Nào ngờ bố mẹ cháu ra đi mà không kịp căn dặn rõ ràng. Nay cậu Sửu về lại nhà ông bà ở cũng không trao đổi, bàn bạc gì với cháu cả. Nên... cháu cũng muốn biết việc giải quyết thế nào?
Anh Sửu cho biết: Tôi là con ruột của ông bà Dậu. Sau này tôi có nghĩa vụ thờ cúng, chăm lo nhang khói cho bố mẹ tôi. Nên tôi phải được ở ngôi nhà kèm mảnh vườn là đương nhiên. Bao đời này, con trai là trụ cột trong gia đình, con gái đi lấy chồng là hết, hưởng tài sản bên chồng. Đấy là con đẻ, chứ chưa nói đến… là con nuôi.

Ông Hợi: Cháu Sửu biết một mà chưa biết mười rồi. Xã hội giờ tiến bộ, không phân biệt con trai con gái nữa rồi. Việc nhận chị Tý làm con nuôi thì ngay từ khi nhận về, ông bà Dậu đã làm thủ tục xác nhận trên xã nên không thể phân biệt con nuôi, con đẻ. Không những thế, mà pháp luật còn quy định rất cụ thể về việc này nhé!  Việc phân chia tài sản ở đây được tính theo các quy định về thừa kế theo pháp luật.

Ông giở cuốn sổ nhỏ mang theo người và giơ lên đọc: Theo Điều 650 Bộ luật dân sự năm 2015, thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây: Không có di chúc; Di chúc không hợp pháp. Như vậy, bác Dậu mất đi không để lại di chúc. Thì việc phân chia tài sản theo quy định của pháp luật về thừa kế theo pháp luật.

Anh Sửu ngập ngừng: Thừa kế theo pháp luật cụ thể hơn là gì, hả chú?

Ông Hợi: Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định. Tại Điều 651 Bộ luật này quy định về những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây: 

Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

 Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Khoản 2 Điều này quy định: Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau. Như vậy, trong trường hợp này, việc ông bà Dậu mất đi không để lại di chúc đã làm phát sinh quan hệ thừa kế theo pháp luật, cháu Tý và Sửu là hai người thuộc hàng thừa kế nên được hưởng mỗi người ½ di sản của bà Dậu để lại.
Ông Hợi đóng sổ lại trầm ngâm: Đấy, chú đã đọc đầy đủ các quy định pháp luật để các cháu hiểu. Cho nên, dù con nuôi hay con đẻ, con trai hay con gái, thì trước đây bố mẹ các cháu đều yêu thương hai chị em. Hai cháu cũng đã làm tròn trách nhiệm hiếu nghĩa của người con, cùng chăm sóc cha mẹ già. Chị Tý nhiều khi còn gánh vác chăm sóc cha mẹ nhiều hơn nhưng cũng không đặt vấn đề nặng nhẹ. Nên theo chú, hai cháu nên ngồi lại với nhau tự trao đổi, bàn bạc để thống nhất đối với đất đai của cha mẹ để lại,, tránh đưa ra pháp luật phức tạp, rồi mất đi cái tình cảm chị em khăng khít có được bao năm qua.

Chị Tý nhẹ nhàng: Việc trong nhà, cháu tôn trọng mọi quyết định của em Tý.

Anh Sửu quay sang chị Tý: Đúng là em còn suy nghĩ nông cạn, chưa thấu đáo. Tài sản cha mẹ có gì nhiều đâu mà chị em không biết bảo ban nhau trông coi. Cái nhà em xin nhận để làm chỗ thờ cúng. Mảnh vườn chị nhận để tiếp tục canh tác, sinh lời, chị ạ!

 Qua nghe phân tích, giải thích, khuyên nhủ, đặc biệt là việc vận dụng quy định pháp luật về chia thừa kế vào cuộc hòa giải, thì chị Tý và anh Sửu đã hiểu được sự việc, bình tĩnh trở lại. Hai chị em không còn xích mích và mâu thuẫn nữa, đôi bên ra về với tâm trạng nhẹ nhõm, vui vẻ.

Tiểu phẩm 21. Thừa kế

Nhà cụ Trình có dòng dõi thư hương bao đời nay ở làng Nguyên Xá, là tấm gương sáng cho cả làng dạy dỗ con cháu. Ấy vậy mà không biết mấy hôm nay nhà cụ có việc gì mà cứ ầm ĩ cả lên, việc này chưa từng xảy ra khi ông cụ còn sống khiến dân làng vừa lo lắng vừa tò mò.

Trong khuôn viên nhà cụ Trình, ông Mạnh là con cả cụ Trình đang đỏ mặt tía tai quát tháo mấy người em:


- Tôi nói cho các cô các chú biết nhé, đừng tưởng tôi dân kinh doanh không biết nhiều hiểu rộng như Giáo sư, Tiến sỹ các người mà lừa bịp tôi.


Chả là hai cụ có cả thảy bảy người con thì có đến sáu người nối nghiệp cụ, trừ người con cả theo con đường kinh doanh còn lại thì là Giáo sư, Tiến sỹ ở các học viện, nhà trường hoặc là công chức có vị trí cao trong xã hội.

Thấy không ai lên tiếng, ông Mạnh càng gay gắt hơn:

- Tôi là con trưởng, thằng Kiên nhà tôi là cháu đích tôn phải được thừa hưởng di sản của bố mẹ để lại còn thờ cúng hương khói, các người lấy tư cách gì mà tranh giành với tôi.

Nói một hồi mệt quá, ông Mạnh tìm chỗ mát uống nước, thời tiết hôm nay oi bức quá, khó chịu hệt như trong lòng ông vậy. Dù sao năm nay ông cũng đã hơn 60 tuổi rồi, dùng sức một lúc đã thấy mệt.

Cô Mai là em gái út trong nhà thấy vậy liền rót cho anh trai một cốc nước mát rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ:

- Anh ạ, anh phải bình tĩnh để nắm bắt ngọn nguồn, thấu đáo thì mới giải quyết sự việc được. Lần nào anh về cũng làm ầm ĩ thế này chỉ làm trò cười cho làng nước thôi, bố mới mất được mấy tháng…

Nghe thấy em gái bắt đầu sụt sùi, ông Mạnh cũng thôi không làm căng nữa, nhưng khuôn mặt vẫn nặng nề khi nhìn ông Đức, người em trai thứ ba trong nhà.

 Từ ngày cụ Trình mất đi, ngôi nhà chưa có lấy một ngày sóng yên, gió lặng. Cũng bởi tại cái di chúc cụ để lại toàn bộ tài sản, đất đai cho ông Đức -  người con thứ ba là Giáo sư sử học với mục đích giữ gìn hương hỏa của tổ tiên. Tất cả anh em trong nhà đều nhất trí, trừ người con cả. 

Sau khi bình tĩnh lại, ông Mạnh cất giọng trầm đục:

- Anh em chúng ta bao năm qua đều hòa thuận, một lòng yêu thương nhau cũng là nhờ có sự dạy dỗ của bố và sự yêu thương của mẹ. Đến nay ai cũng đã trường thành, lên chức ông bà nội ngoại hết cả. Kinh tế đều dư dả, không ai có khó khăn gì.

Dừng lại một lát như để lựa chọn một lý do phù hợp, ông Mạnh nói tiếp:


- Chuyện thừa kế di sản không phải do gia đình tôi khó khăn thiếu thốn mà đòi, vấn đề ở đây là danh dự: Tôi là con trưởng mà không được hưởng di sản của bố mẹ thì người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ thế nào về tôi? Còn tiền tôi không quan tâm, nếu không thì tôi sẽ khởi kiện ra tòa.


Ông Thành - là con áp út của cụ Trình - ngồi trầm ngâm trên sập gụ nãy giờ, lên tiếng:


- Anh Mạnh ạ, mong anh hiểu vấn đề ở đây không phải là bố tôn trọng con nào và coi thường con nào. Vấn đề là ở chỗ phải giao cho người nào có trách nhiệm và hiểu biết để giữ gìn hương hỏa mà bao đời nay dòng họ nhà mình xây dựng nên chứ không chỉ đơn giản là di sản của bố mẹ để lại cho con.


Nhìn nét mặt ông Mạnh như vẫn không muốn đồng ý, ông Thành nói thêm:


- Vợ chồng em ở với bố mẹ từ ngày kết hôn đến giờ, cũng hơn 20 năm rồi. Mẹ mất lâu rồi, em mới là người gần gũi và chăm sóc bố nhiều nhất, nhưng em biết nếu trao cơ ngơi này vào tay em chả mấy chốc mà làm tan hoang tâm huyết của ông bà, tổ tiên bao đời. Vợ chồng em chờ ngày anh Đức về tiếp quản chăm nom sẽ chuyển về thành phố cho gần con, cháu.


Trầm ngâm một lát, ông Thành nói tiếp:


- Em biết anh Mạnh không chấp nhận chuyện này nên đã chủ động mời ông Cảnh trưởng thôn, đồng thời cũng là Hòa giải viên đến đây làm việc với nhà mình một buổi. Nếu không giải quyết được, lúc đấy anh Mạnh có quyền khởi kiện ra tòa về việc chia di sản thừa kế, em sẽ tôn trọng quyết định của anh.


Ông Thành vừa nói xong thì nghe thấy tiếng ông Cảnh từ ngoài cổng, ông vội đi ra ngoài đón khách. Đi cùng ông Cảnh còn có 4 người nữa là Hòa giải viên trong thôn. 


Ông Cảnh giới thiệu mọi người trong tổ hòa giải của thôn với gia đình rồi ngồi xuống bộ trường kỷ, ông Cảnh nói:


- Hôm nay các ông, bà về đông đủ là tốt rồi. Nhà cụ Trình bao năm qua nề nếp gia phong, vậy mà dạo này tôi nghe dân làng xì xào bàn tán nhiều cũng thấy lo lắng nên muốn gặp các ông, bà một lần để xem sự việc thế nào. Vừa hay tối qua ông Thành sang nhà tôi nói chuyện cụ thể nên tôi đã nắm được sự việc.


Thấy ông Cảnh nói vậy, ông Mạnh liền ra ngồi đối diện ông Cảnh và nói:


- Tôi biết bố tôi viết di chúc để lại toàn bộ tài sản cho chú Đức nhưng tôi phản đối vì như vậy không đúng với quy định của pháp luật, tài sản của cha mẹ để lại thì các con phải được bằng nhau không phân biệt con trai, con gái. Tôi nói thế có đúng không ông Trưởng thôn?


Bình tĩnh nhìn ông Mạnh, ông Cảnh trả lời:

- Ông hiểu nhưng chưa hiểu hết ông Mạnh ạ. Đúng là Bộ luật dân sự có quy định về quyền thừa kế và người thừa kế theo pháp luật. Nhưng trường hợp nhà ông là do cụ Trình có để lại di chúc nên phải chia thừa kế theo di chúc. Mà di chúc của cụ lại được lập đúng theo quy định của Điều 630 Bộ luật Dân sự năm 2015, đó là “Di chúc hợp pháp phải có các điều kiện sau đây: Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc, không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép; Nội dung di chúc không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội, hình thức của di chúc không trái quy định của pháp luật”. Gia đình ta cũng biết Cụ do tuổi cao mà mất chứ vẫn minh mẫn, không phải do tuổi cao mà lúc nhớ, lúc quên. Cẩn thận hơn Cụ còn nhờ tôi gọi Văn phòng công chứng trên huyện về để công chứng di chúc cho Cụ. Vậy nên di chúc của cụ có hiệu lực pháp luật.

Dừng lại một lát để ông Mạnh nghe và hiểu rõ, ông Cảnh mới nói tiếp: 

- Hơn nữa việc Cụ viết di chúc cho anh Đức hưởng toàn bộ di sản là việc Cụ đã suy nghĩ rất lâu rồi. Cụ coi tôi như con cái trong nhà vì dù sao tôi cũng là bạn từ thời chăn trâu cắt cỏ với ông Minh nên cũng hay kể chuyện cho tôi nghe. Nguyện vọng của Cụ là muốn duy trì ngôi nhà này mãi mãi, xuống cấp thì tu sửa để con cháu nhiều đời có nơi hướng về.

Dường như xúc động vì câu chuyện mình nói, ông Cảnh dừng lại không nói nữa và ngồi im lặng đăm chiêu.

Ngồi nghe nãy giờ ông Đức mới lên tiếng:

- Nói thật với các anh chị, khi bố còn sống đã nói chuyện này với em rất nhiều lần, bố mong em tiếp quản rồi giữ gìn nơi đi chốn về của con cháu, để chúng ta nhớ tổ tiên, ông bà đã sống như thế nào để học tập, noi theo. Nhưng em ngại các anh, chị nghĩ em lợi dụng tình cảm của bố mà tranh giành nên kiên quyết từ chối kẻo vì chuyện này mà ảnh hưởng tình cảm của anh em mình mấy chục năm nay. Khi em từ chối nhiều lần, bố cũng không ép nữa, ai ngờ…

Ngồi yên lặng đăm chiêu suy nghĩ những câu nói của ông Cảnh và ông Đức, ông Mạnh mới giật mình nhận thấy sự ích kỷ của mình lâu nay. Hóa ra bố ông đã suy nghĩ cân nhắc kỹ càng trước khi quyết định giao cho em trai ông toàn bộ gia sản là bởi vì bố ông có niềm tin vào em trai ông, vì em trai ông mới là người phù hợp nhất để gánh vác trọng trách này. Nghĩ xong ông Mạnh liền nói:

- Cũng tại tôi hồ đồ, suy nghĩ nông cạn để sự việc ầm ĩ khiến bố tôi không an lòng nơi chín suối. Giờ tôi đã hiểu và tôn trọng quyết định của bố tôi.

Quay sang ông Cảnh và mọi người trong tổ hòa giải, ông nói:


- Khiến cho mọi người vất vả rồi, tôi thành thật xin lỗi. Là anh cả lẽ ra tôi phải giải quyết việc trong nhà thấu đáo mới phải.


Ông Cảnh cười không nói gì và giao cho một Hòa giải viên lập biên bản hòa giải thành. Với ông đây là điều vui nhất kể từ khi ông làm Hòa giải viên đến giờ. Ông chỉ mong muốn mọi người hiểu nhau hơn, không có tranh chấp thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn.

� Khoản 24 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014


� KHoản 2 Điều 71 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014


� Khoản 1 Điêu 28 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường: Phạt cảnh cáo đối với hành vi không niêm yết quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường ở nơi công cộng.


� Khoản 2 Điêu 28 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường: phạt Vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường nơi công cộng, khu đô thị, khu dân cư


� Khoản 4 Điêu 28 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường


� Khoản 1 ĐIều 104 Luật Hôn nhân và gia đình





�Văn bản này quá cũ, không biết còn hiệu lực không


Đề nghị tác giả xem lại có văn bản thay thế chưa


�Đề nghị bổ sung quy định người giám hộ đương nhiên theo quy định Bô luật dân sự 2015 vào đây để giải thích
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